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Mimari eserler insanlarda Türkiye'nin dışardan yönetilmemesi için i rin a Artırılan savunma bütçelerinin ülkemizde üretilecek iyi hisler uyandırmalıdır bilim ve teknolojiye ağırlık verilmeli İSMEP Pis dünyalı rik platformlar da destekleyecek olması önemlidir 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Panama Gemi Sicili sekiz bini aşkın gemisi ile uluslararası dünya denizcilik filosunun W6 18'ine sahiptir ve Guinness World Records tarafından "Dünya'nın En Büyük Gemi Sicili" olarak tanınmıştır. 


100 yıldır deniz ticaretini teşvik ederek ve eksiksiz gelişimini destekleyerek dünyaya 
hizmet ediyoruz. Bu mükemmellik seviyesine ulaşmış olmak, sunduğumuz hizmetin 

> kalitesini temsil etmektedir. Bu da tüm Panamalılar için olduğu kadar stratejik 

müttefiklerimiz için de küresel düzeyde önemli bir gurur kaynağıdır. 
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Merhaba... 


m 

canlandırmak istemesi 

de dünya ekonomisinin büyüme trendine fayda sağlayacağı ifade edilmektedir. 

Beklentilerin iyi olduğu ve iyimser bir hava 

içinde yeni yıla girdiğimiz bu günlerde, 2018 

yılının dünyaya sağlık, huzur, terörden uzak ve 

bol kazançlı olmasını dilerken, sektör uzmanlarının olumsuz tablolarına karşı olumlu 

gelişmelerinde olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. 


ların daha yukarıya çıkması beklenir! 
2014 yılları arasındaki otomotiv sektö 
ü da yayınlamaktayız. 
1n yıl pazarın doyma noktasına gelip gelmediği konusunda çeşitli ta devam edet istikrarlı bir şekilde büyümeyi başaran, ihracatta yeni ül açılarak çeşit- 
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İPKB Direktörü Kazım Gökhan E ilgin: 


İSMEP Projesi dünyada bir ilktir 


fet olmadan önlem alma konusunda sadece ülkemizde değil dünyada da en başarılı örneklerinden biri olan İSMEP Projesi'ni bugüne kadar 
34 ülkede 74 organizasyonda aktaran İPKB Direktörü Kazım Gökhan Elgin, bu büyük ilginin nedenlerini okuyucularımızla paylaştı. 

İPKB'nin gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmekte olduğu önemli projeler var. Bu projeler ile ilgili bilgi alabilir miyiz? 

İPKB olarak, 2006 yılından beri İSMEP Projesi kapsamında İstanbul'da depreme hazırlık çalışmalarını yüoruz. Aslında bu kapsamda yaptığımız her çalışma, ürettiğimiz her proje ayrı bir önem arz ediyor. Biz İSMEP3i acil durum hazırlık kapasitesinin arttırılması, öncelikli kamu binaları için sismik riskin azaltılması ve imar ve yapı mev- 


zuatının etkin uygulanması olarak üç temel bileşene ayırdık. Bu bileşenler İstanbul'u muhtemel bir depreme hazırlamak için yürütülmesi gereken projeleri kapsıyor ve hepsi birbirini tamamlayan çalışmaları ifade ediyor. 
Örneğin; 1999 Marmara Depremleri sonrasında yapılan araştırmalarda,haberleşmenin kısıtlı yapılabildiği ya da hiç yapılamadığı, telefon santrallerinin ve telli hatların devre dışı kaldığı, cep telefonu şebekelerinin ise acil haberleşme ihtiyacını karşılamadığı gördüldü. Bu kapsamda 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çalışmalar yaparak haberleşme santrallerini geliştirdik ve tels ce ilgili kurumlar hem kendi içlerinde iletişimi kesintisiz 


kapsama alanlarının genişlemesini sağladık. Böyle- 


olarak yapabilecek hem de diğer kurumlarla iletişim kurup koordinasyon sağlayabilecekler. 
Ayrıca İstanbul AFAD için biri Anadolu biri Avrupa 


yakasında olmak üzere birbirinin yedeği olarak da tasarladığımız komuta kontrol koordinasyon merkezleri inşa ettik. Bu merkezler afetin yönetimi ve idatesi için ilgili kurumların tek çatı altında toplanmasını ve afet sonrasında 
4 gün boyunca kesintisiz olarak 550 kişinin afeti yönetebilme 

İlgili kurumlarda envanter çalışması yaparak ekipman ve araç alımları yaptık. Bunlardan bazıları; 4x4 arama kurtarma araçları, suda kurtarma ekip araçları, K-9 kurtar- 


sağlayacak şekilde tasarladığımız merkezler. 


ma ekip araçları, aşı, kan ve kan ürünleri nakil aracı, çeşitli tibbi ilk müdahale ekipmanları (sedyeler — atel setler —kurtarma yelekleri vb.), depo konteynerlar, akülü ve dizel forkliftler, mobil jeneratör ve ışık kuleleri gibi. 
Sadece müdahale değil bireysel bilinçlenmenin de 


birçok can ve mal kaybının önüne geçebileceğini biliyoruz. Bu kapsamda bilinçlendirme kampanyaları yap- 


tk, çocuklardan yerel yöneticilere kadar toplumun her 


kesimine hitap eden 15 farklı eğitim program ve ma- 


teryallerini hazırladık ve dağıttık. Ayrıca 3 aşamada düzenlediğimiz güvenli yaşam eğitimleri ile halkın deprem ve afetlere karşı bilgilendirilmesi ve bilinçlendirme faaliyetleri de yürütüyoruz. Bu proje kapsamında ulaşılan toplam 1 milyon 72 bin 966 kişiden 265.133 İstanbullu da Gü manda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İPKB arasında 


nli Yaşam Gönüllüsü 


oldu. Aynı za- 


gerçekleştirdiğimiz protokol çerçevesinde Türkiye çapında 3631 inşaat mühendisine yeni çıkarılan güçlendirme yönetmeliği hakkında eğitimler verdik. 


Bizim en büyük/önemli bileşenimiz kamu binaları- nın sismik riskinin azaltılması projeleri. İSMEP kapsamında İstanbul'da bugüne kadar toplam 1327 kamu binasını depreme karşı güçlendirdik ve yeniden yaptık. Bunların 10989 okul binaları. İstanbul'da 1999 öncesi yapılan okulların yaklaşık “/090'1 şu an proje kapsamında depreme hazır hale geldi. Hatta okullarda gerçel 


ştirdiğimiz bu çalışmalar ile Türkiye, Birleşmiş Milletler'in Güvenli Okullar programında en başarılı ve lider ülke oldu. Bu hem ülkemizin hem de projenin bir başarısı. 


2017 itibari ile İstanbul'daki kamuya ait yurtların hepsi depreme hazır hale geldi. Bunun dışında kaymakamlık binaları, emniyet binaları, poliklinik ve hastane binalarında çalışmalarımız devam ediyor. Şu an yürüttüğümüz 
3 büyük hastane projemiz var; Kartal, Göztepe ve Ok- 


meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi projeleri. Bunlar neden önemli? Çünkü bu hastaneler Istanbul'da yo- 


ğun olarak tercih edilen, jeopolitik konum olarak da önem 


arz eden hastaneler. Bu hastanelerde sismik izolasyon tek- 


nolojisi kullanıyoruz. Bu teknoloji ile deprem anında izo- 


latörler deprem enerjisini absorbe edecek ve deprem esnasında hastanede bulunan cihaz ve ekipmanlar dahi zarar görmemiş olacak. Böylece hastaneler deprem anında ve sonrasında herhangi bir operasyonel aksaklık yaşamadan hizmetine devam edecek. Ayrıca bu hastaneler yeşil bina konseptine uygun olarak projelendirilen çevreci hastaneler, yani hastanelerin tasarımdan başlayarak ulaşım planlaması, enerji ve su tasarruflu malzemeler kullanması gibi konuları göz önünde bulundurarak uluslararası standartlarda projer hazırladık. 

ISMEP Projesi'nin bir diğer alanı da tarihi ve kültürel mirasın korunması. İstanbul tarihi ve kültürel açıdan çok önemli ve çok zengin bir şehir. Biz bu kapsamda İstanbul'da Kültür Bakanlığı'na ait 26 komplekste bulunan 
176 tarihi binanın envanterini çıkartıp bu binaları çoklu 
afet riskine göre kategorize ederek coğrafi bilgi sisteminde ilgili akademisyenlerin kullanımına açtık. Yani artık daha basit ve ulaşılabilir bir düzene kavuşturduk, Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz tarihi binalar ile ilgili çok kapsamlı bir kılavuzun oluşturulması projesi vardı. Bu çalışmayı Turizm Bakanlığı ve ICO-MOS Türkiye'nin de desteği ile alanında uzman akademisyenlerin de katkılarıyla tamamladık. Ekim ayında sempozyum ile hazırlanan kılavuzun tanıtımını yaptık. Türkiye bu kılavuz ile artık tarihi binalarda gerçekleştirilecek uygulamalar için yol gösterici dokümana sahip oldu. Şunu erim; haz en mükemmel ki- 


da belirtmek is lanan kılavu 


lavuz demiyorum. Bu yaşayan bir doküman ve mükem- 


mele giden bir yolda ilk adım olarak görüyorum. Tabi ki 


kılavuzun alt mevzuatının ve yasal bir ayağının olması ge- 


EENispor 


ç 


rekli, bunun altını çiziyorum ve bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve VGM'nin sahipliğine ve vizyoner yaklaşımına müteşekkirim. 

Son bileşenimiz imar ve yapı mevzuatının etkin uyşmaları kapsıyor. Bu iğimiz Bağcılar ve Pen- 


gulanması için gerçekleştirdiğimiz ça konuda pilot belediyeler olarak s: 
dik Belediyeleri ile çalışmalar yürüttük. 4 milyon bilgi ve 


belgeyi tarayarak arşiv zılım ve entegrasyon & 


sistemini dijital hale getirdik. Yairmeleri yaparak sms, web si- 


tesi ve çağrı merkezi üzerinden tüm vatandaşların başvuruda bulunarak yapı ruhsatı ile ilgili bilgilendirme ta- 


lep edebildiği ve kısa sürede cevap alabildiği bir sistem 


oluşturduk. Geliştirdi porlanabilen şeffaf bir yapıda çalışma sistemine ulaştı ve 


iğimiz bu sistemle belediyeler ra- 


vatandaşlar da bu belediyelerden ruhsat süreçlerinde daha hızlı şekilde hizmet alabilmeye başladı. 

Hayata geçen projelerin sosyal anlamda önemli katkılar sunduğunu gözlemliyoruz. İnsanların yaşam standartlarını yükselten bu projeler ile ilgili hizmet alan vatandaşlarımızın düşüncesini temsil edecek örnekler olmuştur. Bu geri dönüşleri okuyucu- 


larımızla paylaşır mısınız? 
İSMEP, ilk günden itibaren sosyal etkisi çok büyük bir proje oldu. Örneğin okullarda güçlendirme ve yeni- 


den yapım çalışmalarını projelendirirken depreme dayanıklı binalar olmalarının yanı sıra nitelikli mimari uygulamalar üzerinde durduk. Özellikle iç mekân uygulamaları, açık alan düzenlemeleri ve enerji verimliliği gibi yeşil bina konsepti kriterlerinde uygun projeler olmasına önem verdik. Bu bakış açımızın meyvesi de bu binaları kullanıcılarından aldığımız geri dönüşler oldu. Öğretmenler 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ve okul yönetiminden, öğrencilerin başarı oranlarının arttığını hatta sınavlarda dereceye giren öğrencilerin bu okullardan çıktığını duyduğumuzda çok mutlu oluyoruz. Çevresel etkenlerin çocukların geleceğe bakışları, vizyonları ve eğitim kalitesini nasıl etkilediğini, eğitim verenlerin yaklaşımının hakikaten değişiyor olduğunu ve pozitif manada eğitime katkıda bulunduğunu görüyoruz. Hastanelerden de benzer geri dönüşler aldık. Ümraniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin Nisan 2016'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışını gerçekleştirdik. O hastane de Avrupa standarlarında bir hastane oldu. Aldığımız geri dönüşler çok güzel. Hem hizmet alan hastaların, hasta yakınlarının hem de çalışanların memnuniyeti çok üst düzeyde. Demek ki mekan kalitesi ile hizmet kalitesi paralel şekilde gidiyor. 

Bir diğer önemli örnek de Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastan. 
tanenin güçlendirme ve renovasyon işlerine başladık. Başladığımızda çok sıkıntılıydı. İnşaat kalitesi çok düşüktü ve hastane hizmetini aksatmadan etaplı bir şekilde yapma- 


si'nden oldu. Biz has- 


miz gereken bir inşaat oldu; kısacası zor bir inşaattı. İstanbul doğumluların belki çok büyük bir yüzdesinin orada olduğu bir hastane. Zamanla binanın yaşlanmasının (en az 60 yıllık) sadece ortam kalitesini değil hizmet ka- 


litesini de azaltmış olduğunu gördük. Çalışanlar da motivasyonları d müşahede ettik ki hem çalışan hem hizmet alan mem- 


ktü. Biz çalışmalatımızdan sonra şunu 


nuniyeti arttı. Şöyle de bir somut örneği oldu bu gözlemimizin; burası İstanbul ve Türkiye için çok önemli bir ihtisas hastanesi ve hep ilk derecelerde olan çocuk mütehassısların burayı tercih ediyor ve buradan yetişiyormuş. 


Zamanla 1. Tercih sıralamasından on üçüncülüğe kadar gerilemiş. Biz bu çalışmaları yaptıktan sonra tekrar birinciliğe çıktı. Bu çok önemli bir gösterge bizim için. Butada da iyi bir çalışma ortaya konarak fiziksel mekanın iyi- 


leştirilmesi ile berabe: 


r çok önemli bir geri aldık. 


Yurtlardan da örnek vermek isterim. Özellikle Fatih 


Evet, biz uluslararası kuruluşlarla çalışan bir kurumuz. 
Proje Uygulama ve Koordinasyon Birimiyiz ve bu konuda ihtisas sahibi bir birimiz. Yaptığımız uygulamaların da uluslararası standartlara uygun olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü çalıştığımız kurumlar olan İslam Kalkınma Bankası, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Kon- 


bölgesinde Vezneciler Kız Yurdu, Fatih Kız Yurdu, Edirnekapı Yurdu, Zeytinburnu'nda Atatürk Öğrenci Yurdu gibi çeşitli yurtlar vardı. Bunların en büyük sorunu aslında binaların bakımsızlığıydı. Sanki binalar hiçbir yerine dokunmadan yıllarca yaşayacak düşüncesi ile bugünlere gelmiş yapılardı. Aslında öyle değil, o mekanların da bakıma ihtiyacı var bizlerin de olduğu gibi. Belki her yıl çatısına baktırmak, gerekiyorsa onartmak, atık suyunda kanalizasyonunda problemler olabilir bunu çözmek, altyapısıyla ilgili sorunlar varsa çözmek gibi bakımlarla binaları daha uzun ve yaşanabilir, hizmet alınabilir hale getirebiliriz. Zaman zaman evimizi de biliyorsunuz boyatıyoruz, yönetmelik değişikliklerine binayı uyumlaştırmak, engellilere uygunlaştırmak, enerji tasarruflu malzemeler kullanmak gibi konular var. Biz bu yurtlarda bun- 


seyi Kalkınma Bankası ve Alman Kalkınma Bankası ile aynı dili konuşmak zorundayız ve bunlar uluslararası alanda en önemli finans ve teknik birikime sahip olan kurumlar. 


Onlar çoğu zaman bizden öğreniyorlar ama bizim de onlardan öğrendiğimiz mevzular var. Bunları birleştirip en 


iyiyi yakalamaya çalışıyoruz. Özel hastanelerde sismik izolatörler 


Ilikle yeniden yaptığımız kullandık ki dünyada da 


çok iyi bilinen üçlü sarkaç tipi dediğimiz izolatörler, aynı 


zamanda enerji tasarrufu açısından uluslararası geçerliliği ve tanınmışlılığı olan LEED'in Gold ayarında yeşil bina 


sertifikasını alacak olan hastanel 


er tasarladık ve yapıyo- 


ruz. Biz bu çalışmaları yaparken yapılan hizmetlerin bi- 


zim insanımıza dönüşünün çok sağlıklı, çok daha insan dostu ol 


daha verimli, çok daha 


arak döneceğini öngö- 


rüyoruz. Bir diğer husus da tabi birçok alanda uluslararası 


ların hepsini gerçekleştirdik ve orda da şunu gördük; ar- 


tik bakımsızlıktan ku 


anılmayan bütün atıl alanlar kulla- 


nılmaya başlandı. Özellikle bodrum katlarda yeni mekanlar oluştu. Bu mekanları arşiv olarak kullanan var, depo ola- 


rak kullanan var, çamaşırhanelerini oraya taşıyanlar var. 
En önenlisi de AÖY'da 3555 kız öğrencimiz var. Onlarda 


çok zayıf binalarda ol 


xuyorlardı... 


Projelerin uluslararası standartlarda olduğunu ve 


uzmanlar, çalışanlar hem bizi ziyaret ediyor hem biz onları ziyaret ediyoruz. Bu dilin kullanılması ve yapılan çalışmaların aslında uluslararası bilinirliliği olan çalışmalarla entegrasyonun olması bize olan bakışın, yaptığımız projelerin kabullenilmesi ve diğer ülkelerde de tatbiki açısından çok büyük firsat oluşturduğu kanaatindeyim. 

Büyük projelerde sona yaklaştıkça heyecanda artıyor. Büyük projelerdeki son durumu ile ilgili bil- 


ülkemizin nitelikli binalar kazandığını görüyoruz. 
Bu konuyu örnekleri ile detaylandırabilir miyiz? 


gi alabilir miyiz? 


Şu an en büyük projelerimiz Kartal, Okmeydanı ve 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Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanelesi projeleri. 
Hastanelerimizi aslında 2018 yılı itibari ile hizmete almayı düşünüyoruz. Kartal Hastanesi'ni Haziran-Temmuz 
2018 gibi bitirip geçici kabul işlerine başlayacağız ve sonra da eski hastane oraya taşınacak ve eski hastane binasını yıkacağız. 


Okmeydanı ve Göztepe Hastanelerini de Kartal Has- 


tanesi'nden sonraki 6 ay zarfında bitirip onları da hizmete üyotuz. 


açmayı düşünüş 

Deprem son dönemde yine gündemimizde, dolayısıyla kentsel dönüşüm ile ilgili konularda gündemde. İPKB elde ettiği tecrübeler doğrultusunda kentsel dönüşüm alanında da bir şeyler yapacak mı? 

Evet, kentsel dönüşüm mevzusu gerçekten çok önemli ve Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız da çok gündemde tutuyor haklı olarak çünkü hepimiz hazır olursak 


depreme hazırlıklıyız diyebiliriz. Biz önlem almalıyız, za- 


ratlatımızı azaltmalıyız. Biz kamu binalarında Istan- 


yul'da çok iyi bir noktaya geldik. Daha önce de bahsettim, 1999 öncesi yapılan okulların 9690'ını daha güveni hale getirdik. Ama özel binalarda maalesef kentsel dö- 


nüşüm istenildiği gibi gitmiyor. Burada belki hem finansman hem teknik hem sosyal bir proje olduğu için sosyal uzlaşı konusunda da sıkıntılar olduğunu görüyoruz. 
Bunları aşmak için Sayın Bakanımız önderliğinde bir kanun hükmünde kararname çalışması var. O kararname- de İPKB'nin de diş finansman ve kentsel dönüşüm işerinde götevlendirilmesi veya bizim birimimizden böy- e bir hizmet alınması söz konusu. Önümüzdeki günler 


bu konuyu da netleştirecek ve birimimiz açısından da özel 


binalarla kentsel dönüşüm ile ilgili de çalışmalar yapabi- 


leceğimiz bir döneme girebileceğimizi düşünüyorum. 

Gerçekleştirilen projeler uluslararası arenada ses getirmekte ve bu doğrultuda da sizi yurtdışı organizasyonlarda görmekteyiz. Deneyimlerinizi aktardığınız bu organizasyonlar ile ilgili birkaç örnek alabilir miyiz? 

Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz kiz İSMEP, afet olmadan önlem alma yaklaşımının sadece ülkemizde değil, dünyada da en başarılı örneklerinden biri. Bugüne kadar 34 


ülkede 74 organizasyona katıldık. Bu organizasyonlarda 


ya panelist olduk ya bir çalıştayda konuşmacı, bazen açılış konuşması yaptık bazen de sunum verdik. Neden bu Çünkü dünyada İSMEP Projesi'nin büyüklüğünde bir depreme hazırlık veya deprem öncesi risk 


kadar ilgi var? 


azaltma projesi hiç yapılmadı. İSMEP bu konuda bir ilk 


ve dünyada da ilgi ile takip ediliyor. Çoğu ülkeye de ilham 


oldu aslında. Örneğin; Bangladeş, Ürdün, Filipinler'de veya başka bir deprem riski olan ülkede İSMEP Projesi'nin bazı bileşenleri, yapılanlar, başarılanlar oraya da ilham kaynaçalışapon- 


ğı olup orda da yeni projeler üretilmesine v 


malar yapılmasına vesile oluyor. Bir müşavirimiz ya'dan, Singapur'a, Hollanda'ya kadar gittiği ülkelerde İS-MEBP'i duyduğunu ve İSMEP'in bir marka olarak bilindiğini söyledi. Nasıl bunu başardınız diye sorarsanız, marka olmak için çalışmadık aslında biz hep işlerimizde ka- iş yaptık ve bu kalite aslında bize İSMEP ve İPKB markasını doğurdu. Yap- 


liteyi önceledik ve kaliteli olsun diy: 


tığımız işleri en üst düzeyde uluslararası standartlarda ger- 


yoruz, buna verdiğimiz önemi gelecekte de ve-Vizyonumuzu biz bu şekilde belirledik; çünkü Türkiye'nin her insanı herşeyin en iyisine layık.gl 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Turhan Tuğtekin 
Merkez / Yalova 


Bu ülkenin dört bir yanında 
74 hayallerini yatırıma 
4 dönüştürenler, 
ülkesine ve toprağına değer katanlar, asla pes etmeden 


üretenler... 
İyi ki varsınız, biz hep yanınızdayız. 


Şekerbank S5 
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İSTEK Vakfi ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu Başkanı Bedrettin Dalan: Türkiye'nin dışarıdan yönetilmemesi için bilim ve teknolojiye ağırlık verilmeli 


Ikemizin siyasetine yön vermiş önemli isimlerin başında gelen ISTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu Başkanı Bedrettin Dalan, 


ülkenin kalkınması için eğitim alanında çalışmalar yapılması gerektiğine inanıyor. Bu hususta İSTEK Vakfını kurarak çalışmalar yapan Bedrettin Dalan ile ülkeden ayrılmak zorunda kaldığı dönem ve sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdik. 

Bedrettin Bey siz hem siyaset alanında hem eğitim alanında ülkemize büyük hizmetler verdiniz. Hakkınızda Ergenokon davası kapsamında 
2010 yılında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı. 2015 yılında yakalama kararı kaldırıldı, bu süre zarfında yurtdışında kaldınız. Bu konuya dair neler söyleyeceksiniz? 

Ben yurtdışına daha evvel gitmiştim, Ergenekon kumpasının olacağını çok evvelden biliyordum. İnsanlar toplanmaya başladığı zaman bunun bana da geleceğini düşündüm ve 2008 yılının Ekim ayında 


# 
kk 2018 


yurtdışına çıktım. 6 sene sekiz ay yurtdışında kaldım. 
Ergenekon süreci halen bir yerde devam ediyor ve 


halen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanı- 


yorum. İşin komik tarafı Ergenekon tuzağını kuran polisler, savcılar ve hâkimlerin hepsi ya tutuklu ya da yurtdışında kaçak durumunda, Onlar yargılanıyor ama 


biz de yargılanıyoruz. Onlar yargılanıyorsa biz niye yar- 


gılanıyoruz, biz yargılanıyorsak onlar niye yargılanıyor? 
Açıkçası böyle bir paradoksun içerisindey 

Emperyalist güçler Türkiye'de rejim değişikliği yapmak istiyordu. Bu rejim değişikliğini yaparken karşı çıkacak kişi ve kurumları yok etmek istediler. Bu proje Ankara'dan değil, tamamen Atlantik ötesinden gelen bir projeydi. Bu projeye ters düşen kişi ve kurumları yok etmek istediler, Daha doğrusu yollarındaki taşları temizlemek istediler. Ben bunu son 30 yıldır görüyordum ve ilgili bütün yerleri bu konuda uyardım ama her- 


kes aymaz oldu. Kişiler de aymaz oldu kurumlar da 


aymaz oldu. Ben projeyi bildiğim için baktım temizlik 


yapıyorlar, beni zaten biliyorlardı. Kişi ve kurumlara dokunmaya başladıklarında sıranın bana da geleceğini fark ettim ve Türkiye'den gittim. 

Türkiye'ye dönüş yaptınız. Peki, kendinizi güvende hissediyor musunuz? 

Türkiye'de şu anda hiç kimse güvende değil çok çalkantılı bir dönemden geçiyoruz. Ümit ediyorum ki bu süreci hızlı bir şekilde atlatabiliriz. 

“Bü resmi görseniz uyuyamazsınız” şeklinde bir söyleminiz var. Burada nasıl bir resim- den bahsediyorsunuz? 

Ortadoğu'da kartlar yeniden karılıyor çok dikkatli olmak lazım. Birinci Dünya Savaşı'nda kartlar yeniden karıldı ve bütün bölgenin coğrafyası değişti. Şu anda Ortadoğu'daki durum da bunun aynısıdır. Burada Türki- 


ye'nin kendi dengesini, birliğini, bütünlüğünü koruması için çok dikkatli olması lazım. Ülkeyi yönetenlerin, vatandaşların, herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. 

Cemaat tarafından size darbe mi yapıldı? 

Aslında cemaat de bir figüran, onlar birer kukla, ipin ucu emperyal güçlerin elinde. Bu tek başına Amerika değil, daha geniş kapsamlı bir emperyal güçten bahsediyorum, Bunlar dünyayı elinde oynatıyorlar, cemaat de onların oyuncağı oldu. Maalesef, İslam adına Müslüman olmayanların oyuncağı, Yahudi ve Hristiyanların kölesi oldular. Müslümanlara ve Türklere darbe yaptılar. Bunları da alt tabaka bilmeyerek, üst tabaka ise bilerek yaptı. 
Bilerek yapanlara hain, bilmeyerek yapanlara da aptal denir. Ama netice itibariyle geldiğimiz nokta budur. Ül keye çok büyük zarar verdiler. 

Bilginizle, vizyonunuzla, cesaretinizle İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi'ni kurdunuz. Eğitime yatırım yapmayı neden istediniz? 

Eğitime birkaç noktadan yatırım yapmak istedim. 
Birincisi, Osmanlı'nın son zamanı da dâhil olmak üzere 


yabancı dil bilen Türk hemen hemen yoktu. O yüzden dışişleri bakanlarımız, büyükelçilerimiz çoğu zaman gayrimüslimlerden seçilirdi. Osmanlı zamanında Türkler eğitilmiyordu o dönemde okuyanların “09091 gayrimüslim idi. Okuma-yazma bilen Türk çok azdı yabancı dil bilen Türk bulmak ise imkânsız gibiydi. Osmanlı'nın son zamanında Amerikalılar ve Avrupalılar okullar açtılar. Bu açılan okullarda özellikle Amerikan okullarında Osmanlıya isyan eden, Osmanlı kontrolündeki gayrimüslim ülkelerdeki isyancıları yetiştirdiler, Mesela, Robert Koleji'nde yetiştirilen kişiler... Bulgarların o dönemdeki isyancıların tümü İstanbul'da yetiştirildi. 1918 yılında Anadolu'da 400 tane yabancı okul vardı. Özellikle Amerikan Board Okulları vardı, buralarda 40 bin öğrenci okuyordu. Mekteb-i Sultani liselerinde okuyan öğrenci sayısı 11 bin 113 kişiydi. Yani yabancı okullarda 40 bin gayrimüslim okuyor Türk okullarında ise 11 bin 113 kişi okuyordu. Atatürk bu dengesizliği gördü Cumhuriyeti kurduktan sonra, yabancı okulların faaliyetlerini kısıtladı ve sayılarını düşürdü. Sadece 5-6 tane bıraktı. Bunların yönetimini de Türk müdürlere bıraktı. Eğitimini de Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'na bağladı ama yabancı dil eğitimi için 5- 
6 tane okulu serbest bıraktı. Bu okullarda yabancı dil 
öğrenmek için okumak isteyen Türk çocukları kıyasıya bir mücadeleye girdiler. Mesela Robert Koleji'ne 10 bin kişi giriyor ama 30 Türk alıyorlardı. Galatasaray Lisesine 5 bin kişi giriyor ama 50 Türk alıyorlardı o dönemde öyleydi. Tabii bütün çocuklar bu yüzden doğduğu andan itibaren yarışmaya hazırlanıyor birer at yarışçısı durumuna giriyorlardı, doğal olarak psikolojileri bozuluyordu. Bu öğrencilerden bir tanesi de benim büyük oğlumdu Alman Lisesi'ne girdi. Çocukların o okullara girme mücadelesini görünce hakikaten içim acıdı. Ben çocuğumu o yatışın içerisine sokmak istemedim fakat annesi o yarışın içerisine soktu. Ben normal bir lise olan Aydın Lisesi'nden mezunum. Ne olmuş yani, benim Robert Koleji mezunundan ne farkım var? Belki artı yönlerim var ama eksim yok. Toplum böyle bir psikolojik travmaya sokulmuş. 

Belediye başkanı olacağım zaman rahmetli Turgut Özal'a bu okul meselelerinin çok berbat durumda olduğunu bir vakıf kuracağımı söyledim. İngilizce eğitimini 3-5 okulun hegemonyasından kurtaracağım, bu işi ayrıcalıklı olmaktan çıkaracağım, yaygın hale getireceğim ve çocukları da bu sıkıntıdan kurtaracağım dedim. Kendisi de bu durum için iyi olur dedi. Tabii ben bunu derken bunun arkasında başka bir fikir daha vardı. Bu da şuydu; maalesef bu yabancı dil okullarında 


nen, milli değerlere bağlı ama ırkçı olmayan evrensel insan yetiştirmemiz lazım. Yani, kökü memleketimizin topraklarında kolları dünyayı saran insan yetiştirmemiz lazım. Yabancı dil öğreten okulları açmamın sebeplerinden biri de başlangıçta buydu. 

Ben bu olup bitenlerin hepsini Turgut Bey'e anlattum. O arada Anavatan Partisi yeni kurulmuştu. Anavatan Partisi iktidara geldi. Ben de o dönem belediye başkanı oldum Turgut Özal'a söylediğim gibi İSTEK Vakfı'nı kurdum. Okulların iki tanesinin inşaatını yaptm ve okulların inşaatı bitti. Öğrencilerin kayıtlarını da yaptık ancak, okulun açılış iznini o dönemin Milli Eğitim Bakanı olan Vehbi Dinçerler vermedi. 

Sebebi neydi? 


okuyan çocukların kopuk yetişiyorlar. Ç neklerini bilmiyorla 


yorlarsa sadece o ül 


büyük bir kısmı Türk kültüründen çoğu Türk örf, adet, gelenek-görer. Hangi ülkenin okullarında okukenin kültürünü biliyorlar. Aslında 


farkına varmadan bir kültür emperyalizminin içerisine 


giriyorlar. Burada ol 


xuyanların çoğu 50-60 yıl diş mis- 


yonların yöneticileri oldular. Dolayısıyla kendi kültür- 


lerinden, öğrendikleri okulun kültürünü daha üstün 


gördükleri için de hepsi için ğunlukla ezik davrandılar. Ülkemiz 


mak yönünde pasif 
Onların çoğu da ral 


rum ama bö' 


sela Fransız mekte 


söylemiyorum ama ço- 


in haklarını korukaldılar, çok cesur olanları da var. 
metli oldu, onları s: 


ygı ile anıyo- 


e bir kimlik kırılmasına da uğradılar. Me- 


binden mezun olan birçok Türk 


Sebep olarak da, “ 


Eğer bu okullardan bir tanesinde 


Arapça eğitim yaptırırsan açılış iznini veririm” dedi. 


Kendisi benim okul 


döneminden de arkadaşımdır. 


Kendisine telefon açtım ve nedenini sordum. Okullar- 


dan bir tanesinde Ara; 
verdiğimi söyledi. Ha 


pça eğitim yaptıracağım diye söz kikaten kendi aramızda öyle bir 


konu hakkında şakalaştığımızı hatırlıyorum. Ama hu- 


kuken mümkün deği sadece İngilizce, Alm: 
biliyordu. Zaten yasal 


di o günün şartlarında liselerde anca ve Fransızca eğitim yapıla- olarak Arapça eğitimi yapılamı- 


yordu. Kendisine bunun mümkün olmayacağını ve 


al olmadığını söyledim. O da bana “Yasayı değişti- 
” dedi. “Devlette Arapça okutan öğreten okul aça- 


kendisine Frankofon diyor, böyle tanımlıyor kendile- 
»r. Demek ki 


yabancı dil öğreteceğiz ama yabancı dil öğretirken de 


rini halen. Ben Türk'üm diye tanımlamı 


çocukları yabancılaştırmamamız lazım. Kendine güve- 


bilirsin ama bana veliler çocuklarını İngilizce eğitim almaları için verdiler” dedim. O dönemde vakıf müdürümüz izin için on gün kapısında bekledi ama izni vermedi. Sonra ben rahmetli Turgut Bey'e gittim kendisi durumu halledeceğini söyledi ama ben bunun 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bugün halledilmesi gerektiğini söyledim. Neticede Turgut Bey'de Vehbi Dinçerler'e imzayı attıramadı. 
Turgut Özal çareyi o kişiyi Eğitim Bakanlığı görevinden almakta buldu. Aynı gün yerine de Metin Emiroğlu'nu koydu. Metin Emiroğlu da daha makamına oturmadan bizim okulların açılış iznini kapıda imzaladı. 11 Eylül 1985 günü bizim okullardan iki tanesi açıldı. İşin enteresan tarafi aynı günlerde Fethullah Gülen'in Yamanlar Koleji de açıldı. Meğer benim okulların projesi bir şekilde Fethullah Gülen'e iletilmiş, onun okulu hemen açılış iznini aldı, Bizim okullar ise on gün bekledikten sonra aldı. Oradan anladık ki işin içerisinde başka bir şey daha var. Türkiye Cumhuriyeti'ne, devletine kindar bir nesil yetiştirilmeye o dönemde başlandı. 
Artık orada ciddi bir rekabet başladı işin şekli bambaşka bir boyuta dönüştü. Onlar, devleti ele geçirmek üzere devleti yıkıp başka bir şekle dönüştürmek üzere öğrenci yetiştirdiler. Biz de devlete sahip çıkacak çocuklar yetiştirmeye başladık. 
Onlar robotlaştırılmış, bir kişiye bağlı, hiç düşünmeden emir kumanda halinde hareket eden çocuklar yetiştirdiler. Aşırı fakir-fukara olan çocukları topladılar, devletten çok aşırı derece destek aldılar. 1985'ten itibaren. Bize ise devlet devamlı köstek oldu. Onlar devletin 


ve halkın yardımsever dindar halkın kandırılması suretiyle korkunç bağışlar aldılar. Dolayısıyla daha ucuz maliyete daha çok çocuk yetiştirdiler. Tabi bizim mali kaynaklatımız çok kısıtlı olduğu için onlara nazaran biz sayısal olarak en az on misli daha az öğrenci yetiştirdik. 
Ama kalite anlamında onlara göre yüz misli daha kaliteli eğitim verdik, çarpanı yüksek olan insan yetiştirdik. 
Onlar emir kumanda zinciri içerisinde robot yetiştirdiler, biz de özgür insan yetiştirdik. Bizde okuyan çocukların hepsi akıllı iş insanları, önemli iş adamları oldular. 

Bizde yetişen çocukların hiçbirini bana bağlı ya da İSTEK Vakfı'na bağlı çocuklar olarak yetiştirmedik. 
Devlete, millete, kendi kültürüne bağlı, cumhuriyete bağlı, Atatürk'e bağlı insanlar yetiştirdik. Onun için bizim çocuklarımız birey olarak dünyanın her yerinde iş xurdular. Başlangıçtaki amacımızın çok ötesine giden xurumlar haline geldi. Nihayet bu okullara bağlı üniversitemizi kurduk. Üniversiteyi kurduk ve rekabet o kadar kızıştı ki, 2005-2006 yıllarında okula maliye müfettişi gönderdiler. Üniversite ile ilgili hiçbir kaçak ya da eksik bir şey bulamadılar. Tek buldukları şehit çocukları ve fakir çocukları okutmuşuz. Onların KDVsini vermedik diye beş yıl geriye doğru gidip beş misli ceza ayrıca bileşik faizle 40 trilyon vergi cezası çıkardılar. Uzlaşmaya gittik ve o günkü rakamla 7 trilyona düşürdük. O gün 


imzayı atan İstanbul defterdarını da birkaç gün sonra görevden aldılar. Herhalde dünya tarihinde öğrenci 


okuttuğu için ceza ödeyen tek adam ben oldum. Rekabet bu kadar kötü bir noktaya gitti. 

2008-2009 yıllarına gelince bu robotlaştırılmış ekipler ayrıca çok iyi bir şekilde eğitildiler. Devletin yargısını, polisini ve idari mekanizmalarına yerleştirilmişlerdi. 
Kendilerini yeteri kadar güçlü hissedip düğmeye bastılar ve temizlik harekâtına başladılar. Temizleyecekleri ilk kişilerin başında ben geliyordum. Ama önce ufaklardan topladılar kelleyi sonra alacaklar diye düşündüler, Ben de onların ne yapacaklarını görüyor ve biliyordum. O yüzden ülkeden ayrıldım ve yurtdışına çıktım. 30 yıldır bu insanların bu işi yapacağını ben biliyordum. Onun için kimsenin bana haber vermesine gerek yok. Ama aymazlık yaptılar. Altı sene sekiz ay yurtdışında kaldım. Bu işin fiyasko ile biteceğini yüzde yüz biliyordum. Çünkü robotlar ne olursa olsun insana karşı kaybeder, 

Tehlike geçmiş sayılır mı? 

Tam anlamıyla bitmedi, halen tehlikeliler. İyi noktalarda mücadele edilmediğini görüyorum. Hatta sık sik onlardan olmayanlara da onlardanmış gibi muamele yapılıp, içeri atılıyor. Bunlarla mücadelede iyice sulandırılıyor ve kamu vicdanında karşılığı olması azaltılıyor, mücadele doğru yapılmıyor. Ayrıca bir tehlike daha var. 
Şimdi bunların mali kaynaklarına el konuluyor doğru bir hareket ama usulü yanlış. Hukuk devletinde Kanun Hükmünde Kararnamelerle mali kaynaklara el konulmaz. Hukuk devletinde hukuki temeli olacak şekilde mala el konulur. Bana şehit çocuğu okuttum diye ceza yazdılar. İddia ediyorum, bu kurumların hiçbiri yıllarca vergi ödemediler. Çünkü maliyeyi ve devleti kendileri kontrol ediyorlardı. O rahatlık içinde hiç vergi ödemediler. Vergi yerine himmet verdiler. Türkiye Camhuriyeti Devleti bunlarla mücadele ederken 200-300 tane namuslu, ahlaklı ve adaletli vergi müfettişi görevlendirip bunların kurumlarına göndersin, beş yıl geriye doğru vergilerini kontrol ettirsin. Vergi cezasından bunlar doğrudan doğruya hazineye mal edilir. O zaman da dünyada hiçbir hukuk kurumu Türkiye Cumhuriyeti aleyhine davaya ters bakamaz. Şimdi bu davalar yürüyüp gidecek. İleride bu davalar İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek usul hatalarından Türkiye'ye çok ağır mali yaptırımlar gelebilir. Türkiye bunun altından kalkamaz. Halen yapılması gereken bir şey daha var. O da, TMSP'ye bile geçse eskiye yönelik maliye o kurumlarla ilgili belge incelemesi yapabilir, yani eksiği arkadan tamamlayabilir. 

Devlet, kendisine darbe yapacak bir cemaatin oluşmasına sizce neden izin verir? 

Bunu devlet oluşturmadı. Bunu emperyalist güçler oluşturdu. Herkes biliyor ki dünya genelinde gerçek anlamda bağımsız hiç kimse yoktur, herkes 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birbirine bağlıdır. Güçlü olanlar, daha az mali gücü olanlara daha çok hükmediyor. Bağımsız olabilmenin en önemli yolu borçsuz olacaksın, üreten bir ülke olacaksın, artı değerin olacak. Yani sırtın kalın olacak, boynun kalın olacak. Türkiye devamlı borçlanan bir ülke haline gelmiş dışarıdan rica edilenleri emir olarak algılayan bir ülke olmuş. 

Türkiye'nin mevcut durumu ve geleceğine yönelik düşünceleriniz nelerdir? 
adar çok kritik bir dö- 
, dikkatli yönetilmeli ve yumuttayı kırmadan bir taraftan öteki tarafa götüz yoksa tek bir çözüm yok. Kısacası kartlar yeniden karılıyor artık siyah ya da beyaz yok. Tür- 


irinci dünya savaşındaki 


nemden geçiyoruz. Türkiye çok 


rebilmeliş 


kiye'nin hem rejimi hem de birliği bütünlüğü tehlikeye girebilir, Ve yahut Türkiye bu olaydan çok sağlıklı çıkabilir. 

Geleceğe yönelik planlarınız nelerdir? 

Kendi yolumuzda bilim ve teknolojide ilerlemek... 
Türkiye'nin dışarıdan yönetilmemesi için bilim ve tek- 


nolojiye ağırlık vermesi lazım. Halen araştırmaya milli gelirimizin 961inin altında para ayırıyoruz, bu konuda çok ilerlememiz gereken yol var. Bilim ve teknolojiyi ilerleteceğiz, artı değer yaratacağız, borçlarımızı ödeyeceğiz. Borçsuz bir ülke haline geldiğimiz gün işte Türkiye o zaman özgür bir ülke haline gelir. Yönetilen ülke değil belki de yöneten ülke haline gelir. Ben üniversitemizde devamlı olarak araştırmayı destekliyorum 


ve yakın zamanda dünya çapında buluşları da arka ar- 


kaya sıralayacağımızı söyleyebilirim. 

Dershanelerin kapatılmasıyla birlikte birçok eğitim kurumu açıldı. Türkiye'deki eğitim-öğretimin geleceğini nasıl g; 

Açıkçası bu açılan eğiti tesini çok aşağı çekiyor. Öyle üniversiteler gö 


yorum ki bir apartman dairesi ve bahçesi bile yok. Dershane- 
. Bu çocuklar o apartman dairelerinde nasıl ders alacak, ? Yani neresinden bakarsanız 


ler zaten kırık döküktü onlar liseye dönüşmü 


psikolojileri nasıl gelişecel bakın her şey dökülüyor. Dershanelerin okula dönüşmesi bence çok yanlış bir hareketti. Kapatma doğru gitim Bakanlığı tarafından konulmuş standartları var. Di- 


ama okul açma izni vermek yanlış. Okulların, Milli E; 


yebilirsin kardeşim standartları senin için şu kadar gevşettim ama tümünü kaldırdım demeyin. Ama baktığınızda standartların tümü kalkmış o dershanelerin hepsi okul olmuş. Bu kabul edilecek bir şey değildir. 
Üniversitelerinde aynı şekilde olduğunu görüyorum. 
Üniversitelerde evrensel eğitim yapılan yerlere gidin bakın bir masa dört sandalye olduğunu göreceksiniz. 
Tek bir laboratuvarı ve Ar-Gefsi bile olmayan üniversiteler var. Bunların sıkı denetlenmesi ve belli standart- 


lara getirilmesi lazım standartlara uymayanları da 


kapatacaksın 
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Alaçatı Turizm Yatırım ve İşletme Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Aykut Mutlu: 


Mimari eserler insanlarda iyi hisler uyandırmalıdır 


on dönemde İstanbul'un mimari yapısı ve gelişimi tekrat gündeme gelirken, ülkemizin yetiştirdiği önemli mimarlarından Aykut Mutlu, İstanbul'da yapılmak istenen kentsel dönüşüm için yol haritasını çizdi. 
Atatürk Kültür Merkezi'yle ilgili yeni bir çalışma başlatıldı fakat bu çalışma da itirazlara neden oldu. Mimari açıdan AKMyi değerlendirir misiniz? 
Hayati Tabanlıoğlu, Cumhuriyet dönemi mimarlarımizdan tanınmış ve iyi eğitim almış önemli mimarlarımızdan biridir. İyi eserleri de var, iyi olmayan eserleri vardır. Bu durum tüm mimarlar için geçerlidir. Her mimarın iyi eserleri olduğu gibi iyi olmayan eserleri de vardır. 
Örneğin Leonardo Da Vinci'nin de iyi eserleri olduğu gibi kötü eserleri de vardır, fakat bunlar kamuoyu gündemine gelmediği için biz pek bilmiyoruz. Bu açıdan Atatürk Kültür Merkezi'de Hayati Tabanlıoğlu'nun iyi eserlerin- den biri değildi. Bunu söyleyebiliriz. Bir de o dönemde yapılan yapıların hepsinin depreme dayanıklı olmadığını biliyoruz. Ben şahıs olarak İstanbul'un kültür merkezi olarak o yapıyı hiçbir zaman beğenmedim, her zamanda bu bina daha iyi olabilirdi, dedim. Daha nitelikli ve daha çevreci olabilirdi. Ben her zaman insanı ön plana çıkaran mimariyi desteklerim. Şehircilik açısından da insan faktörü 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ön planda olmalıdır. İnsanların oraya gittiğinde kendisini daha iyi hissedeceği, sıkıntı yaşamayacağı bir yaşam olmalıdır. Her mimarinin insanlarda böyle hisler uyandırması gerektiğine inanıyorum. 

AKM aynı zamanda hükümetin uzlaşma projesi olarak görüldü fakat buna rağmen tartışmalar bitmedi. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Hayati Tabanlıoğlu vefat etti, oğlu Murat Tabanlıoğlu'da kendisiyle çalışıyordu. Yeni binayı oğluna yaptırma kararı da hükümetin bir diyalog işareti olarak görüyorum. 
Saygılı bir diyalog işareti likle aydın geçinen kesiminin uzlaşma ve diyalogdan ta- 


Yalnız toplumumuzun özel- 


mamen yoksun olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Aydın geçinen kesim diyorum çünkü gerçek aydın uzlaşma ve diyaloga açıktır. Eğer bizdeki aydın geçinen kesim uzlaşma ve diyalogdan tamamen yoksun olmasaydı demokrasimiz bu kadar tökezlemezdi. Daha iyi çalışmalar ortaya çıkardı ve yapılan yapılar sahiplenirdi. Bizim toplumumuzda öncelikle başımızda bulunan kişinin örnek kişi olması gerekiyor. Atatürk devrimleri de bizde tepe- den yapıldı. Bu yüzden başlangıçta yeterince benimsenmedi, yadırgandı fakat bugün baktığımızda yine en fazla benimsenen değişimler onlarmış. Son on yılın gerçe- 


ği bunu gösterdi. Toplumumuz uzlaşmayı ve diyaloğu arıyor, özlemini çekiyor ama örneğini liderden bekliyor. Maalesef aydınlar lider olamıyor. Ümit ediyorum günün birinde aydınlardan da lider olan bir toplum olabiliriz. Bu aydınları da yetiştirmemiz gerekiyor. 

Diyalog açısından AKM çok iyi bir fırsattı fakat bu firsatta kaçtı mı? 

AKM çok iyi bir diyalogdu, fakat ondan sonraki tartışma 


a Cumhurbaşkanı katılmamalıydı. Ben böyle yaptım diyerek tartışmayı diğer insanlara birakmalıydı. Tar- 


tışmaya girmemesi gerekiyordu. Her gün, geldiğiniz her 


mevkide kendinizi yenilemeniz ve geliştirmeniz gerekiyor. Kendinizi geliştirmenin bir sonu yoktur. 

İstanbul'a ihanet ettik diye başlayan bir tartışma mevcuttur. Bu açıdan İstanbul'un gelişimini aktarır mısınız? 

İstanbul'da öncelikle çok yüksek katlı çalışmalar yapıldı. Fakat çok yüksek katlı projeler fazla oldu artık alçak projeler olsun derseniz yine yanlış yapmış olursunuz. 
Yüksek yaptığınız projelerde birbirine uyumun, estetiğin, ulaşım, alt yapı ve çevre hizmetlerinin doğru yapılması gelerde 


rekmektedir. Yine yüksek binanın çok olduğu 


özellikle yayanın kendini rahat hissedebilmesi gerek- 


mektedir. En insafsız yüksek bina New York'ta bulun- 


maktadır. Küçücük bir alanda çıkan yüksek binalar nedeniyle neredeyse gökyüzünü göremezsiniz. Yayalar so- 


k 


ağa bile çıkamazlardı. Yıllar içinde öyle çalışmalar yapıldı 


olarak birçok sek binalar yaptık. Ama büyük bir yanlış yapıyoruz o yüksek katlı binaların içinde yayaları tamamen 


unutuyoruz. Bunu yapmamamız gerekiyor. Çünkü bizim 


toplumumuzda bireysel insanların her zaman çok kıymeti 


oldu. Geçmişimizde batıdan daha fazla insana değer ve- 


riyorduk. Bu toprakların her zaman hoş görüsü vardı, bu- 


nun kıymetini bilmemi iyor. Bunun içinde yayaların önemini bilmemiz gerekiyor. Maslak'ta yayaların hiç 


nefes 


alamadıkları görülüyor. O zaman başka çözümler aranabilir. Bu duruma benzer Las Vegas var tamamen suni bir yapılanmadır. Las Vegas'ta birden bire yer altında ve yer üstünde tünellerin içinde yürüyebileceğiniz alanları oluş 


turmayı başardılar. Bunun bir örneğini biz Gayrettepe'de Zorlu Center'a giderken yaptık, fakat yeterince iyi olamadı. 
Bu örneği mutlaka düzelterek geliştirmemiz gerekiyor. 
Maslak'ta da benzer bir çalışma yapmak zorundayız. Yüksek bloklarla metro istasyonunu bağlayan arada açık sa- 


haya ve yeşile de çıkabilen canlı bir yer altı tüneli yapmaya 


çalışalım. Çok daha insancıl ve daha iyi bir çözüme ulaşabiliriz. Yine İstanbul'da kent içinde yeşillik çok fazlaydı. Bundan sonraki sü 


çte de yeni projelerde çevreye, in- 


sana ve yeşile daha fazla önem vermeliyiz. 


Bu konuda Kadir Topbaş, betonlarında güzel göründüğü yerler vardır, her yer yeşil olacak değil, demişlerdi. 

Her yerde yeşillik olmayabilir ama ağaçlar olabilir. Dünyada en insafsız şehir New York'tur. Son giden belediye başkanı evinden çıkan insanların kısa mesafe yürüyerek 


yeşilliği olan yerler yapmaya çalıştı ve yaptı. Bu durum in- 


sanlar tarafından kabul edildi ve sevildi. Biz de ise arazisi boş iken beton çölü yapıyoruz. Bugün uygar dünya bunları yapmaya çalışıyor oysa ki bizim kültürümüzde yeşilin önemi daha fazladır. 

İstanbul ile ilgili eleştirilerden biri de gecekondu tarzı bir yapılanmadan dönüşüm yapıldığı için bu sorunlar yaşanıyor. Siz bu eleştiriye katılıyor musunuz? 

Hayır, doğru değildir. Bu işleri genel bir planlar içinde yapmayı başarsaydık daha doğru olurdu. Ama küçük küçük noktasal planlamalar, rant oluşturmaya çalışmalar ve insanların haksız bir şekilde elde ettiği araziler sonucunda beklentileri yanlış yapılanmalara neden oldu. Oysaki orada insanların ranttan daha az gelir elde edip kamunun daha fazla gelir elde etmesi gerekiyordu. Kamu bu gelirle de başka bölgelerdeki sorunları çözebilirdi. Fikirtepe adeta sistemsizlik kuruldu, Fakat Bağdat caddesi daha kötü yapıldı. 

Bağdat caddesinde bina bina dönüşüm yapıldığı şümden kentsel dönüşüm ola- 


Bu çok yanlış bir şeydir. Öyle bir şey olamaz. Birkaç üşüm 


adayı birleştirerek yaptığınız çalışmalardan kentsel dö; çıkar. Ne kadar ilginçtir ki bu çalışmayı yapan müteahhitlerde batıyor. Çünkü gerçek kaliteyi veremediğiniz zaman sonunda beklediğiniz rantı sağlayamazsanız. İnsanların beğenilerini de almanız gerekiyor. Bu işi toplu ve sosyal alt yapı ile yapmak çok önemlidir. Bu fırsatı iyi kullanamadık fakat bundan sonrasını iyi yapalım, istiyoruz. 
Kentsel dönüşüm açısından İstanbul'da nasıl bir model izlenebilir? Avrupa'daki dönüşüm bize uygun mudur? 


Avrupa'da bizim kadar nüfus artışı bulunmuyor bu nedenle onları örnek alamayız. Fakat İstanbul'da kentsel dönüşümle ilgili çok fazla bölge var ve doğru yaklaşımla bu 


sorunları çözebiliriz. Burada kamunun ve yerel yönetimin 


önderlik edebiliyor olması gerekiyor. Her kentsel dönüşüm Projesinin bir başkanı olması gerekiyor. Belirli bir kültürü olan, o projeden yüksek gelir beklemeyen, projenin başaısını gözeten biri olması gerekiyor. Şu anda Türkiye'de böyle bir çalışma ortaya çıkamadı. Burada önemli olan çevrenin kazanılması, vatandaşın mağdur olmaması, emeğini ve sermayenin de karşılığını müteahhit almış olacaktır. Bunun 


üzerinde oluşacak kazançta kamuya dönmelidir. Bu mo- 


deli yakalamamız gerekiyor. Çünkü bir projede artı değer çok fazla olabilir, bir başka projede de artı değer olmayabilir. Devletin bu dengeyi sağlıyor olması gerekiyor. 

Aktardığınız bu sistem üzerinden bakacak olursak kamu buradaki artı kaynağı kendine nasıl alacaktır. Müteahhit kendi kaynağını vermez, arazi sahibi de kaynağından vazgeçmeyecektir, bu durumda kamu nasıl hareket edebilecek? 

Biz buna benzer bir çalışmayı Portakal Çiçeği projesinde yaptık. Projenin “051i o projede oturanların ve benim hissemdi. 9649 his: 


si de belediyeye aitti. Belediye kat karşılığı verdi ve buna karşılık mülk kalmasını istemişti. Buradan belediyeye yalnızca çağdaş bir gösteri merkezi gibi sosyal alanlar kalmasını planlamıştı. Fakat Melik Gökçek gelince planlar değişti. 

Port Alaçatı Projesi'nde de benzer bir çalışma modeli uyguluyor musunuz? 

Port Alaçatı Projesi'nde daha farklı bir model var. Bu- 


rada belediyeye firmadan küçük bir hisse verildi ve be- 


lediye başkanı aynı zamanda firmanın yönetim kurulu baş- 


a 


kanı oldu. Portakal Çiçeği Projesi'nde firma başkanlığını ben üstlenmiştim, belediye başkanı yönetimle ilgili toplantılara katılmadı ve bazı kopukluklar olmuştu. Bu nedenle belediye başkanı yönetim kurulu başkanı yaptık. Port Alaçatı'da bütün imar çalışmalarını belediye elinden yapurıldı. Planları biz çizdik fakat sahibi belediyedir. Bü- 


zerinden ilerledi. Hatta anıtlar ku- 


tün sistem belediye 


rulundan bize çıkan imarı, belediye başkanı gerekli gö 
düğü değişiklikleri bize yaptırdı. Projede belediyenin 300 
dönüm arazisi vardı, bu araziyi kat karşılığı olarak firmaya devir etti bizde çalışmalara başladık. Böylelikle her yapılan yerde belediye arazisi karşılığını eline geçmiş olan ev- 


eri açık arttırmayla satıyor. 
Tekrar İstanbul'a dönecek olursak şehre en 


büyük zararı 1994 yılından önce verildiği belirtiliyor. 
Siz bu düşünceye katılıyor musunuz? 

Ben politika yapmayı sevmiyorum. Sadece konuya şu açıdan yaklaşmak gerekiyor. 1994 yılından önce İstanbul'un nüfusu ile bugünkü nüfusu göz önüne alırsak kimin daha fazla zarar verdiğini görmüş oluruz. Biraz daha ciddi ol- 


mak gerekiyor. Türkiye'ye metroyu ilk olarak Murat Ka- 


rayalçın getirdi. Sonrasında da İstanbul'a Nurettin Sözen döneminde geldi. Onlardan sonra Ankara'da Melik Gökçek metro çalışmalarını tamamen durdurdu, İstanbul'da ise Tayyip Erdoğan bu çalışmaları devam ettirdi. 
Tayyip Bey, İstanbul'da iyi bir belediye başkanı olamasaydı bugün Türkiye Cumhurbaşkanı olamazdı. Eski başlamış iyi projeleri Tayyip Bey üstüne giderek devam ettirdi. Örneğin doğalgazı İstanbul'a o getirmedi, fakat doğalgazın yaygınlaşmasını sağladı. Metroyu kendisi getirmedi fakat metro çalışmalarının üstüne çok gitti. Sadece deniz taşı- 


macılığının üstüne fazla gidemedi. Eskisine oranla çok çalışmalar yaptı fakat yeterli olamadı. 

Bugün İstanbul'u bekleyen yeni projeler bulunuyor. Üçüncü havalimanı devam ediyor, üçüncü köprü bitti. Bu projelerle birlikte yerleşim yeni bölgelere doğru kayabilir mi? 

Bu projeleri etrafında hiçbir yapılanma olmasın demiyorum fakat çok kontrollü yapmamız gerekiyor. Eğer İstanbul'da değişik bir yaklaşım yapmak isti da yapmalıyız. Otobanı tikayacak transit geçişi engelle- 


sak bura- 


memeliyiz. Diğer projelerde olduğu gibi tikarsak amacına hizmet etmemiş olur. Fakat otobanı tıkamamak için içbir şey yapmamakta yazık olabilir. Bu nedenle kontrollü yapmamız gerekiyor. İstanbul'da gerçekten toplu taşıma sistemlerinin üzerine giderek yapmamız gerekiyor. 


unun içine deniz taşımacılığını da ekliyorum ve olmadan birbirine bağlantılarını da yapmamız gerekiyor. 
Özellikle Yenikapı metro ve İDO arasında yaya yolcuları çok büy sürap çekiyor. Belki oraya havadan giden bir havaray projesi yapılabilir. Fakat bir çalışmanın yap- 


ması gerekiyor. Kentin çok büyümesi önemli değildir, 


önemli olan vatandaşı rahat ettirmek ve sorun yaşama- 


atını engellemek gerekiyor. 
İstanbulu düzeltmek için şehir nüfusunu kuzeye çekmek istiyorlar. Bu noktada da Kanal İstanbul pro- 


jesi gündeme geliyor. Bu proje ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? 

Dünyanın genel trentleri vardır. 19. asrın sonunda çok büyük mühendislik projeleri yapıldı. Doğaya dikte edecek Süveyş Kanalı, Panama Kanalı diye projeler ortaya çıktı, Birçok bölgede çok büyük barajlar yapıldı. 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra ise çevre diye bir gerçek ortaya çıktı ve daha yumuşak projelerle doğaya uygun ve saygılı mimarı kabul edilmeye başladı. Kanal İstanbul projesi ortalama Panama kanalı büyüklüğünde bir projedir. 
Bugün böyle bir projeyi yapmak uygar bir ülkede imkansız yaptırmazlar, üçüncü dünya ülkelerinde ise parası olan ülkelerin işine gelirse yaptırırlar. Bu noktada Türkiye uygar bir ülke mi olacak yoksa vahşi bir ülke olarak vahşi kapitalizme izin mi verelim. Bu konuda da bir denge vardır. Yı kat vahşi bir şekilde yaklaşırsak ilkel bir toplum oluruz. 

Bu projenin gündeme gelmesinin ana nedeni İstanbul'daki şehir nüfusu azaltarak kentsel dönüşümün daha rahat yapılabilmesidir. Bu açıdan kentsel dönüşüme hizmet edebilir mi? 


zde yüz gelişmiş ülkeler kadar tutucu olamayız. Fa- 


Kentsel dönüşüm için birçok yol bulunabilir. En doğrusu yerine göre küçük veya orta büyüklükte olarak ele alınmasıdır. Toplu taşıma, ulaşım, sosyal alt yapı, yeşil, çevre ve özellikle estetik kriterlerini göz önüne alarak teker teker doğru bir koordinatör yönetiminde ele alınması ge- 


rekiyor. Alternatifleri bu yönde aramamız daha doğru olacaktır. Tamamen deği 


Örneğin Marmara det 


k bir konuya değinmek istiyorum. 
zi insanların sağlıklı beslenmesi açısından çok stratejik öneme sahiptir. Dünyanın en güzel balık yataklarından biri olan Marmara Denizi'nin sahibiyiz. 
Ben çocukken Marmara Denizi'nin görüntüsü Karayip'ler gibiydi. Hatta daha iyiydi ve deniz balık kaynıyordu. Marmara'da dip balıkçılığını bıraksak ve balık üretimiyle ilgili çalışmalar yapsak bütün bir deniz balık çiftliği haline gelebilir. Burada devletin ve balıkçı kooperatiflerinin birlikte 


çalışması gerekiyor. Böyle bir çalışma yapılabilse dünyada hiç yapılmamış örnek bir davranışta bulunmuş oluruz. 
Ülkemizde uluslararası arena da büyük bir puan almış olur. 
Böyle projeleri de ortaya çıkarmak gerekiyor. Sadece mega Projelerle bu işler olmaz. Kanal İstanbul Projesi de bizi Orta Amerika, Güney Amerika ülkelerine çevirebili | 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ESEN Sistem Entegrasyon Genel Müdürü Cem Uğur: 


Artırılan savunma bütçelerinin ülkemizde üretilecek platformları da destekleyecek olması önemlidir 


avacılık, uzay ve savunma alanlarında hızlı ve yenilikçi çöz 
ESEN Sistem Entegrasyon ABD merkezli 
Sierra Nevada Corporation ortaklığında Şubat 


mler oluşturmayı hedefleyen 


2012'de kuruldu. Kuruluşundan günümü 


geliştirdiği 


ürünlerle hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarda ken- 


dine yer edinen ESEN Sistem Entegrasyon, geleceğe emin adımlarla ilerliyor. 

ESEN Sistem Entegrasyon'un gerçekleştirdiği çalışmaları ve gelecek hedeflerini okuyucularımızla paylaşan firmanın Genel Müdürü Cem Uğur, merak edilen soruları yanıtladı. 

ESEN Sistem Entegrasyon'un yaptığı çalışmalar ile ilgili bilgi alabilir miyiz? 

Firmamız havacılık, savunma ve uzay alanında çalışan bir mühendislik firmasıdır. 2012 yılında kurulduk ve 


bugün itibari ile 80 kişilik, konusunun uzmanı bir kadro ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugüne kadarki çalışmalarımıza nihai ürün geliştirme stratejisi ile devam et- 


tik. Ülkemizin ihtiyaçları ve teknolojinin gelişimini göz önünde bulundurarak savunma ve güvenlik alanında Türkiye'nin ilk Geniş Alan Gözetleme (GAG) Sistemi'ni geliştirmek üzere harekete geçtik. Yaptığımız sistem insansız 


hava araçlarında kullanılabiliyor dört kilomet 


dört kilometre alanı gözlemleyebilecek bir kapasiteye sahiptir. Bu sistemle üç bine yakın unsuru gerçek zamanlı olarak takip edebiliyoruz. Bu takip sırasında görüntülenen üç bin unsur arasında ayrım yaptırabilecek bir çö- 


züm ortaya koyduk. Örneğin sistemimiz, mlerinizden 


edindiğiniz bilgilerle bölgeyi tanıyıp, o bölgedeki zamansal 


yoğunlukları tespit edip, aksi durumlar söz konusu olduğunda ikaz ediyor. Bu durumda verileri değerlendirmede kolaylıklar sağlayarak oluşabilecek tehditlere erken mü- bir 


sistem güvenlik güçlerine olay gerçekleşmeden önlem ala- 


dahale konusunda benzer; enek oluşturuyor. Bu 


bilme imkânı sağlıyor. Bugün itibari ile sistemin insanlı ve insansız platformlara entegrasyonu konusunda TAJ 


ile görüşmelerimiz devam ediyor. Aselsan ile diğer plat- 


formlara entegrasyonu konusunda çalışıyoruz. 

Bu sistem hangi alanlarda kullanılabilir? 

Terörle mücadelede, kamu güvenliği ve kaçak göçmenlerin hareketi veya kaçakçılık gibi konularda sistem etkin çözümler üretebilir. Bu sistemin en büyük artısı sistemin amaca yönelik olarak uyumlandırılabilmesidir. 
Hangi alanda kullanılacaksa o alana göre özellikler belirlenecek şekilde sistem adapte edilebilir. Bu ürün, Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiş yerli ve milli bir üründür. Ülkemizin hizmetine sunulmaya hazır olan sistemimizden yaşantımızdaki pek çok alanda faydalanarak halkımızın huzur ve refahına katkı sağlamak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Sistemin alımı oldu mu? 

Aselsan'la birlikte bir kontrata imza attık. Şu anda teslimat aşamasındayız. 

Firmada yabancı ortak var mı? 

Şirketimizin çalışanları ve yönetimi tamamen Türk, setmayedarların “/051'i Türk 9/649'u ise yabancı sermayedir. 
Bu yabancı sermayenin sahipleri yine ABD'de iş kurmuş havacılık ve uzay alanında çalışmalar yapan SNC firmasının sahibi olan Fatih Özmen ve Eren Özmen'dir. 

Savunma sanayiinde yazılım ve mühendislik konusunda kontratlara bağlı olarak firmalarımız gelişebiliyor ancak bir zaman sonra bu gelişimin devamında zorluklar yaşanıyor. Bu durum da ortaya çıkan bilgi birikiminin gelişmesine engel oluyor. Sürdürülebilirlik noktasında düşüncenizi alabilir miyiz? 

Bu konudaki endişeler haklıdır. Elde edilen tecrü- 


belerin geliştirilmesi oldukça önemlidir. Bu çerçevede bi- 


zim geliştirdiğimiz sistemlerin geleceği ve gelişimimiz konusunda yurtdışı pazarlarda yer almamız oldukça önemli. Bu konuda da ABD'deki sermayedarımız Fatih ve Eren 


Özmen'in dünyanın birçok ülkesine yayılmış pazarlama 


ağından faydalanabileceğimizi düşünüyorum. Bu durumun şirketimizin geleceği ve gelişimimiz açısından önemli olduğu inancındayım. Onların sayesinde bugün Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la kontratlarımız var. Ülkemiz sadece teknoloji tüketen değil, teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke olma hedefine doğru yürürken, ESEN olarak bu hedef yolunda katkı sağlayan bir Türk firması olmaktan gurur duyuyoruz. 

Bahsettiğiniz sistem dışında bir ü mı? 


nünüz vaf 


Ülkemiz yurt dışından birçok farklı amaç ile uçak alıyor ya da Hürkuş örneğinde olduğu gibi kendimiz tasarlayıp üretiyoruz. Ancak her durumda alt parçalarına geldiğiniz zaman yine yurtdışına bağımlılık devam ediyor. 
Bu noktada örneğin THY ürün aldığı firmaya alım yaparken belli parçaların ülkemizden temin edilmesi için anlaşmalar yapabiliyor. Sertifikasyon sorunları yaşanmadığı takdirde de bu alımlar gerçekleşiyor. 

Belli büyüklükteki uçakların hepsinde 'TCAS denilen sistemler bir uçakla karşılaşıldığında diğer uçaktaki sistemle temasa geçerek kendi pilotlarına uyarılarda bulunarak çarpışmayı engelliyorlar. Aynı cihazın istem de ko- 


sistem var. B 


üzerine araziyle çarpışmasını engelleyen bi 


yabiliyorsunuz. Bu yetenekler tek kutu içerisinde de ürünleştirilebiliyor w 
Söz konusu ü 


bu ürünler yurtdışından temin ediliyor. 
biz yerli ve milli olarak geliştirebile- 


ceğimizi düşündük ve çalışmalara başladık. Geldiğimiz noktada Trafik ve Arazi Çarpışma Önleme Sistemi'ni geliştirdik. Bu ürünü önce ülkemizdeki hava araçlarında kullanmayı hedefliyoruz. Sonrasında da sertifikasyon alıp yurtdışı pazarlarda satışını yapmak istiyoruz. Birkaç yıl içerisinde amacımıza ulaşabileceğimiz kanaatindeyim. 
Savunma alanındaki firma yetkilileri ile görüştüğümüzde savunma bütçelerinin artırılması gerektiğini dile getiriyorlardı. Bugün ülkemizin savunma harcamalarının artırılacağı yönünde açıklamalar var. Sizin bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz? 

Dünyada savunma harcamalarının arttığı bir dönem yaşanıyor. Diğer taraftan da kendi güvenliğini sağlayacağı ürünleri ülkeler, dışa bağımlı olmadan üretmek arzusu içerisindeler ve Türkiye de uzun zamandır bu bilinçle hareket ediyor. Diğer taraftan savunma alanında geliştirilen ürünler oldukça maliyetli ürünler olduğu için doğal olarak daha fazla kaynağa ihtiyaç duymaktadır. Bu çerçevede açıklandığı üzere, bu alana ayrılacak kaynağın artırılması ve dolayısıyla yurt dışından temin konusunda yaşanan zorlukların yerli üretim ile aşılaması yönündeki adımlar bizleri umutlandırıyor, Artırılan savunma bütçelerinin ülkemizde üretilecek platformları da destekleyecek olması önemlidir. Burada baş aktörün de TAL olacağını görü- 


yoruz. Bu çerçevede bir muharip uçak üretiminden bah- 


sediyoruz ve bu üretim çerç 


sinde alt yüklenicilere çok iş düşeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Muharip uçakta ES ruz. Bunun dışında da yepyeni firsatlar çıkacağı kanaa- 


iN'in ürünlerine de ihtiyaç duyulacağını düşünüyo- 


tindeyim. Bu da hedeflerimizi gerçekleştireceğimiz ve hatta büyütebileceğimiz bir dönemi işaret etmektedir. 

Günümüzde güvenliğin daha maliyetli hale geldiğini söyleyebilir miyiz? 

Elbette, asimetrik savaşların yaşandığı bir dönemin içerisindeyiz ve siz bir şey geliştirirken karşı taraf yeni bir şey geliştirerek size cevap veriyor. Siz hava aracına ısıya duyarlı bir kamera yerleştiriyorsunuz, bunu karşılığı ola- 


VE, Dak 2018 


rak terörist bir şemsiye yardımı ile bunu engelleyebiliyor. 
O zaman “şemsiye tutulduğu zaman teröristi nasıl tespit ederim” sorusunu soruyorsunuz. Bu sorunun ceva- 


bını aldığınız yeni teknolojileri geliştiriyorsunuz. 

Sizin gözetleme sisteminiz bu tür önlemlerin üstesinden gelebiliyor mu? 

Bizim gözetleme sistemimizin diğer konvansiyonel sistemleri göre artıları var. Konvansiyonel sistemlerde çok dar bir alana bakılabiliyor. Siz o dar alanı kontrol ederken, başka bir noktada hareket eden bir unsur gözden kaçabiliyor. ESEN Geniş Alan Gözetleme (GAG) Sistemi ile çok geniş bir alanı, çok uzun süreler boyunca sürekli olarak gözetleyebildiğimiz için, unsurlar saklansa dahi, bir süre sonra saklandığı yerden çıkıp hareket ettiğinde tespit edebiliyoruz. GAG ile söz konusu geniş alan sürekli olarak gözetlendiği için tespit edilen unsurun geri- 


ye dönük hareketlerini de izleme imkânı bulunuyor. 
Yerli uçak konusunda ortağınız Fatih Özmen'in 

ismi çok geçti bu konudaki son durum nedir? 
Fatih Bey ve Eren Hanım, bir ay önce bir basın açık- 

en Hanım 


laması yaptılar. Biliyorsunuz Fatih B. 
Türkiye'den ABD'ye gitmiş da önemli başarılar elde eden bir firmayı ortaya çıkar- 


e uzay ve havacılık alanın- 


mışlardır. O nedenle ülkemizin gurur duyduğu iki kişidir. 
Onlar da ülkelerini seven insanlar olarak bildikleri alanda ülkelerinde yatırımlar yapmak arzusundalar, Proje iptal olmadı ama gelişen bir durumda da değil. 
Gelecekte ne olur? 
Şu andaki bilgiler dahilinde projenin geleceği konusunda bir netliğe sahip değiliz. 


Europe's Leading 
Business Hotel 


World Travel Awards tarafından 2014 yılında “Avrupa'nın En İyi İş Oteli” seçilen, İstanbul'un modern iş ve alışveriş merkezinin kalbinde yer alan Mövenpick Hotel Istanbul, kusursuz İsviçre stilini Türk konukseverliğiyle buluşturan ayrıcalıklı servisleriyle sizlere benzersiz bir deneyim vadediyor. 


İsviçre stili */Türk konukseverli 


.. pe . 
Passionately Swiss.” MOVE N PI Cc K 


Hotel Istanbul 


Mövenpick Hotel Istanbul 

Subsidiary of Mak-Yol, Büyükdere Caddesi, 34330 
4. Levent, İstanbul, Türkiye 

Tel 0212 319 29 29, Faks 0212 319 2900 
hotel.istanbul&moevenpick.com 


www.moevenpick-hotels.com 
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ULUSLARARASI GÖÇ EKONOMİSİ 


trend da kal 


nsanlık tarihi kadar eski bir olgu olan göç, Ortadoğu başta olmak üze 


e dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan iç savaş ve travmaların etkisiyle milyonlarca insanın (yükselen uluslararası göç i için bkz. Grafik 1) ülkelerinden ayrılmak zorun- 


maları neticesinde son yıllarda dünya genelinde en 


çok tartışılan konulardan biri haline gelmiştir. Insanların 


siyasi, toplumsal ve/ vey 


yaşad 


olarak 


Bu çalışma ülke deneyimleri 


ev sa 


Anali 


a ekonomik gerekçelerle ıkları ülkelerden başka ülkelere kalıcı veya geçici geçiş yapmaları anlamına gelen uluslararası <aynak (göç veren) ülkeler ve ev sahibi (göç alan) 


için çeşitli ekonomik sonuçları bulunmaktadır. 


ğında uluslararası göçün 


bi ülke ekonomisine etkilerini analiz etmektedir. 


z kapsamında uluslararası göçün ev sahibi ülke 


ekonomisine etkileri ile ilgili olarak büyüme, emek 


piyasası, kamu maliyesi ve enflasyon gibi ekonominin 


kritik 
T 


“zofu 


alanları üzerine odaklanılmaktadır. 


Jluslatarası göçü incelerken “gönüllü göç” ile 


ınlu göç”ü birbirinden ayırmak gerekmektedir. 


Gönüllü göçten kastedilen durum bir insanın daha iyi k 


sosyoekonomik ortamda yaşamak için başka bir ülkeye 


bir iş bulmak, daha çok par 


anmak veya daha iyi bir 


göç etmesidir. Bazı ülkeler çalışma çağındaki insan sayısının nüfus içerisindeki payının hızla azalmasından dolayı oluşan genç iş gücü ihtiyacını karşılamak için belirli bir strateji ve program dahilinde gönüllü olarak göçmen kabul etmektedir. Zorunlu göç ise bir insanın sav 


doğal afet, salgın hastalıklar, etnik-dinsel baskı ve benzeri sorunlardan dolayı arzu etmese de kendi ülkesin- den başka bir ülkeye göç etmesi durumudur. Böylesi bir 


durum karşısında ev sahibi ülkeler belirli 


program içerisinde olmadan zorunlu olarak k 


nan insanları kabul etmektedir. 

Bu bağlamda “göçmen” ve “mülteci” kavramlarının da birbirinden ayrılması gerekmektedir. Uluslararası Göç Örgütü'nün yayınlamış olduğu “Göç Ter- 


imleri Sözlüğü”nde göçmen kavramı ile ilgili şu satır- 


lara yer verilmiştir: Uluslararası düzeyde genel kabul 


gören bir göçmen tanımı bulunmamaktadır. Göçmen 


teriminin, “kişisel rahatlık” amacıyla ve dışarıdan herhangi bir zorlama unsuru olmaksızın ilgili kişinin hür iradesiyle göç etmeye karar verdiği durumları kapsadığı cabul edilmektedir. Dolayısıyla bu terim, hem maddi ve sosyal durumlarını iyileştirmek hem de kendileri veya ailelerinin gelecekten beklentilerini arttırmak için başkabirü kapsamaktadır. 

Birleşmiş Milletler (BM) Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair 1951 Sözleşmesi'ne göre mülteci kavramı ise şu şekilde açıklanmıştır: Menşei ülkesi dışında bulunan, ırkı, dini tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti, veya siyasi görüşü sebebiyle zulüm görmekten haklı nedenlerle korku duyan, ve ülkesinin korumasından yararlanamayan ya da yararlanmak iste- 


eye veya bölgeye göç eden kişi ve aile fertlerini 


meyen, veya zulüm korkusu nedeniyle buraya dönmek istemeyen kişidir. 

Bu resmi tanımlar göz önüne alındığında göçmen ve mültecilerin ev sahibi ülke ekonomisine etkilerini farkli şekilde ele almak gerektiği anlaşılmaktadır. Bu ayrım dikkate alınmadan konunun incelenmesi kişilerin konuyla ilgili yanlış politika önermelerinde bulunmasına neden olabilir. Bu çalışma göçmen ve mültecilerin ev sahibi ülke ekonomisine etkilerini mümkün mertebede birbirinden ayrıştırarak ele almaktadır. Bu konu yaklaşık 3 
milyon mülteciyle dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan Türkiye (Grafik 2) için ayrı bir önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu analiz, mültecilerin ekonomiye etkisinin toplumda daha iyi anlaşılmasını sağlamayı ve mültecilerin entegrasyonunun Türkiye ekonomisine katkı verecek şekilde nasıl gerçekleşebileceğine dair politika arayışları için farklı ülke deney- 


imlerinden örnekler ortaya koymayı da amaçlamaktadır. 
EKONOMİK BÜYÜME 

Uluslararası göçün ev sahibi ülke ekonomisine etkileri ile ilgili akla gelen ilk konulardan biri hiç kuşkusuz ekonomik büyümedir. Göçmen ve mülteciler ev sahibi ülkede ekonominin daha hızlı büyümesine mi neden oluyor yoksa kaynakların etkin dağılımını bozarak ekonomik büyümeye zarar mı veriyor? Aşağıdaki satırlarda detaylı incelenecek çalışma ve örneklere bakıldığında uluslararası göçün yenilik (inovasyon), sermaye birikimi, beşeri sermaye, dış ticaret ve iç talep gibi çeşitli kanallar yoluyla ev sahibi ülkelerde ekonomik büyümeyi desteklediği görülmektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, Al manya ve Kanada gibi gelişmiş Batı ülkeleri, gelişmekte olan ülkelerdeki parlak beyinleri (beyin göçü) kendilerine çekerek yeni yetenekler kazanmakta, bu sayede beşeri sermaye seviyelerini daha da yukarıya çıkarmaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki ekosistem içerisinde vasıflı göçmen ve mültecilerin üniversitelerde yaptıkları çalışmalar ve gelecek vadeden sektörlerde kurdukları şirketler birçok yeniliğin önünü açmaktadır. ABD ve Avrupa ülkeleri için yapılan birçok çalışma göçmenlerin yenilikleri beslediğini göstermektedir. 

Geçmişe kıyasla Batılı gençlerin doktora çalışmaları ve bilime eskisi kadar ilgi göstermedikleri görülmektedir. Gelişmiş Batılı ülkeler doktora pozisyonlarındaki bu açığı yabancı öğrencilerle kapatmaktadır. 
ABD'de mühendislik, bilgisayar, bilişim bilimleri ve matematik-istatistik gibi kritik öneme sahip alanlarda doktora yapan öğrencilerin yarıdan fazlası yabancı kökenlidir. Yapılan araştırmalar ABD'nin bu yabancı öğren- 


GRAFİK 1. DÜNYADAKİ GÖÇMEN SAYISI VE TOPLAM NÜFUSA ORANLARI (1990-2015) 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GRAFİK 2. EN FAZLA MÜLTECİYE EV SAHİPLİĞİ YAPAN ÜLKELER (2016) 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cilerin çalışmalarının meyvelerini yenilikler alanında topladığını göstermektedir. ABD'de yabancı öğrenci sayısındaki yüzde 10'luk bir artışın patent sayılarını yüzde 5-6,8 arasında artırdığına dair bulgular mevcuttur.7 Bu yabancı gençlerin önemli bir kesimi mezuniyet sonrası ABD'de iş hayatına katılarak Amerikan ekonomisine katma değer sağlamaktadır. Bu gençler zamanla bilim dünyasına yön veren çalışmalara imza atmaktadır. 
Örneğin 1900- 2000 yılları arasında ABD etiketli olarak Nobel ödülü almış bilim insanlarının yüzde 261 göçmen asıllıdır. 

Göçmenler ekseriyetle kendi yetenek ve becerilerini gelişmiş ülkelerde daha iyi gösterebilecekleri motivasyonuyla göç eder. Gelişmiş ülkeler çoğu zaman göçmen adayları arasından kendilerine en çok fayda sağlayacak kişileri seçme eğilimindedir. Uluslararası göçe konu olan her iki tarafın da pragmatik bir şekilde hareket ettiği böyle durumlarda göçmenlerin buluş, yenilik ve beşeri sermaye gibi kanallarla ev sahibi ülke ekonomisine katkı sağlamaları şaşırtıcı değildir. 

Mültecilik konusunda ise ülkelerinden ayrılan insanların motivasyonu ve onları kendi sınırları içerisine kabul eden ülkelerin bakış açılarının farklı olduğu unutulmamalıdır. Mültecilerin zorunlu bir şekilde ülkelerini terk ettikleri gerçeği göz önünde bulundurulduğun- da her kesimden insanın ev sahibi ülkenin kapısını çalması beklenen bir durumdur. Ev sahibi ülkelerin bu gibi durumlarda mülteci akınlarına fırsatçı bir bakış açısından ziyade insani yaklaşmaları beklenir. Bu ülkelerin sadece yüksek eğitimli ve vasıflı kişileri buyur etmesi insani bir yaklaşım olmaz. Ancak bu söylediklerimiz ev sahibi ülkenin mülteci akınlarına karşı stratejik hareket etmemesi gerektiği anlamına gelmemelidir. 

Ev sahibi ülke mültecilerle ilgili eğitim seviyesi, 


meslek gibi bilgileri içinde barındıracak bir veri havuzu oluşturmalı ve onları bu bilgilere dayanarak ülke ekonomisi açısından en faydalı olacakları alanlara yönlendirmelidir. Böyle bir sistemin kurulması için insan kaynağı ve güçlü bir kurumsal altyapıya ihtiyaç vardır. Söz konusu yapı ilk etapta ev sahibi ülke açısından maliyetli olabilir. Ancak ilerleyen yıllarda mültecilerin ekonomik büyümeye destek vermeye başlamasıyla birlikte bu maliyet kolayca telafi edilebilir. Mültecilerin ev sahibi ülkede kendi ülkelerinde yaptıkları iş ve sahip oldukları yeteneklerin altında işlerde çalışmaları durumunda ise ev sahibi ülke orta ve uzun dönemde ekonomik açıdan potansiyelin altında bir kazanım elde eder. Bu durum aynı zamanda mültecilerin ülke ekonomisine katma değer oluşturmadıklarına dair toplum nezdinde bir algının oluşmasına neden olabilir. 

Göçmen ve mültecilerin ekonomik büyümeye katkı sağlayabilmeleri için ev sahibi ülkenin uygun kurumsal ortamı sağlaması önemli bir husustur. Söz konusu grupların yetenek, beceri ve sermayelerini uzun dönemli ekonomik büyümeye katkı sağlayacak şekilde aktarabilmeleri için ev sahibi ülkenin kapsayıcı bir kurumsal sisteme sahip olması gerekmektedir. Kapsayıcı kurumlar göçmen ve mültecilerin ev sahibi ülkede ortaya koymuş oldukları aktivitelerin meyvelerini toplayabilmelerini garanti altına alır. Böyle bir ortamın sağlanamadığı durumlatda göçmen ve mültecilerin üretken alanlara yönlenmek yerine kayıt dışı alanlarda şanslarını daha fazla deneme eğiliminde oldukları bilinen bir gerçektir. Bu insanların devlet tarafından denetlenemeyen söz konusu alanlara yönelmeleri ne kendi gelecekleri ne de ev sahibi ülke ekonomisi için iyi bir seçenektir. 

Uluslararası göç ev sahibi ülkede iç talebin canlanmasını sağlar. Göçmen ve mülteciler ev sahibi ülkelerde gıdadan tekstile, beyaz eşyadan taşıta kadar birçok dayanıklı ve dayanıksız tüketim malını talep eder. Bu talep artışı pazarı genişleterek esnaf ve yerli üreticinin işlerinin canlanmasına neden olur. Demografik özelliklerden dolayı (nüfusun yaşlanması gibi) iç talepte azalma yaşayan veya talep artışına hızla karşılık verebilecek dinamik bir yerli üretim yapısına sahip olan ülkeler bu durumdan daha fazla fayda sağlar. İç talebin artması bu ülkelerde ekonomik büyümenin hızlanmasını beraberinde getirir. 

Göçmen ve mülteciler iç talebi beslemenin yanı sıra ev sahibi ülkenin ihracatını da artırma potansiyeline sahiptir. Geldiği bölgenin ihtiyaçlarını, dilini ve iş yapma şeklini bilen söz konusu gruplar bu bilgileri kullanarak ev sahibi ülkeden kaynak ülkeye satılan mal ve hizmet miktarının artmasına katkı sağlayabilir. Kanada ve ABD için yapılan çalışmaların sonuçları pozitif ihracat etkisini gö- 


zler önüne sermektedir. Konuyla ilgili yapılan bir başka çalışma göçmenlerin ev sahibi ülkeden kaynak ülkeye gerçekleşen ihracatı artırmada mültecilere göre daha etkili olduklarını göstermektedir. Bu sonuç mültecilerin göçmenlere kıyasla kendi ülkeleri ile daha seyrek bağlantılara sahip olmasından kaynaklanabilir. Bu dezavantajlarına rağmen Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin 


özellikle Gaziantep, Adana, Kahramanmaraş ve Mardin gibi şehirlerin ihracat performansını pozitif etkilediği görülmektedir. 

Bazı göçmen ve mülteciler kendi ülkelerinden getirdikleri sermaye ile ev sahibi ülkede şirketler kurmaktadır. Uluslararası göç bu sayede sermaye birikimi ve yatırımları destekleyerek de ev sahibi ülkede ekonomik büyümeyi artırabilir, Göçmen ve mültecilerin çocuklarının —bir başka ifadeyle ikinci neslin- ilerleyen yıllarda girişimci olarak ev sahibi ülkede ekonomik aktiviteye ciddi katkı sağladıkları görülmektedir. Örneğin Apple, Tesla, Google, eBay, Yahoo ve Amazon başta olmak üzere ABD menşeli birçok teknoloji devinin kurucusu göçmen kökenlidir. 

Burada dikkat çekilmesi gereken önemli bir husus yeni kurulan şirketlerin ne kadarının kayıt dışı alanlarda faaliyet gösterdiğidir. Göçmen ve mültecilerin yerli üreticilerin aleyhine olacak şekilde haksız koşullarda iş yapmaları durumunda ev sahibi ülke ekonomisi yeni kurulan şirketlerden beklediği kazancı sağlayamaz. Göçmen ve mülteciler kendi ülkelerindeki koşullara göre iş yapmak istemeleri durumunda ev sahibi ülkedeki denetleme ve düzenlemelerden kaçarak ekonomiye kayıt dışı katılımı tercih edebilir. Bazen de ev sahibi ülkeler iş kurmayı kolaylaştırmak adına göçmen ve mültecilere pozitif ayrımcılıkta bulunabilir. Ev sahibi ülkedeki yerli şirketler her iki durumda da haksız rekabet koşullarıyla karşı karşıya kalarak piyasadan dışlanabilir. 
Her iki tarafa da pozitif veya negatif ayrımcılık yapmadan eşit çalışma koşulları sağlandığında göçmen ve mültecilerin kuracakları yeni şirketler rekabeti artırarak 


üretkenliği ve ekonomik büyümeyi destekleyebilir. 
Uluslararası göç sonucu oluşan kültürel çeşitlilik farkli yetenek ve deneyimler sunarak ev sahibi ülkede ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadır. Ancak uluslararası göçle birlikte artma riski taşıyan kültürel kutuplaşma ise kargaşa ve güvensizlik ortamının oluşması, bireyler arasındaki iş birliğinin azalması ve sosyoekonomik düzenin bozulmasına neden olarak ev sahibi ülkede ekonomik büyümeye zarar da verebilir. Bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar farklı sonuçlar ortaya koymaktadır. Bazı araştırmalar kültürel kutuplaşmanın ekonomik büyümeyi negatif etkilediğini saptarken bazıları ise kültürel kutuplaşmanın ekonomik büyümeyi 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desteklediğini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede kültürel farklılıkların yarattığı zenginliği örselemeden sosyal bütünlüğü sağlayan bir entegrasyonu başarabilen ev sahibi ülkeler uluslararası göçün ekonomik kazanımlarından daha fazla faydalanabilmektedir. Diğer taraftan farklı etnik gruplar arasında yüksek gelir dağılımı eşitsizliği (ethnic ineguality) ve mekansal ayrışmaların (segregasyon) yaşandığı durumlarda ise kültürel kutuplaşma ekonomik büyümeye zarar verebilmektedir. 
EMEK PİYASASI 

Uluslararası göçün ev sahibi ülke ekonomisine etkisine dair en hararetli tartışmaların yaşandığı alanlardan biri de emek piyasasıdır. Ev sahibi ülke vatandaşları çoğu zaman göçmen ve mültecilerin kendi işlerini ellerinden aldığını ve/veya kendilerinin yaptıkları işleri daha düşük ücrete yapmaya razı olarak piyasadaki ortalama ücret seviyesini aşağıya çektiklerini öne sürmektedir. Bazı siyasetçiler ve medya kuruluşları da benzer argümanları kullanarak tartışmayı körüklemektedir. Bu tartışmalar özellikle işsizliğin yüksek seyrettiği ve emek piyasasında rekabetin kızıştığı kriz zamanlarında daha da yoğunlaşmaktadır. 

Göçmen ve mülteciler ev sahibi ülkede emek piyasasına farklı kanallardan etki edebilir. Bu etkinin en bariz görüldüğü kanal emek arzı etkisidir. Göçmen ve mülteciler ev sahibi ülkede emek arzının artmasına yol açmaktadır. E özellikte ve yetenekteki kişilere ulaşmada zorluk yaşıyorlarsa, göçmen ve mülteciler istihdamın attmasını sağlayabilir. Nüfusun yaşlanma eğiliminde olduğu toplumlarda emek piyasasına katılan gençlerin sayısı her geçen yıl azaldığı için emekli olanların pozisyonunu dolduracak çalışan bulmak gittikçe zorlaşmaktadır. Bu gibi durumlarda göçmen ve mülteciler emek piyasasına dinamizm kazandırmaktadır. Örneğin Norveç'te son yıllarda yaşanan iş gücü büyümesinin yaklaşık yüzde 80'i yabancı ülke doğumlu nüfus tarafından sağlanmaktadır. 

Bazı durumlarda ülkeler yaratılan iş imkanlarına uygun eğitim ve deneyime sahip insanları bulmada sorunlar yaşayabilmektedir. Gelişmiş ülkelerde ve hızlı bir büyüme patikasına giren üst-orta gelir seviyesine sahip 


:t ev sahibi ülkedeki şirketler istedikleri 


ülkelerde yaşayan bazı vatandaşlar eğitim ve vasıf gerekliliği düşük iş kollarında çalışmak istemez. Göçmen ve mülteciler bu saydığımız durumlarda ev sahibi ülke vatandaşlarının işlerini ellerinden almaktan (ikame etkisi) ziyade emek piyasasındaki eksikleri doldurma ve halihazırda çalışanların verimliliğini artırma (tamamlayıcılık etkisi) potansiyeli sunabilir. Bu sayede ev sahibi ülkede istihdam ve üretim artmış olur. Örneğin İsrail, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra kendisine gelen vasıflı göçmenler sayesinde yüksek teknolojili endüstrilerde önem- 


li bir atılım gerçekleştirmiştir. Uluslararası göç bu gibi durumlarda ev sahibi ülkedeki ortalama ücret seviyesini aşağı çekmez. ABD ve Avrupa ülkeleri için yapılan çalışmaların sonuçları bu argümanı destekler niteliktedir. 

Yapılan araştırmalar göçmenlerin ev sahibi ülke vatandaşlarının çalıştığı iş kollarından farklı alanlarda uzmanlaştıkları için emek piyasası üzerinde negatif etkilerinin bulunmadığına işaret etmektedir. Göçmenlerin 


yaptıkları işler sayesinde ev sahibi ülke vatandaşlarının daha üretken iş kollarına yöneldikleri ve bu sayede meydana gelen iş bölümünün ülkedeki verimliliği, istihdamı ve yerlilerin ücret seviyesini artırdığı görülmektedir. Göçmenlerin emek piyasasına dahil olması kimi durumlarda üretim maliyetlerinin aşağıya inmesine neden olarak üretimi artırabilmekte ve ev sahibi ülke vatandaşları için yeni iş olanakları ortaya çıkabilmektedir. 

Düşük vasıflı göçmen ve mültecilerin ev işlerine ikame hizmetler (temizlik ve bebek bakıcılığı gibi) sunan alanlarda çalışmaya başlamaları ev sahibi ülkedeki vasıflı kadınların ev işlerine daha az vakit ayırarak emek piyasasına daha fazla katılmalarını sağlayabilmektedir. 
İspanya ve ABD için yapılan çalışmalar bu etkiyi gözler önüne sermektedir. Bu bakımdan uluslararası göçün ev sahibi ülkede kadınların emek piyasasına daha fazla katılmasını sağlaması üretkenliğin artmasına da yardımcı olabilir. 

Öte yandan ev sahibi ülkede halihazırda işsizliğin yüksek seyrettiği ve şirketlerin iş pozisyonlarını doldurmada sıkıntı yaşamadıkları durumlarda göçmen ve mültecilerin emek piyasasına giriş yapmaları işsizlik oranının artmasına ve ortalama ücret seviyesinin aşağıya inmesine neden olabilir. Böyle durumlarda ev sahibi ülkede kayıt dışı istihdam yükselme eğilimine girer. 

Uluslararası göçün ikame etkisi yoluyla ev sahibi ülkenin emek piyasasında en çok göçmen ve mültecilerle benzer vasıflara ve eğitim düzeyine sahip vatandaşları etkilemesi beklenir. Örneğin 1989 yılında Bulgaristan'ın etnik baskılarından dolayı Türkiye'ye gelen göçmenlerin emek piyasasına katılmalarından en çok etkilenenlerin Türkiye'deki gençler ve Bulgaristan göçmenleri ile benzer eğitim düzeyine sahip kişiler olduğu gözlemlenmiştir. 

Söz konusu gruplar emek piyasasını toplam talep kanalıyla da etkileyebilir. Ekonomik büyümeyi incelerken üzerinde durduğumuz üzere göçmen ve mülteciler ev sahibi ülkeye yerleştiklerinde birçok mal ve hizmeti satın almaya başlar. Toplam talebin bu sayede canlanması ev sahibi ülkede şirketleri yeni yatırımlar yapmaya ve iş imkanları sunmaya teşvik eder. Toplam talep artışının ülke ortalamasının üzerinde seyrettiği durumlarda istihdamın artması ve işsizliğin düşmesi beklenebilir. 


Ev sahibi ülkeler mültecilerle kıyaslandığında göçmenlerin kabulü ve emek piyasasına girişlerini daha kolay denetleyebilmekte hatta göçmenlerin kabulünde seçici davranarak kendi menfaatleri doğrultusunda emek piyasasının geleceğini planlayabilmektedir. Diğer yandan mülteci akınlarının ani ve yoğun yaşanması ev sahibi ülkelerde emek piyasasında şartların bozulmasına neden olabilir, Ancak konuyla ilgili yapılan araştırmalar Küba'dan ABD'ye, Cezayir'den Fransa'ya, Yugoslavya'dan Avrupa ülkelerine ve Sovyetler Birliği'nden İsrail'e doğru gerçekleşen mülteci akınlarının ev sahibi ülkedeki işsizliğe etkisinin sınırlı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra Batı Avrupa ve Sovyetler Birliği'nden Almanya'ya gelen göç dalgasının Alman vatandaşlarının istihdam olanaklarını ve ortalama ücret seviyesini belirgin bir oranda azalttığına dair bulgular da mevcuttur, Mültecilerin emek piyasasında daha çok vasıfsız işlerde çalışan ev sahibi ülke vatandaşlarını etkilediği görülmektedir. 

Lübnan örneğinde de görü re mülteciler genelde yerli halkın çalışmak istemediği inşaat sektörü ve tarım gibi alanlarda çalışmaktadır. Suriyelilerin Türkiye'ye ekonomik etkisini inceleyen ankete dayalı bir çalışmanın bulgularına göre sınır illerinde işini kaybedenlerin çoğu bundan Suriyelileri sorumlu tutmaktadır. 
Ancak bölgedeki birçok iş adamı tarafından dile getirilen görüşe göre ise Suriyeli mülteciler yerli halkın işlerini elinden almak yerine yerlilerin çalışmak istemediği alanlardaki boşluğu doldurmaktadır. 

Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin emek piyasasına etkisine dair yapılan çalışmaların sonuçları mültecilerin Türk vatandaşlarının kayıt dışı iş bulma olasılıklarını azaltırken kayıt içi istihdamı ise artırdığına işaret etmektedir. Suriyeli mülteciler Türk vatandaşlarına göre kayıt dışı işlerde daha düşük ücretlere çalışmayı kabul ettiklerinden dolayı kayıt dışı istihdamda düşü mış olabilir, Diğer taraftan mültecilerin yoğun yaşadıkları bölgelerde ekonomik aktivite canlandığı ve kamu hizmetlerinde artış yaşandığı (mülteci kamplarından ötürü) için kayıt içi istihdam olanaklarının artması sürpriz değildir. Suriyeli mültecilerin Türkiye'deki emek piyasasında kadın çalışanları ve vasıfsız işçileri daha fazla etkiledikleri görülmektedir. Suriyeli mültecilerin Türkiye emek piyasasındaki ortalama ücret seviyesine 


yaşan- 


ise anlamlı etkisi bulunmamaktadır. 

Mültecilerin ev sahibi ülkedeki vatandaşlar üzerine etkileri farklılık göstermektedir. Burundi ve Ruanda'dan TTanzanya'ya giden mültecilerin etkisini inceleyen bir çalışmanın sonuçlarına göre mülteciler ev sahibi ülkedeki yerlilerin toplam refahını pozitif etkilemiştir. Ancak bu etki belli kesimler arasında farklılık göstermektedir. Tarım 


işçilerinin koşulları mülteci akını sonrası emek piyasasında artan rekabet ve enflasyondan dolayı bozulmuştur. 
Bununla birlikte ucuz emek gücünden faydalanan çiftçilerin refah koşullarında ise artış yaşanmıştır. 

Entegrasyon süreci göçmen ve mültecilerin ev sahibi ülkenin emek piyasasına katkı sağlayabilmesi için kritik öneme sahiptir. Özellikle mültecilerin ev sahibi ülkenin ekonomik ve sosyal yapısına daha kolay uyum sağlayabilmeleri için dil öğrenimi ve meslek eğitimleri ile ilgili çalışmaların ev sahibi ülke tarafından kurumsal bir şekilde verilmesi gerekmektedir. Avustralya'daki Boşnak, Afgan ve Iraklı mülteciler üzerine yapılan bir çalışma mültecilerin İngilizce yeterliliğe sahip olmalarının iş bulma oranını artıran faktörlerin başında olduğuna dikkat çekmektedir. Geçici çalışma izinleri, bölgesel asgari ücret düzenlemesi ve benzeri uygulamalar ile emek piyasasının esnekleştirilmesi istihdamın artması ve işsizlik oranının en azından istikrarlı bir seyir izlemesi açısından faydalı olabilir. Bu alanda her ev sahibi ülkenin uygulayabileceği tek tip bir politika demeti bulunmamaktadır. Ev sahibi ülkenin kendi sosyoekonomik koşullarını ve kurumsal yapısını göz önünde bulundurarak göçmen ve mültecilerin emek piyasasına katılımını kolaylaştırıcı adımlar atmaları daha doğrudur. 

Mültecilerin ev sahibi ülkenin üretkenliğini artıracak ve işsizlik rakamlarını sarsmayacak bir şekilde emek piyasasına katılımlarının kolaylaştırılması için önemli olan bir diğer husus emek piyasasındaki açık pozisyonların ve mültecilerin vasıflarının düzgün bir şekilde belirlenmesidir. Ev sahibi ülkedeki açık iş pozisyonları ile mültecilerin vasıflarının eşleştirilebilmesi yerli vatandaşlar arasındaki işsizlik oranını artırmadan mültecilere istihdam olanakları sunmak açısından kritik öneme sahiptir. Ev sahibi ülke olarak kendi ülkesinde sinema yönetmeni olan bir mülteciyi mevsimlik tarım işçisi, bir akademisyeni dil eğitmeni veya bir mühendisi otomobil tamircisi olarak çalıştırmanız durumunda mültecilerden tam anlamıyla verim almanız mümkün değildir. Bu durum hem ekonomik büyümenin potansiyelin altında seyretmesine hem de henüz mülteci statüsü kazanmamış vasıflı sığınmacıların başka ülkelere göç etmesine neden olur. 

KAMU MALİYESİ 

Uluslararası göçün ev sahibi ülkenin kamu maliyesine etkisi medya ve siyasetçiler tarafından sıkça gündeme getirilen bir konudur. Yapılan açıklamalar ve yayınlar uluslararası göçün kamu maliyesine ciddi bir yük getirdiğine yönelik kamuoyunda negatif bir algının oluşmasına neden olmaktadır. Ülke deneyimleri ve yapılan çalışmalar incelendiğinde uluslararası göçün kamu maliyesine yük getirdiğine dair kesin bir yargıya varmak 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mümkün değildir. Hatta bazı koşullar altında uluslararası göçün orta ve uzun vadede kamu maliyesine pozitif yansımalarının olduğu görülmektedir. Örneğin Avrupa ülkeleri için yapılan istatiksel tahminlere göre göçmenler kamu maliyesine kısa dönemde negatif etki etse de orta ve uzun vadede etkileri pozitiftir. 

Göçmenlerin ev sahibi ülkede aldıkları sosyal yardımların bütçe açığını artırdığına dair genel bir kanı vardır. Ancak bu inanışa sahip olanlar göçmenlerin emek piyasasına katılmaları, şirket kurmaları, mal ve hizmet talep etmeleri neticesinde ekonomik aktiviteyi destekleyerek vergi gelirlerini artırma potansiyeline sahip olduklarını görmezden gelmektedir. 

Göçmenler kayıt altında çalışmaya başladıklarında ev sahibi ülkenin vergi gelirlerine katkı sağlar. Nüfusun hızla yaşlandığı gelişmiş ülkelerde emeklilerin sayısının her geçen gün artması çalışan kesim üzerinde mali bir yük oluşturmaktadır. Yaşlı bağımlılık oranının yükselmesi kamu maliyesinin geleceği ve refah devleti sisteminin sürdürülebilirliği açısından endişe verici bir durumdur. 
Bu ülkelerde göçmenlerin emek piyasasına katılmaları ile birlikte vergi gelirlerini artırması kamu maliyesi açısından önemli bir firsat penceresi açmaktadır. Bu durumun farkında olan bazı Batılı siyasetçiler ve sivil toplum temsilcileri göçmen kabulünü kolaylaştırıcı politikaların uygulanması gerektiğini vurgulamaktadır. Ancak gelişmiş Batılı ülkelerin çoğunda göçmenlere karşı genel eğilim bunun tam tersidir. 

Gelen göçmenlerin yaş aralığı kamu maliyesine etki açısından kritik bir faktördür. Ev sahibi ülkeye gelen göçmenlerin çoğunluğunun çalışabilir yaşta olması vergi gelirerini pozitif etkilerken göçmen nüfusu içindeki çocuk ve yaşlıların oranının yüksek olması kamu maliyesini zorayıcı bir unsurdur. Göçmenlerin vasıfları bir başka etkili faktördür. Vasıflı göçmenlerin genel itibarıyla çalıştık- 


arı işlerde yüksek maaş almaları nedeniyle vergi gelirerine daha fazla katkı sağlamaları beklenir. 

Göçmenlerin kayıt dışında çalışma eğilimlerinin yüksek olduğu durumlarda ise kamu maliyesine olan catkılarının düştüğü bilenen bir gerçektir. Örneğin Danimarka'ya gelişmiş ülkelerden gelen göçmenlerin kamu maliyesini iyileştirdiği diğer taraftan az gelişmiş ülkelerden gelen göçmenlerin ise kamu maliyesini olumsuz etkilediğine dair bulgular mevcuttur. Az 


gelişmiş ülkelerden gelen göçmenlerin emek piyasasında görece daha zayıf performans (örneğin düşük iş bulma oranı veya düşük ücretli işlerde çalışmak gibi) gösterdikleri için kamu maliyesine etki açısından böyle bir farklılık oluştuğu düşünülmektedir. Çalışma çağındaki yüksek ve orta seviyede vasıflı göçmenler ABD'de kamu hizmetlerinden faydalandıkları miktardan daha fazla vergi ödeyerek kamu maliyesine katkı sağlamaktadır. Almanya ve Birleşik Krallık üzerine yapılan çalışmalar da benzer sonuçlara işaret etmektedir. 

Göçmenlerin ekonomiye katılımlarının hızlandırılması kamu maliyesine katkı sağlamak açısından kritik öneme sahiptir. Göçmenler sadece emek piyasasına katılarak değil şirket kurarak ekonomik faaliyette bulundukları durumlarda da ödeyecekleri kurumlar vergisi ile kamu gelirlerini artırabilir. 
talebini yükselterek dolaylı vergi gelirlerine de katkı sağladıkları unutulmamalıdır. 

Yukarıda kamu maliyesine etki açısından göçmenlerle ilgili vurguladığımız hususların çoğu mülteciler için de geçerli olsa da özel durumlarından ötürü onları ayrı değerlendirmek gerekmektedir. Mülteciler çeşitli nedenlerle kendi ülkelerini aniden terk etmek zorunda kaldıklarından ayak bastıkları ev sahibi ülkede belli süre desteklere (sosyal yardım) bağlı olarak yaşamlarını sürdürmek durumundadır. Mültecilerin ev sahibi ülkede hayatlarını tam olarak idame ettirmeye başlamadan önceki geçiş dönemini düzgün bir şekilde geçirmeleri için mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. 
Uluslararası kuruluşlar ve STK'lar bu kaynakların bir kısmının temin edilmesine katkı sağlasalar da bu çoğu zaman yeterli olmaz. Mali kaynakların önemli bir kısmını devlet kurumları karşılamaktadır. 

Ev sahibi ülke mültecilere destek olmak için batınmadan gıdaya, eğitimden sağlığa kadar birçok alanda harcamalar yapar. Mültecilerin geçiş döneminde insani şartlarda yaşamalarını sağlamak, sağlık koşullarının kötüleşmesini önlemek ve eğitimden geri kalmamaları için ev sahibi ülkenin kamu bütçesinden pay ayrılır. 
Dolayısıyla mülteci akınlarının yoğun olarak yaşandığı dönemlerde kamu maliyesinde geçici süreyle bozulmalar yaşanabilir. Mülteciler konusuna insani açıdan bakmayan ülkelerde bu durum halkın tepkisini çekmektedir. 
Suriyeli mültecilere insanlık dışı davranan bazı Avrupa ülkelerindeki aşırı sağcı siyasetçiler, bu durumu kendi lehlerine kullanmak için vergi gelirlerinin mülteciler için çarçur edildiğine dair açıklamalar yaparak oy devşirmeye çalışmaktadır. 

Türkiye yaklaşık 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. Suriye krizi boyunca AFAD ve Kızılay tarafından mültecilere sunulmuş olan imkanlar uluslararası camiada taraflı tarafsız birçok kişi ve kurumun takdirini kazanmıştır. Türkiye finansal açıdan uluslararası toplumdan yeteri kadar destek alamasa da bugüne kadar Suriyeli mülteciler için yaklaşık 30 milyar dolar para harcamıştır. Türkiye'deki kamplar ile Avrupa'nın mültecilere reva gördüğü kampların koşulları arasındaki derin uçurum mülteci konusuna bakış farklılığını gözler önüne sermektedir. Dünya Bankası ekonomistlerinin kaleme aldığı bir makalede Türkiye'nin başarılı yaklaşımı örnek gösterilerek Avrupa ülkelerinin Suriyeli mültecilerin kamu maliyesini bozacağına dair endişelerinin yersiz olduğunun altı çizilmiştir. 

Mültecilerin emek piyasasına katılmaları veya kendi şirketlerini kurmaları göçmenlere kıyasla daha uzun zaman aldığı için ev sahibi ülkede vergi mükellefi olarak vergi gelirlerine katkı sağlamaları için zamana ihtiyaçları vardır. Bu durum mültecilerin belli bir süre ev sahibi ülke nin kamu maliyesini negatif etkilemesine neden olabilir. Ancak mültecilerin ekonomik hayata katılmaları sağlandığında ekonomik aktiviteye ve dolayısıyla vergi gelirlerine sağlayacakları katkıyla kamu maliyesine etkilerinin pozitife dönmesi mümkündür. 

ENFLASYON 

Uluslararası göç hareketleri ev sahibi ülkede en-Hasyonu üç farklı kanaldan etkileyebilir: İlk olarak göçmen ve mülteciler toplam talebin artmasına neden olarak enflasyonu yukarı çekebilir. İkinci olarak zaman kısınuları az olduğundan dolayı mültecilerin en ucuz ürünleri arama eğilimleri ve fiyat esneklikleri yerli halka göre daha yüksektir. Mültecilerin bu tutumları ev sahibi ülkede üreticilerin zamanla fiyatları aşağı çekmesine neden olarak enflasyon oranını düşürebilir. Son olarak göçmen ve mültecilerin emek yoğun sektörlerde görece düşük ücretlerle çalışmaya başlamaları üretim maliyetlerini azaltarak enflasyonun düşmesini sağlayabilir. 

Farklı ülkeler üzerine yapılan çalışmalar genel itibarıyla göçmen ve mültecilerin ev sahibi ülkede enflasyonu negatif etkilediklerine işaret etmektedir. 90 ülkeye ait verilerin kullanıldığı bir çalışmanın sonuçlarına göre, ev sahibi ülkedeki göçmen çalışan sayısının toplam istihdama oranında yüzde 10'luk bir artış nihai malların fiyatında yaklaşık yüzde 3'lük bir azalmaya neden olmaktadır. 1990 yılında Sovyetler Birliği'nden İsrai'e göç edenlerin etkisini inceleyen bir çalışmada ise göçmen oranındaki yüzde Vlik bir artışın fiyatları ortalama yüzde 0,5 aşağı çektiği tespit edilmiştir. ABD'de göçmenlerin kuru temizleme, kat görevlisi, çocuk bakıcılığı ve bahçıvanlık gibi emek yoğun hizmet sektörlerinde fiyatları düşürdüğü görülmektedir. 

Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin enflasyona etkisini inceleyen çalışmalar mevcuttur. Suriyeli mültecilerin 


yoğun olarak yaşadığı şehirler üzerine yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre göç dolayısıyla bu şehirlerde- ki tüketici fiyat endeksi yüzde 2,5 oranında azalmıştır. 
Suriyeli mültecilerin fiyatlar üzerindeki negatif etkisi kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu sektörlerde görülmektedir. Bu durum Suriyeli mültecilerin kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu alanlarda ücretleri aşağı çekerek maliyetlerin düşmesine neden olduklarına işaret etmektedir. 
Diğer taraftan Suriyeli mültecilerin kayıt içi istihdamın yoğun olduğu sektörlerde tüketici fiyatları endeksini etkilemediği görülmektedir. 

Mülteci akınlarından kaynaklanan ani talep artışlarına tarım ve gıda sektörunun hızlı cevap veremediği durumlarda gıda fiyatlarının kısa vadede yukselmesi beklenir, Ulaşım altyapısının zayıf olduğu ulkelerde gıda maddelerinin multecilerin yoğun olarak bulunduğu bölgelere sevkiyatının hızlı gerçekleşemediği zamanlarda da gıda fiyatlarında bölgesel artışlar yaşandığı görülmektedir. Tanzanya uzerine yapılan bir çalışmada multecilerin kamplara yakın kırsal bölgedeki ekonomik aktiviteyi canlandırırken gıda fiyatlarını yukselttikleri gözlenmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre multeciler muz, fasulye ve sut gibi gıdaların fiyatlarının yukselmesine, mısır ve bakliyat gibi —gıda yardımlarından dolayı— bollaşan urunlerin fiyatlarının ise duşmesine neden olmuşlardır. 

Göçmen ve multecilerin konut piyasasındaki fiyatlara etkisi kamuoyunun merakını celbeden bir başka konudur. Ülke deneyimleri söz konusu grupların bazı muhitlerde konut fiyatları ve kiralarını yukselttiğini göstermektedir. 1980'de yaklaşık 125 bin Kubalının Kuba'daki Mariel Limanı'ndan Guney Florida'ya göç ettiği akın- dan sonra Miami'deki yuksek kaliteli evlerin kiraların- da herhangi bir değişim yaşanmazken duşuk gelirli kesime hitap eden evlerin kiralarının ise arttığı gözlenmiştir. 
Turkiye'deki Suriyeli multeciler uzerine yapılan çalışmanın sonuçları ABD'deki bulgularla paralellik göstermektedir. Suriyeli multecilerin duşuk gelirli muhitlerdeki konutların fiyatlarını yukselttiği görülmektedir. 

Ev sahibi ulkedeki bazı yerli vatandaşlar göçmen ve multecilerin kendi yaşadıkları muhite yerleşmelerinden sonra çeşitli nedenlerle farklı yerlere taşınmaktadır. Bu durum göçmen ve multecilerin yoğun olarak yaşamaya başladıkları alanlardaki konut talebini duşurduğu için konut fiyatlarını aşağı çekebilmektedir. Birleşik Krallık ve ABD için de bu durumu destekler nitelikte bulgular vardır. Birleşik Krallık'ta göçmen yoğunluğundaki yuzde Vlik bir artışın konut fiyatlarını yuzde 1,7 duşurduğu bulunmuştur. ABD için yapılan çalışma ise bölgedeki yabancı ulke doğumlu insanların oranının yuzde (O'dan 30'a yukselmesinin konut fiyatlarını yuzde 
6 duşurduğunu göstermektedir. 


Göçmen ve multecilerin ev sahibi ulkeye yer- 


leşmeleri duzene girdiğinde ve inşaat sektöru konut talebindeki değişiklikleri göz önüne alarak konut arzını artırdığında piyasanın uzun dönemde dengeye gelmesi beklenir. Kanada ve Yeni Zelanda'ya dair bulgular uluslararası göçun konut piyasasına etkisinin uzun dönemde çok sınırlı olduğuna işaret etmektedir. Gi 


Yeditepe Üniversitesi, bünyesinde bulunan 

5 Enstitü, 87 Yüksek Lisans, 40 Doktora 
Programı ve deneyimli akademik kadrosu ile lisansüstü eğitimde sizleri zirveye taşıyor. 

İş hayatında başarılı bir kariyer hedefleyen ve alanında uzmanlaşmak isteyen herkese başarılı bir gelecek sunuyoruz. 
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Tire Biyogaz Elektrik Üretim A.Ş. CEO'su Pelin Genç: 


Çevreye katkı sağlayan bir yatırım yapmak bizi mutlu ediyor 


zmir'in Tire ilçesinde biyogazdan elektrik üretimi amacıyla toplam 4,8 MW kurulu gücündeki “Tire Biyogaz Elektrik Santralı” yatırımı devam etmektedir. 
Santral, hayvansal ve tarımsal atıkların anaerobik ortamda çürütülmesi ile biyogaza, biyogazın da yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülmesi prensibi ile çalışıyor. Aynı 


pro 


s sonucu, yan ürün olarak doğal fermente/ organik gübre elde ediliyor. Yatırımı, Fokus grubunun yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketi Tire Biyogaz Elektrik Üretim A.Ş. hayata geçiriyor. Projenin detayları ile ilgili görüşlerini aldığımız Tire Biyogaz Elektrik Üre- 


tim A.Ş. CEO'su Pelin Genç sorularımızı yanıtladı. 
Tire'de yaptığınız yatırım ile ilgili bilgi alabilir miyiz? 

daş 


lanılmasına rağmen ülkemizde yeni yeni büyüyen bir alan- 


Avrupa ve Güney Doğu A: ygın olarak kul- 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da yatırım yapıyoruz. Yatırımımız her şeyden önce çok çevreci bir yatırımdır. Yatırımımızın çevreci ve ülkeye ekonomik açıdan önemli katkılar sunacak bir yatırım olması bizi mutlu ediyor. Türkiye'nin önemli bir tarım ve hayvancılık ülkesi olması nedeniyle biyokütleden enerji üretimi yatırımlarının gelecekte artacağı kanısındayım. 

Yatırımımız çerçevesinde günde yaklaşık bin ton hayvansal atık bertaraf edeceğiz. Atıklardan istenen koşullarda biyogaz elde edilebilmesi için atıkların özel koşullarda tesise taşınması gerekiyor. Günlük atık girdisi miktarını da dikkate alırsak santralin hayvancılığın yoğun bir şekilde yapıldığı bir yerde kurulması gerekiyor. 
Biz de bu sebeple yatırımımızı hayvancılığın yoğun olduğu Tire'de yaptık. Tesisimiz tamamlandığı zaman da 
şık 23 


capasitede olacak. 


5 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılaya- 


Maliyet açısından değerlendirdiğimizde rüzgar ve güneş enerjisine göre biyokütleden enerji üretimi daha maliyetli diyebilir miyiz? 

Doğru, yatırım maliyetleri güneş ve rüzgara göre daha fazladır. 

Yatırım kaç yılda geri döner? 

Verimli çalıştırabildiğimiz için birkaç yılda geri döner. 

Bu konuda yapılan teşviklerden faydalanıyor musunuz? 

Evet, faydalanıyoruz ve bu konuda önemli teşviklerin olduğunu söyleyebilirim. 

Enerji üretimi sonrası bir atık ortaya çıkacaktır. Bu atığın tarımsal alanda kullanımı söz konusu olabilecek mi? 

Evet, proses sonrası çıkan atık aslında organik standartlarda bir gübredir. Ortaya çıkan bu yan ürün de tarımsal faaliyetlerde kullanılabilecektir. Bu ürünün de ekonomiye kazandırılması için ilerideki dönemlerde çalışmalar yapmayı planlıyoruz. 

Sizin yatırımınız sonrası bu tip yatırımların yaygınlaşacağını düşünüyor musunuz? 

Yaygınlaşacaktır, mevzuat altyapısının oluşturulduğu bir dönemi geride bıraktık. Bu açıdan gelecek dönem yatırım yapacakların izleyeceği yol belli ve bu durum, yatırımcının önünü açmaktadır. Her yeni başlayan iş gibi belli bir süre, süreç biraz yavaş ilerleyebiliyor ancak bu süreci atlattığımız için yeni yapılacak yatırımların önü- 


nün açık olduğunu düşünüyorum. Biz de bu süreçte önemli tecrübeler edindik, bu çerçevede de yaptığımız yatırımın geri dönüşlerini aldıkça bu alandaki yeni yatırımları gündeme alırız. 

Ülkemizde bu alanda sizin yatırımınız dışında yapılmış yatırım var mı? 

Bizim dışımızda da bu alanda birkaç yatırım var. Hepsini biyokütle başlığı altında görürsünüz örneğin çöpten elde edilen enerji de bu alanda değerlendirilmektedir. Bu alandaki yatırımları Kıta Avrupası'nda yaygın bir şekilde görmeniz mümkün, Bizde de ilerleyen dönemde yaygın bir şekilde yer alacağı kanısındayım. 

Bu alanda kullanılan teknolojiler yerli mi? 

Alan ülkemizde çok yeni olduğu için bu alandaki teknolojiler bugün itibari ile Avrupa ve Güneydoğu Asya kökenlidir. Biz Avrupa kökenli ekipmanları tercih ettik, tesis dizaynı ve anahtar teslim mühendisliğini ise bu alanda son derece tecrübeli olan Pales Mühendislik gerçekleştiriyor. Tesis sayısı arttıkça rüzgar ve güneşte olduğu gibi yerli üretim de gündeme gelecektir. Gelmesi de bizi mutlu eder. 

Enerji alanında diğer kaynaklarda yatırım düşünüyor musunuz? 

Diğer alanlarda yatırım şu an için düşünülmüyor. Biyogaz alanında elde ettiğimiz tecrübe bizi bu alanda kendimizi geliştirmeye yönlendiriyor. İkinci bir yatırım yapacaksak yine bu alanda olur. Gİ 
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Panama Başkonsolosu Andres Gregorio Nunez: 


Panama Cumhuriyeti, "Türkiye'nin ihracat artışına katkida bulunabilir 


anama Denizcilik İdaresi'nin Türk Loydu Vakfi ile anlaşma yaparak belirli görevlendirmelerde bulundurması iki ülke ilişkilerinin giderek gelişen bir sürece girdiğini göstermektedir. Türk girişimcilerinin Latin Amerika'ya açılan kapısının Panama olduğuna dikkat çek: 


, Panama Başkonsolosu 
Andres Gregorio Nunez, Türk iş adamlarına sundukları hizmetleri dergimize aktardı. 

Panama Denizcilik İdaresi ile Türk Loydu arasında bir anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmanın önemini aktarır mısınız? 

Panama Denizcilik İdaresi, bu anlaşma ile sınırlarını yeni pazarlara genişletiyor. 2016-2017 yılları içertisinde Panama ve Türkiye arasındaki ilişki çeşitli sözleşmelerin imzalanması ve iki ülke denizcilik bakanlarının ziyaretleri ile giderek güçlenmiştir. Bu nedenle, bir Türk kuruluşu olan Türk Loydu ile imzalanan anlaşma da her iki ülke açısından çok faydalı ve karlı bir ilişki kurma sürecine bizleri sürüklesektörü başta olmak 


miştir. Bu anlaşma ile den üzere iki ülke ilişkilerinin gelişeceği yeni bir süreç başlamıştır. 

Yapılan anlaşmanın Türk gemi sahibi olup Panama bayrağı taşıyan iş adamlarımıza katkısını aktarır mısınız? 

Panama Ticari Filo Sicili, filo optimizasyonunun bir ölçüsü olarak kayıtlı gemilerin veya Panama bayrağına geçiş yapma niyetinde olanların faydalanabileceği çeşitli indirimler ve imtiyazlar sunmaktadır. Buna ek olarak, Amerika, Asya ve Avrupa'da teknik ofislerimiz vardır. Bu nedenle bütün müşterilerimize idari hizmetler sunan Deniz Ticaret Filosu Özel Konsolosluklarının yanı sıra kapıdan kapıya, hızlı hizmet de sunabilmekteyiz. Özellikle, Türkiye'de Panama için Türk pazarının önemini gösteren bir teknik büromuz 


mevcuttur. Benzer şekilde, tanınmış bir kuruluşa ve 


kendi ülkenizde tanınmış bir koruma kuruluşuna sahip olmak, tekne sahipleri için maliyeti düşürür ve her iki taraf arasında var olabilecek ticari ilişki daha dostça olur. 

Panama Denizcilik İdaresi'nin Türk Loydu'nu yetkilendirmesi, Türkiye'deki kurumlara karşı güven göstergesi olarak ifade edilebilir mi? 

Evet, bununla birlikte Panama Cumhuriyeti, şirket üzerinde yapılan denetim sırasında da gösterilen, Türk şirketlerine duyduğu tam güveni korumaktadır. 


al sertifikaların tanın- 


Panama bayraklı gemilerine y: 


ması ve yasaya uygun sertifika düzenlenmesi görevle- 


rini yerine getirme yönündeki yüksek taahhüdü, kalite 


ndartlarını, eğitimli personelini göstermek mümkün oldu. 

Panama bayrağının Türk iş adamlarına getirdiği avantajları aktarır mısınız? 
Lojistik platformu ve bir hizmet ülkesi olması ne- 


deniyle Türkiye, Panama'yı “Latin Amerika'ya açılan 


kapısı” olarak seçti. Türkler, bölgede daha büyük hacimlerde satmayı planladıkları tekstil, inşaat malzemeleri, musluklar ve tatlılarla ünlüdür. 128 bin 807 milyon Furo ihracatla Türkiye, ihracatçılar arasında dünya sıralamasında 3 inci ülke oldu. 

Bu anlamda, dünyanın her yanına ticari geziler yapan, dünyanın en büyük ticaret filosuna sahip P> 


nama, Türkiye'nin ihracatının önemli ölçüde arttırmasına katkıda bulunabilir. 
Bunlara ek olarak, Panama her müşteriye belirli 


hizmetler sunmaktadır. Bunlar; 

-Vergi avantajları 

-Rekabetçi maliyetler 

-Geminin yaşı üzerinde sınırlama yoktur. Bununla birlikte, Kalıcı Navigasyon Sertifikası'nı elde etmek 


için, 20 yaşın üz 


rindeki gemilerin yetkili bir Panama müfettişi tarafından gerçekleştirilen özel muayeneden geçmesi gerekmektedir. 

-Minimum Tonaj gereksinimi yoktur. 


- Gemi mülkiyeti 


i yada 


- Herhangi bir ki şirket, vatandaşı olduğu 


ülke veya şirketin faaliyet gösterdiği yere bakılmaksızın, gemilerini Panama bayrağına kayıt yaptırmaya hak sahibidir 

- Ünvan / ipotek için bir ön kaydın avantajı. 


- Teknik Sertifikaların Avantajı 


- Gemilerini Panama bayrağına transfer etmek isteyen gemi sahipleri eğer kayıt sırasında geçerli güvenlik ve tonaj sertifikalarına sahip ise yeniden inceleme yapılması 


gerekli olmayacaktır. Bunun yanı sıra kayıt işleminden 


önce geminin tamir havuzuna yerleştirilmesi gerekliliğini 


de ortadan kaldırması gemi sahibini önemli mastafla 


dan kurtarmaktadır. Bununla birlikte, kayıt sırasında, tanınmış bir kuruluş (ulusal veya uluslararası) İdare adına yeni bir sertifika seti yayımlamalıdır. 

- Yapım aşamasındaki gemiler geçici kayıt yaptırabilirler. 

- Ticari olmayan gemi ve tekneler için avantajlar 


(Yatlar, Tekneler, Yelkenli Gemileri 


Soldan sağa: 
Vakfı Y 


etim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, 


Panama Denizcilik İdaresi Deniz Ticareti Genel Müdürü Fernando Solorzano, Türk Loydu 


ama Başkonsolosu Andres Gregorio Nunez. 
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Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu: 


Dünyada 'Türk armatörlerin gittiği her yerde olmak, Türk Bayrağını her yerde dalgalandırmak istiyoruz 


ünyanın en bü 


ük gemi siciline sahip Panama Denizcilik İdaresinden Panama bayraklı gemilere hizmet verilmek üzere yetkilendirilen Türk Loydu, uluslararası arenada önemli bir kazanım elde etti. 
Yaptıkları çalışmalarla markalaşma sürecine girdiklerinin altını çizen Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, uluslararası arenada daha fazla var olma hedefleri içinde çalıştıklarına vurgu yaparak sorularımızı yanıtladı. 
Türk Loydu olarak geçmişten bugüne geldiğiniz noktayı kısaca özetler misiniz? 


Öncelikle loyd kelimesinin nereden geldiğinden başlayalım. Bu sektörün ilk kuruculuğunu yapan İngilizlerdir. 1700'lu yıllarda İngiltere'de gemi yolculuklarında bazı gemilerin diğerlerine oranla daha dayanıklı olduğu ortaya çıkmış. Bunu da Edward Lloyd diye biri hobi olarak 


gemilerin kayıtlarını tutmaya başlamış. Bir süre sonra baş- 


nler hangi geminin sağlam olduğunu anlamak için bu 


şiye sormaya başlamışlar. Bundan sonraki süreçte bir kişi de bilgi birikimi oluşmaya başlayınca hangi firmaların yaptıkları gemilerin daha sağlam olduğu ve gemi yapım kuralları oluşmaya başlamış. Uzun yol gemilerinin tüm özelliklerini belirlemişler. Buradan da ilk loyd firması yani gemi belgelendirme sistemi ottaya çıkmış. Loyd'ların en önemli özellikleri de siz eğer gemi yaptırırken bu firmadan belge almazsanız geminize sigorta yaptıramıyorsunuz. Çünkü sigorta şirketleri sizin geminizi güvenilir bulmuyorlar. 


Tabi İngiliz Loydu kurulduktan sonra sırasıyla Alman, Fransız ve Amerikan Loyd'ları da kurulmaya başlamış. 
1962 yılında da Türkiye'de gemi mühendisleri bir araya 
gelerek her ülkenin ayrı bir loyd kuruluşu var, bizim de olsun diyerek 1962 yılında Türk Loydu Vakfi'nı kurmuşlar. 
O yıllarda bir avuç gemi mühendisinin kurduğu vakıf za- 


manla büyümüş. Daha sonrasında yönetime Gemi Mü- 


rketleayi Odası gibi sektörün önde gelen bir çok kurulu da dahil ol- 


hendisleri Odası, Türkiye Sigorta ve Reasür 


i yanında Deniz Ticaret Odası, İstanbul S 


muşlar. Bu kuruluşların oluşturduğu geniş katılımlı bir genel kurulumuz bulunuyor. 

Ülkemizde milli bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun, bir Türk Loydu'nun bulunması denizcilik sektörü açısından çok önemlidir. Çünkü denizcilik sektöründe bir bilgi birikiminin oluşmasında, kendi milli kurallarımızın 


oluşmasında Türk Loydu'nun çok önemli bir yeri vatdır. 
Özellikle 1990'lı yıllarda MİLGEM ile başlayan savunamlemizle birlikte Tü 


ma sanayi e artık kendi aske- 


ri gemilerini imal eden ve ihraç eden bir konuma geldiyse 


burada özellikle askeri gemi kurallarının oluşumunda Türk Loydu'nun ciddi emekleri bulunuyor. Şu anda Türk Loydu yüzün üstünde askeri gemiye belge vermiş durumdadır. 


Bütün bu projelerin kontrolünde ve yapımında Türk Loydu personelinin emeği vardır. 


Askeri projelerin hepsi sıfırdan yapılan projelerdi. 


Örneğin Milgem projesi ülkemizin ilk milli gemi projesiydi. Bu durumda standartları nasıl belirliyorsunuz? 

Bir alanda yeni bir kural geliştirmek hiç kolay bir süreç değildir. Çünkü çok fazla bilgi ve araştırma gerekiyor. 
Elbette biz de Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Tabi ki bazı alanlarda oluşmuş baz aldığımız belirli temel kurallar vardır. Fakat bunlardan faydalanırken de kendi ünivetsitelerinizden, bilim adamlarından, armatörlerden ve ticaret odalarından görüşler almanız gerekiyor. Bu bilgileri de tartışmanız gerekiyor. Şu anda bütün dünya denizcilik alanında daha sağlam ve daha hafif nasıl gemi yaparım düşüncesinde ilerliyor. Bunları yaparken de daha az enerji harcayarak daha fazla yol yapabileceğiniz bir sistem oluşturmanız gerekiyor. Bunların hepsi akademik çalışmalar gerektiriyor. Bu nedenle Türk Loydu bu konuda komiteler C 


luşturuyor, önderlik ediyor ve sonunda da kriterlerini belirliyor. Tabi ki ortaya çıkan standartlar sonrasında da şurada şu kuralı fazla emniyetli yapmışız biraz esnetebiliriz gibi geri dönüşlerde yapabiliyorsunuz. Bu şekilde denizcilik alanında dünyanın birçok ülkesinin uzun yıllarda aldığı mesafeyi bizler çok daha hızlı geçtik. Kolay bir süreç değildi. Bugün Türklerin ürettiği askeri gemileri satın alan ülkeler var. Şu anda Türkiye uçak gemisi yapma kararı aldı ve yapıyor. Proje başladı ve gayet güzel ilerliyor. O proje sürecinde elbette ihtiyaçlar doğrultusunda bazı iyil yapılmakta. Şüphesiz bundan sonraki süreçte de ikinci ve üçüncü gemisi de yapılacaktır. Böylelikle Türkiye'nin aruk uluslar arası sularda seyir yapacak, Akdet ni göstereceği birden fazla milli uçak gemileri olacaktır. 

Savunma sanayi de askeri gemiler alanında çok büyük işler yapabildik fakat yurt dışına satmakta zorlanıyor muyuz? 

Satışlar elbette zaman içinde daha iyi olacaktır. Sonuçta bizler her ürettiğimiz gemi de yeni şeyler öğreniyoruz ve her seferinde biraz daha gelişiyoruz. Biz bunları geliştirirken dünyada teknoloji de gelişiyor. Bun gelişmeleri eş zamanlı izleyip kendinize adapte edebilmek kritik önem taşıyor. Eğer Türkiye daha farklı yüksek teknolojiler geliştirmeyi başarırsa o zaman çok daha ileri gidebileceğimiz çalışmalar ortaya çıkacaktır. 

Denizcilik alanında gelişmelerin çok uzun sürdüğünü belirtenlerde var. Örneğin denizaltı projesinin çok uzun sürdüğü belirtiliyor. Siz bu gelişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Askeri projelerin daha hızlı ilerlemesi gerektiği konusunda bende hem fikirim. Bu sektörün ağır işlemesinin geçmişte farklı sebepleri olabilir. 

Denizaltı projesinde Almanya ile ortak çalışmalar yapılıyor. Standart belirleme konusunda da sizler yurt dışından faydalanabiliyor musunuz? 

Hiç kimse size elindeki teknolojik sırrı vermez. Herkes 


ştirmeler 


e kendi- 


size işin ağır kısmını verir, asıl kar marjı yüksek teknolojileri vermezler ki onlara muhtaç kalmaya devam edesiniz. Bu durum her konuda böyle olduğu gibi denizcilik alanında da böyledir. Türkiye bu bağımlılıktan kurtulmak için milli hamlelere girdi. Sonucunda da başarılı oluyor ki bazı kesimleri rahatsız ediyor. Bu nedenle engellemeler var, ambargolar konuluyor, malzeme satmamaya çalışıyorlar. Müttefik sandı-Şınız ülkelerin o kadar da müttefik olmadığını görüyorsunuz. Bu nedenle savunma sanayi alanında güçlü olmanız gerekiyor. Türk Loydu'da bu denklemde önemli bir rol oynuyor. 
İnşallah daha güzel günlerimiz de olacaktır. Askeri projelerin hepsinde Türk Loydu sertifika zorunluluğu aranıyor. 
Böylelikle ciddi bir bilgi birikimi oluşuyor. Artık dünya devi imalatçılar yeni bir makine imal edecekleri zaman Türk Loydu'ndan da sertifika istiyorlar. Çünkü sertifikamız olmaz ise Türkiye'deki askeri ihalelere katılamazlar. Dolayısıyla bu süreç Türk Loydu'nu da uluslar arası markalaşmaya başladığı bir sürece götürüyor. 

Uluslararası arena da Türk Loydu neler yapıyor? 

Denizcilik sektöründe belgelendirme konusunda TACS adında uluslararasında bir kuruluş var ve Türk Loydu bu kuruluşa üye olmak için mücadele ediyor ve onlarda bir anlamda bizi almamak için mücadele ediyorlar. Çünkü dünya genelinde ticari gemilerde */590'ın üzerinde market payına sahipler. Türk Loydu olarak bizlerde böyle bir yapıyla mücadele ediyoruz. 2011'den beri LACS'a üye olmak için çalışmalar yürütüyoruz. En başta bizi hiç almıyorlardı, sonrasında ise üyelik kriterleri belirlediler. Bu ktiterleri tamamlıyoruz, biz hazırız diyoruz aniden ktiterle- i yükseltiyorlar. Süreç biraz Türkiye'nin AB üyeliği gibi ilerliyor. Şu anda hemen hemen belirledikleri tüm kriterlerini tamamladık. Teknik açıdan biz standartları yakaladıktan sonra çok fazla bekletemeyeceklerini düşünüyoruz. 

Bu durum sizin sertifika vermenizin uluslararası alanda geçerliliği konusunda sorun oluşturuyor mu? 

Türk Loydu'nun kalitesi artık uluslararası arena da o kadar kabul gördü ki birçok firma şartnamesine bizim sertifikamızı zorunlu hale getiriyor. Bu durum sadece Türkiye'de değil, çevre ülkelerimizde de geçerli oldu. Dünyanın denizcilikte en yaygın bayrağı olan Panama devletinden Türk Loydu yetkilendirildi. Bu çok büyük bir başarıdır. Panama sektörün ortalama */618sine sahip ve beyaz bayrak taşıması da bizim açımızdan çok önemlidir. 

Türk armatörlerinin en fazla tercih ettiği bayrak Panama Cumhuriyeti'nin bayrağı ve bu açıdan da ayrı bir önemi var sanırım. 


Türk armatörlerinin Türk Bayrağı dışında en fazla tercih ettiği bayraklar, Panama ve Malta bayraklarıdır. 'Türk Loydu Panama Cumhuriyeti'nden gerekli yetkiyi aldı. Malta'dan da aslında gerekli yetkiyi alabiliriz. Fakat AB üyesi bir ülkenin sizi tanıyabilmesi için öncelikle AB tarafın-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Panama Denizcilik İdaresi Deniz Ticareti Genel Müdürü Ferando Solorzano, Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu 


dan tanınırlık almanız gerekiyor. Biz bu konuda da çalış- 


malar yapıyoruz. Süreç TACS üyeliğimiz ile eş zamanlı devam ettiği için biraz zamana ihtiyacımız var, Türk Loydu'nun hedefi uluslararası arena da var olmaktır. Dünyada Türk armatörlerin gittiği her yerde olmak, Türk Bayrağını her yerde dalgalandırmak istiyoruz. 

Bir yasa değişikliği oldu ve yabancı bayraklı yatların Türk Bayrağı'na geçişi sağlandı. Yasa çıktığı günden bugüne ne kadar bir de, rinde yat Türk Bayı 


m oldu? 


Şu anda beş binin üz "na geçiş yaptı. Bu işin öncüsü de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dır. Sn Arslan aynı zamanda bit gemi mühendisidir ve çok sevdiğimiz bir büyüğümüzdür. Aynı zamanda da geçmişte birçok görevinin yanısıra Türk Loydu Vakfı'nda da yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Bu nedenle sektörü çok iyi bilir. Kendisinin bakan olmasının öncesinde de, sonrasında da Türk denizciliğine çok önemli katkıları olmuştur. Yatlardaki 'Türk Baytağı'nın azlığı kendisini oldukça üzmekteydi. Burada çok 


iyi bir yasal düzenleme sağlanarak Türk Bayrağı'na geçi- 


i özendiren bir çalışma yaptılar. Bu çalışma ile birlikte de 'Türk Bayraklı gemi sayılarında ciddi artışlar oldu. Bu tabi k çık- 


mamız gerekiyor. Türk Bayrağı altında olan ticari gemi- 


ki yetmiyor. Daha da ileriye gitmemiz daha da yül 


lerin de daha güçlü ve rekabet edebilir olması gerekmektedir. Denizcilik sektöründe şu anda uluslararası bir kriz var ve bu durum doğal olarak ülkemizi de etkiliyor. Bu şartlara rağmen Türkiye çok iyi mücadele ediyor. Sonuç itibariyle dünya devleriyle mücadele ediyoruz. 

Bizde Türk Bayrağı konusunda ticari gemilerin de geçmesini istiyoruz. Bugün Karadeniz Holding'in Pakistan'da gemisine el konuldu fakat Türkiye yabancı bayraklı gemi olduğu için müdahale edemedi? 


Enerji gemilerinde bayrak seçimi biraz da siparişi veren ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmekte, Ka- 


radeniz Holding'in yaptığı bu çalışma gerçekten çok ö gün bir çalışmadır. Türk mühendislerinin çok fazla uğraşarak, emek harcayarak çözdükleri bir enerji temin problemidir. Bu çalışma ile birlikte Afrika'daki güç oyunları de- 


gişmiştir. Az gelişmiş ülkelerin enerji sorunları bu gemi- 


lerle çözülmüştür. Engellenen bir alanda Türkler, gelişmiş 


ülkelerin bölge oyunlarını bozmuştur. Burada sadece bir iki firmanın yaptığı çalışmalarla değil, daha milli politikalarla çok daha etkin olabiliriz. 
Bu alanda bir de kendi bayrağımızla hareket edebilirsek toplum olarak bizleri de gururlandıracaktır. 
Denizcilik s 


oluyor. Özellikle armatörlerimizin yaptığı iş 


ktöründe bayrak değiştirmek daha kolay 


re uygun bayrakları taşımaları önemlidir. Çünkü bir gemide hangi bayrak var ise o ülkenin kanunları geçerli oluyor. Bazen Türk 


Bayrağı'nda olmamak maalesef farklı alanlarda avantajlar 


sağlayabiliyor. Yüreğim her zaman Türk Bayrağı için atsa da bu konular ticari olduğu için çok fazla eleştiremiyorum. 
Dünyada da artık sistemlerin ağır şartlar içerdiğine vurgu yapılıyor. Böyle olunca da hangi ülke bayrağı taşımanız bu kadar fark ettiriyor mu? 
Dünyada da otokontrol 


emler kuruluyor. Gemi yaparken kredi almanız gerekiyor, kredi aldığınız bankalar- da genellikle uluslararası büyük bankalar oluyor. Bu kurumlarda kredi verirken çevre şartları koyuyorlar. Örneğin Dünya Bankası'ndan kredi alacaksanız sizin bütün iş- 


leyişinizi inceliyorlar. Şunları düzeltin diyorlar. Dolayıs 


la kredi almanız için bu şartlara uymanız gerekiyor ve sistem otomatik olarak kendini düzeltmeye başlıyor. Armatörlerimiz de finansal gereksinimler doğrultusunda bunlara uymak zorundadır. Sizin güçlü finansal sistemleriniz, kendi sağlam alt yapı kurallarınız olursa, başka bir deyiş- 


le siz güçlü olursanız oyunu da siz kurarsınız. 
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ortak paydası j 


mewsport 


Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar: Jolly 'Tur, Türk turizminin çok önemli bir değeri olacak 


lke turizminin gelişiminde önemli katkılar sağlayan Jolly Tur, 32 yıldır sektörde önemli başarılara imza atıyor. Sektörün önemli isimlerinden Sinan Vardar tarafından kurulan Jolly Tur'da bugün ikinci nesil işin başında, 2018'e Türk turizminde atmosferi değiştirecek yeni yatırımlar ve hedeflerle girdiklerini söyleyen Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, sorularımızı yanıtladı. 

Türkiye'nin önde gelen turizm şirketlerinden olan Jolly Tur hakkında bilgi verir misiniz? 

Jolly Tur, bu sene 32. senesine girdi. 1986 yılında turizm sektöründe önemli bir deneyime sahip olan babam Sinan Vardar tarafından kuruldu. İstanbul Harbiye'de mütevazi bir ofis ve 3-4 çalışan ile bu işe başladık. Jolly Tur kurulduğunda ben 12 yaşındaydım. Jolly Tur, her zaman yeniliklerin öncüsü olmuştur. 2003 yılında aile kararı ve babamızın da destek vermesiyle birlikte Jolly Tur'un Yönetim Kurulu Başkanı oldum. 
Şirketi kardeşim ve ekip arkadaşlarımızla beraber yönetiyoruz. Tabii 32 senede bugünlere gelmemiz kolay olmadı. Müşteri sadakatine verdiğimiz önem, personele verdiğimiz önem ve güven, şirket içerisinde bir aidiyet duygusu oluşturdu. Bugün geldiğimiz nokta, Türkiye pazarında senede 1 milyon kişiyi tatile çıkarıyoruz. Yüzde 99'a yakın misafir memnuni 


eti oluşturduk. Her sene yaklaşık yüzde 35 büyüyerek yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'nin sadece turizm alanında değil, çok önemli markalarından biri olduk. 

Jolly Tur, hangi özellikleri ile öne çıkıyor? 

32 yıldır hiç ödün vermediğimiz misafir memnuniyeti ve misafir odaklı bir yapı oluşturmamız bizim en önemli özelliklerimizden biri. Şirket çalışanlarımızla yakalamış olduğumuz duygu ve enerji, ekip arkadaşlarımızı seçerken şirkete duymuş oldukları aidiyet duygusunu hissediyor olmamızdır. Tabii Jolly Tur'un büyümesiyle beraber yaklaşık 800'ün üzerinde bir personel kadromuz var. Acenteler ile birlikte 5 bin kişiye istihdam sağlayan bir kurum haline geldik. 

Bunun yanında Türkiye'deki ilk tatil televizyonunu açan, teknolojik yatırımları ilk yapan, bunu yaparken de çok doğru ürünlerle çalışan bir şirketiz. Türk misafirlerin beğenisine uygun hem Türkiye genelinde hem yurtdışında ki ürünlerde çok hassas davranan bir şirket 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yönetim tarzımız var, Misafirler herhangi bir oteli her seyahat acentesinden alabilir. Tabii ki marka güvenilirliği ve marka bilinirliği çok önemlidir. Ama bir kültür turu paketi yapabilmek, bir yurtdışı paketi yapabilmek birçok detayı bir arada oluşturmanızı gerektiriyor. Tur programında rehber seçimi, ulaşım aracının uygunluğu, bölgedeki doğru otellerle çalışabilmek ve yol güzergahı gibi birçok detayı içerisinde barındırıyor. Jolly Tur olarak bu konularda biz çok iddialıyız. Pazar lideriyiz demeyeceğim. Çünkü pazardaki diğer tur operatörleri zaten bizim çok çok gerimizdedir. Özellikle paket turlarda pazarın yüzde 40'nı biz sağlıyoruz. Misafirimizin beğenisine uygun tercihler yapıyoruz ve misafirimizi memnun ediyoruz. Misafirlerimizde çoğalarak bizi tercih etmeye devam ediyorlar. 

Yeni yatırım planlarınızdan bahseder misiniz? 

Biz 15 senedir teknoloji ile ilgili çok ciddi planlamalar yapıyoruz. Son 5 yılı özetlersek, yaklaşık 30 milyon TLye yakın mali kaynak yarattık. Bunun yanında 
32 yıllık iş tecrübemiz, iş bilgimiz, yakın-orta ve uzun 
vadede dünya turizminin gelmesi gereken noktaların fizibilitesini yapmamız ve en önemli kısmı da şirkette yapıp, kardeşim Mert Vardar'ın tamamen teknoloji şirketinin başına geçmesi ve bu işi yönetmesini sağladık. Çünkü bu konuda bilgi birikimi, mali yatırımdan çok daha önemlidir. 2018 Ocak itibariyle Jolly Tur bambaşka bir vizyonda, sadece lokal değil global arenada da Türk turizminin çok önemli bir değeri olacak. Bu teknolojik yatırımımız ile Türkiye turizmine yeni ufuklar açacak bir teknoloji platformu kazandırdık. Sadece Türkiye çapında değil, dünya çapında iddiaya sahip bir yatırımla Jolly Tur, global alanda da 
rekabet edebilecek pozisyona ulaşacaktır. Ocak 2018 
itibariyle uçak bileti, otel rezervasyonu, yurtiçi ve yurtdışı turlar olmak üzere pek çok işlemin Jolly Tur'un 


yeni sistemi üzerinden yapılabilecektir. 

Yeni teknoloji altyapımızla yurtdışında 400 binden fazla otel, yurtiçinde 3 bine yakın otel sisteme dahil olacak ve rezervasyon yapılabilecek. Dünyadan ve Türkiye'den butik oteller, şehir otelleri ve daha pek çok kategorideki otel bu sistem üzerinden kullanıcılara açılacak. Geliştirdiğimiz bu sistem dahilin de yeni bir uçak bileti sistemini de devreye aldık. Bütün ürünler dina- 


mik paket mantığıyla satılabilecek. Seyahate dair tüm ürünler tek bir platformda toplanacak. Kullanıcı dostu arayüzlerle hem partner acentalarımız hem de jolly- tur.com'daki son kullanıcımız rahatlıkla ürünlere ulaşabilecek. Kullanılan bulut teknolojisi sayesinde platform Türkiye dışında da satış noktalarına açılabilecek. Yakın gelecekte bu bahsettiğimiz sistemin içerisine o bölgedeki restoran, konser, tren biletleri gibi 36 
tane farklı detayı içinde barındıran bir tatil programlamış olacağız. 

2017 yılı değerlendirmesi yapar mısınız? 

2017 yılı tüm hedeflerimizi tutturduğumuz hatta 
bütçe rakamlarının üstüne çıktığımız bir yıl oldu. Sektör büyümesinin ortalama yüzde7 olduğu bir dönemde yüzde 38 bir büyüme gerçekleştirdik. Ama Jolly Tur için hedefler bitmiyor. 2018 yılına başlarken bu moralimizin etkisiyle beraber hedeflerimizi büyüttük, Yeni teknolojinin getirdiği hem uçak bileti sistemindeki avantajlar hem yurtdışındaki oteller ve Türkiye'deki şehir otellerinde de yeni dönemde çok güçlenebilece- 


ğimizi d 
2018 için büyüme hedefiniz nedir? 
2018 yılını 

2018'd. 


dır çalıştığımız büyük teknoloji yatırımının devreye gir- 


nüyorum. 


izde 50 büyüme olarak hedefliyoruz. 


ki büyümenin ana dinamiği ise üzerinde b. 


mesi olacak. Yoğun çalışmalar ve yatırımlar sonucunda Türkiye turizmine yeni ufuklar açacak bir teknoloji platformu kazandırdık. Kendimiz dönüşürken sektörü de dönüştüreceğimiz bu teknoloji yatırımıyla dünya atenasında da rekabetçi olacağız. Jolly Tur'un hedefi, seyahat alanında global bir oyuncu olarak konumlanmaktır. 

Turizm sektörünün genel gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Turizm s 


törü, bacasız sanayidir. Bu anlamda çok daha fazla şeyler yapılabilir. Ülkemiz hem içeride hem dışarıda son iki senedir çok ciddi bir mücadele içerisinde. Ama umuyorum ki kötü günler bitti. Iyi günler başladı diyelim ve temenni edelim. Bunun yanında da Türk turizminin daha fazla kalkınması için hep birlikte daha çok çalışmalıyız. Biz aynı zamanda bir 


sosyal sorumluluk projesi yönetiyoruz. İnsanların tatile gitmesi o kadar önemli ki bu bir lüks değil, bu bir ihtiyaçtır. Bunu da herkesin kanıksaması lazımdır. İyi geçen bir tatilin insanların aile yaşantısında ve iş hayatında daha moralli olabiliyor. 
Bunu böyle düşünmek 


gerekiyor. Hem iç paza- 


rın hareketlenmesi açısından insanlarımızın buna ihtiyacı var. Yurtdışından gelen turist açısında da bakıldığı zaman her ülke vatandaşı ülkemize geldiği zaman o kadar güzelliklerle karşılanıyorlar ki personellerin ilgisi, otellerin modern ve güzel olması, animasyonundan, yiyecek-içeceğine kadar dünyada eşi benzeri olmayan bir hizmet kalitesiyle karşılaşması ve ülkelerine döndükten sonra Türkiye'deki bu güzellikleri anlatması çok önemlidir. Aslında yurtdışında ne yazık ki siyasi bakışları, tu- 


rizmle beraber değiştirebileceğimiz kanısını ortaya 


çıkartıyor. O yüzden Türk turizmi bu anlamda da çok önemlidir. Sadece cari açığı kapatmak açısından değil, turizmin aslında bir barış elçisi gibi gözükmesi anlamında da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geçen sene ve ondan önceki seneye bakıldığı zamanda şu anda İngiltere'de olsun, Rusya'da olsun, hatta Avrupa'da olsun ciddi artışlar olduğunu görüyoruz. Bu gelişmeler bizi mutlu ediyor. İnşallah 2018 yılı 'Türkiye'nin hak ettiği bir yıl olur. Temennimiz budur. 


EİKort 


TAB İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Aytekin Pahsa: 


Kalite bizi bir adım öne çıkatıyot 


enginleştirilmiş omega 3 kavramını Tü: getiren firma TAB İlaç, kutuluşundan itibaren pazarda elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor. 2011 yılında kurulan TAB İlaç'ın başarılarının altında yatan gerçeği ve şirketin gelecek ile ilgili planlarını okuyucularımızla paylaşan TAB İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Aytekin PAHSA sorularımızı yanıtladı. 
TAB İlaç hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? 
TAB İlaç, 2011 yılı Şubat ayında kuruldu. Yirmi yıllık ilaç sektörü tecrübemizi kendi şirketimiz için kullanmaya karar verdik. Yaklaşık yirmi yıl önce ilaç sektöründe tıbbi mümessil olarak çalışmaya başladım. 
Hemen hemen her kademede Türkiye'nin büyük birçok şehrinde görev yaptım. Tıbbi mümessillik, bölge 


müdürlüğü, ürün müdürlüğü, tanıtım müdürl 


pazarlama müdürlüğü, fabrika müdürlüğü, genel müdürlük görevlerini icra ettim. En sonunda da kendi şirketimizi kurmaya karar verdik, şirket sahibi olarak Türk ilaç sektöründe var olmaya çalışıyoruz. 
Ürün portföyünüzden bahseder misiniz? 
Biz OTC alanında faaliyet gösteriyoruz. Ağırlıklı 


olarak besin destek gruplarımız var. Omega 3 ürünle- 


rimiz var, Kadın doğum anne sağlığına yönelik ürünlerimiz var. Eklem-diz sağlığına yönelik destek tedavi ürünlerimiz var. Ayrıca şirketimizin yeni satın aldığı reçeteli ödenen ilaç grupları da 2018 yılı içerisinde pazara vereceğiz. Ödenmeyen reçetesiz ürünlerimizin yanına, devlet tarafından ödenen ürünleri de 2018 yılı 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içerisinde portföyümüze ekliyoruz. Bu ürün grubumuz kardiyoloji üzerine olacak. Yine Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı dermatolojiye yönelik ürünlerimiz var, bu 


ürünlerimizde 2018 yılı içerisinde pazarda olaca; 


Zenginleştirilmiş omega 3 kavramını Türkiye'ye getiren firmayız. Bizden önce Türkiye'de çok sayıda omega 
3 vardı. Biz girdiğimiz bu pazarda basit bir omega 3 yapmadık. Yaptığımız tüm omega 3'leri zenginleştirdik. Ayrıca ilk yerli krill yağını pazara sunan ilk firmayız. Bunun K2 vitaminiyle zenginleştirdik. Yani portföyümüzdeki omega 3lerin hepsi 


dışında omega 9'ü D vitaminiyle, 


insan hayatının her dönemine hitap eden ve oldukça etkili, zenginleştirilmiş ürünlerdir. 

Piyasadaki ürünlerle karşılaştırdığın da ürünlerinizin farklılıkları nelerdir, kısaca anlatır mısınız? 

Bizim ürünlerimiz şu an bulundukları pazarlarda ilk 3'ün içerisinde yer alıyorlar. Beş yıllık bir şirket için bu büyük bir başarı. Bunun sebebi kullandığımız hammaddenin kalitesidir. Ürünlerimiz alanındaki kendisini kanıtlamış patentli ve etkinliği bağımsız kuruluşlar tarafından gösterilen hammaddeleri kullanıyoruz. Meyolları 
Ürinonvef isimli Cranberry içeren bir ürünümüz 


sela bir idrar enfeksiyonuna sattığımız var.Cranberry örnekleyecek olursak Hindistan'da 18- 
20 dolar iken biz patentli Cranberry kullanıyoruz. Dolayısıyla kilogram fiyatı beş kat artıyor, yaklaşık 100 
Euro'nun üstüne çıkıyor. Biz bu maliyete ürünümüzün 


etkinliği için katlanıyoruz tüm ürünlerimiz için böyle- 


dir. Yani bizim ürünlerimizin içerisindeki hammaddeerin hepsinin tedarikçileri kendilerini kanıtlamış patentli, etkili, güvenilir ürünlerdir. Tabi bu da bizi 


piyasadaki rakiplerimize göre bir tık öne çıka 


1yor. 
Ürünlerimizi kardeş şirketimiz olan Vefa İlaç üretiyor, Dünyanın sayılı doğal destek ürünlerini üretebi- 


en önemli bir üretim tesisidir, GMP sertifikası vardır. 


Özellikle omega 3'ler için azot altında üretim yapmak istir, 


çok önemlidir. Bunu Türkiye'de yapabilen tek t 


ürünler azot altında özel atmosferde üretiliyor. Böyle- 


ikle hava ile teması engellenerek okside olması önleniyor. Bizde ürünlerimizi bu tesiste ürettiriyoruz. Bu ürünlerimizin kalitesini arttırmakta ve doğal olarak da etkinliğine de yansımaktadır. 

Mevcut markalarınız hakkında bilgi verir misiniz? 

Şu anda 14 ayrı ürünümüz ve sekiz markamız var. 
2018 yılında piyasaya yeni ürünler vereceğiz. Biz 2017 
yılında lansman yapmadık, ürünlerimizin tanıtılması ve pazarlama faaliyetlerinde bulunduk. 2018 yılı bizim için yeni ürünlerin pazara verileceği bir dönem olacak. Çok etkili bir magnezyum üzerinde çalışıyoruz markamız Magnimore çok iddialı bir şekilde piy 


saya girecek. Piyasada çok sayıda magnezyum oksit ya da magnezyum sitrat içeren ürün vardır. Fakat bunların bilimsel olarak 


kanıtlanmıştır ki bioyararı çok düşüktür. Magnimore 


içeri 


sinde patentli ve klinik olarak etkinliğini kanıtla-Türkiye 


miş yeni bir magnezyum tuzunu kullanacağız. 
de ilk olacak. TAB İl 


de bilime ve kaliteye inanmasıdır. Bi 


çın önemli farklarından bir tanesi 


. ürettiğimiz ve sattığımız her ürünü kendimizde kullanıyoruz. 
Ürünleriniz kaç noktaya ulaşıyor? 


Türkiye'de pazarlama faaliyeti yürüten bir 


bimiz var. TAB Ilaç şu anda 60 kişilik bir ekip ve Türkiye'de OTC çalışan ekipler içerisinde anlamlı bir sayıya 


ulaştı. Türkiye'de yaklaşık 33 ilde arkadaşlarımız doktor ve eczane ziyaretleri yapıyorlar. Çünkü biz bulun- 


duğumuz alanda bizim markalarımızın doktor ya da 


eczacı tavsiy 
OTC'nin Türkiye'deki geleceğini nasıl görüyorsunuz? 
OTC olarak baktığımız zaman çok genç bir pazar- 


esi olmadan kullanılmasını istemiyoruz 


dan bahsediyoruz. Belki de henüz başlangıç aşamasındayız, şu an bile bir pazardan bahsetmek çok güç. 
Bunu söylerken Amerika, Almanya, Japonya ile kıyaslıyorum. Bu ülkeler dünyanın en büyük OTC pazarlarını oluşturuyor. Avrupa'nın diğer ülkeleriyle de irkiye'de henüz başlangıç de şu anda pazarı domine eden dört 


kıyasladığımız zaman OT! 
ürkiy ana firma var. TAB İlaç bu dört firmadan birisidir. İnanıyorum ki bu dört firma Türkiye'deki OTC pazarını 


seviyesine, 


oluşturacak dinamiği yaratacaktır. Tabi bunun için zamana ihtiyacımız var. Çünkü bu ciddi anlamda sermaye isteyen bir pazardır. 
Şu an eczanelerimizde dermokozmetik dediğimiz çok geniş alanı kaplayan, hak etmediği bir durumda olan bir olgu var. Eczaneler bu dermokozmetik ürünlerden para kazanmıyor olmalarına rağmen prestij için bu ürünlere yer açıyorlar. O dermokozmetik firmaları- nın çok az satan çok pahalı ürünleri belki eczanede ayda üç tane beş tane sattığı ürün rafta yer kaplar. 
Zaman içerisinde eczacının insan sağlığına katkı sağlayan OTC ürünlerine destek vererek daha fazla yer açmaları gerektiğine inanıyorum. Fakat dermokozmetik firmaları Türkiye'de O'TC firmalarından daha önce faaliyete geçti ve daha büyük bir alan kapladılar. Şimdi yavaş yavaş eczacılar matematiği kurarak denklemi doğru okuyarak OTC ürünlerin sayısını arttırmaktadır. 
Çünkü bu ürünlerle hem eczaneler para kazanıyorlar hem de halkımız kolay hastalanmiyor. Devletimiz ve milletimiz için daha maliyetli olan hastalığa yakalanıp iş gücü kaybını önlemiş oluyorlar. Yani OTC'nin güçlenmesi devletimiz ve milletimiz için faydalıdır. Daha az 

hastalanacağız, devlet daha az para ödeyecek ve genel 

sağlığımızı biz kendi cebimizden finanse edeceğiz. 

Halk olarak buna alışacağız. Yavaş yavaş ülkemiz zenginleşiyor, ülkemiz dünya ölçeğinde de büyük bir ülke. 
Artan gelir seviyesi, insanlarımızın daha kaliteli yaşama isteğini canlandırıyor. 

Gelecekte OTC alanında hangi ürünleri göreceğiz? 
Zenginleştirilmiş ürünler göreceğiz. Yıllarca OTC 

dendiği zaman akla her zaman basit ler geldi. Bu ürünler bize yıllarca OTC ürünler diye gösterildi. Zenginleştirmek, TAB İlaç ile Türkiye pazarında gündeme 

gelen bir kavramdır. Biz ilk önce omega #leri zenginleştirmekle yola çıktık sonra yumurta kabuğu zarını 

zenginleştirdik ve şimdide magnezyum üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki dönem de probiyotik alanda ürünlerimiz olacak Zenginleştirilmiş, bioyararımı arttırılmış, kullananlara daha fazla fayda sağlayan ürünler OTC'de yol açacak, lider olacak ürünler olarak görüyoruz. 
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Farplas'ın Türkiye'deki misyonunu tamamladığını belirten Farplas CEO'su Ömer Burhanoğlu: 


Farplas'ın en önemli stratejik adımı yurtdışında konumlanmaktıt 


0 yıllık tecrübesi 


atırımcı ruhu, küresel anlayışı, 


önce insan fels ve müşteri odaklı yaklaşımıyla bulunduğu sektörlerde hak ettiği liderlik pozisyonunu sürdüren Farplas, küresel hedefler doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Küresel hedeflerle ilgili planlarını okuyucularımızla paylaşan Farplas CEO'su Ömer Burhanoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. 

Ömer Bey, 50 yıllık geçmişi olan Farplas'tan bahseder misiniz? 

Farplas, grup şirketlerinin en büyüğü ve onun çasına da yeni olarak Fark Holdingf'i oturtturduk. Her şeyi diğerlerinden farklı yapma mantığımızdan dolayı adını da Fark Holding koyduk. Yeni logo çalışmalarıyla da Fark Holding'i kurumsal bir kimliğe kavuşturacağız. Fark Holding bünyesinde otomotiv, sanat, turizm, yatırım şirketlerimiz var. Bunun dışında beyaz eşya grubuna Farel şirketimiz ile yan sanayicilik yapıyoruz. En büyük işimiz ise otomotiv sektörüne yöneliktir. Burada da Faraero, Farform ve Farplas ile otomotiv firmalarına ağırlıklı plastik teknolojileri olmak üzere devamında boya, görsellik, kaplama gibi unsurlarla zenginleştirdiğimiz iç ve dış 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parçaları üretiyoruz. Toplam ciromuz 250 milyon Euto'dur. 2.500 çalışanımız ve iki tane Ar-ge merkezimiz var, 6 farklı yerde de üretim yapıyoruz. 

Ben 1983 yılından beri bu şirkette görev alıyorum. 
O zamanlarda bir atölyede 30-40 kişi ile birlikte çalışıyorduk, o günden bugüne hep beraber büyüdük. 

Türkiye özelinde ve global anlamda Farplas kendini nasıl konumlandırmaktadır? 

Türkiye'de kendi alanımızda lider durumdayız, rakiplerimiz çok uluslu şirketler. Müşterilerimizin de bizden beklentisi bu çok uluslu şirketlere yurtdışında da rakip olmamız. Şu andaki en önemli stratejik adımımız küreselleşmedir. Bu organik yolla da olabilir, satın almalarla da olabilir. Biz şu anda o aşamadayız ve birkaç 


tane alternatifi değerlendiriyoruz. Birleşme, satın alma veya kendimizin gidip o ülkelerde yatırım yaparak küreselleşmesi şıklarından bize en hızlı yoldan, en ekonomik yoldan gö 
Türkiye'deki misyonunu tamamladı, artık yurtdışında birtakım hamleler yapması gerekiyor. Hem müşteri açı- 


recek olanını seçmeye çalışıyoruz. Farplas 


sından, hem de ortaklarımız ve çalışanlarımız açısından 


beklenti bu yöndedir. Dolayısıyla yapacağımız en önemli stratejik adım, yurtdışında konumlanmak olacak. 


Tabii bunun yanında da operasyonların mükem- 


meliyeti açısından yatırımlarımızla Türkiye'de büyümeye devam ediyoruz. Endüstri 4.0'da Türkiye'de örnek bir şirket olmak istiyoruz. Bununla ilgili bir model fabrika yapma planımız var. Belki artık ürün grubunda değil ama 


yaptığımız ürünü en teknolojik ve ileriye yönelik hazırlık 


açısından Türkiye'deki faaliyetlerimiz de hızlı bir şekil- 


de devam edecek. Otomotiv sektörünün ne kadar hız- 


lı de, il ar: 


tiğini hepimiz görüyoruz. Artık yeni n 


ların eski nesil ürünlerden çıktığını da görüyoruz. Biz 


şanslı gruptayız ki hafifleyen otomotiv dünyasında plas- 


zama bu şan- 


tik parçalar üretiyoruz. Bu açıdan şanslıyı sımıza güvenip de oturmuyoruz, bunun yanında neler yapabiliriz, ürünlerimizi daha da akıllı hale nasıl getirebiliriz çabası içerisindeyiz. İleride her şeyi ile dışarıdan bağlanan hatta sürücüsüz araçların kontrollerinde han- 


gi ürünlerde yer alabiliriz anlamında onlara bakiyoruz, bu konuda yatırım yapıyoruz. Kendimizi otomotivin geleceğine hazırlıyoruz. 

Türkiye'de elektrikli otomobiller çok konuşulan bir konu. Bunların hibrit mi yoksa elektrikli mi olacağı tartışılıyor. Sizce ülke olarak hangi alanda daha çok yatırım yapmalıyız? 

Her şeyde olduğu gibi eğer bir şeye yatırım yapıyorsanız, o alandaki en son teknolojiler nedir onu göz 


önüne alarak yapmazsanız, o işte başarılı olamazsınız. 
Ben Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı iken ilk elektrikli aracı Türkiye'ye getirip şu anki 


Cumhurbaşkanı'mız, o gün Başbakan'dı ve kendisini ara- 


ca bindirip, test sürüşü de yaptırmıştık. Bu fikir, yeni de- 


gil. Sekiz-dokuz 


ne önce konuştuğumuz, Türkiye'nin 


elektrikli araçlara yatırım yapması gerektiğini ve hatta bunun merkezi olması gerektiğini biz söylemiştik, İlgili komponentlerin yüksek teşviklerle cazip hale gelmesini biz özellikle tavsiye etmiştik. Akü teknolojileri, akü kont- 


rol yazılımları ve aracın dijital olarak bağlantı sistemle- 


rinin oluşturulması için Türkiye'de yatırımların olması gerektiğini söylemiştik. Ben bu konuda ıstarlı bir şekilde her söylemimde elektrikli araçlara yapılacak bir ya- 


tıtımın herkesin söylediği gibi illa dünya çapında bir mar- 


ka olması gerekmediğini ve ihtiyaç giderebilen her şe- 


yin kendinden bir marka olabileceğini söylüyordum. Ayrıca Tesla ortaya çıktı ve çok ciddi bir marka oldu. Sıfırdan çıkıp bi 
Bu neden Türkiye'de de olmasın. 


yle bir şi 


yin yapılabileceğini gösterdiler, 


Hibrit mi elektrikli mi sorusu bana enteresan geliyor. Çünkü hibrit de aslında elektrikli. Bir dizel ya da ben- 


zinli motorun ürettiği elektriği, elektrik motorunun te- 


kerleğe aktarmasıyla olan bir şeydir. Diğeri ise aküyü şarj 


edip, aküden direkt olarak yine elektrik motoruyla tekerlekle iletilmesiyle aracın hareketlenmesini sağlayan bir yöntemdir. Dolayısıyla aslında ikisi de elektrikli, ama enerji kaynakları farklı. Kısacası her ikisi de olabilir. Ama 9/4100 elektrikli olması, daha mantıklı, Hem aracı daha 


basitleştiriyor, hem de aracın yapısını da daha hafifle 


tiriyor ve yapılacak üretimi de daha kolaylaştırıyor. O yüzden Türkiye'nin “6100 elektrikli araca yönelmesi doğaldır. 

Ömer Bey, sizin birçok şapkanız var. Yeni dönemde de TOSB'un Yönetim Kurulu Başkanı seçildiniz. TOSB'un yeni dönem hedef ve projelerinden söz eder misiniz? 


Şu anda Otomotiv İhracatçılar Birliği Başkan Vekil- 


liğini yapıyorum. TIM'de de otomotiv sanayisini temsil ediyorum. Orada en önemli misyonumuz, benim de bütün komisyonlarda çalıştığım inovasyondur. Çünkü ino- 


vasyon dünyada artık önemli bir kültür haline geldi. Bir- 


çok ülkede bu artık çocukluktan başlayan bir yaşam tarzi haline gelmeye başladı. Dünyada dataya erişmek çok kolaylaştı. O datayı yorumlayıp, ihtiyaçların giderilmesi için 


yeni iş modellerinin yaratılması başlı başına bir iş oldu. 
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Bu da inovasyon olmadan olmuyor. O yüzden özellikle Türkiye'de biz inovasyon kavramını, farkındalığını yaratmak için epey çaba gösteriyoruz. Bununla ilgili her sektörün Proje ve tasarım yarışmaları oluyor. Özellikle otomotivde start-up'ları kuluçka merkezinde bekletip yeşermesini sağlıyoruz. Oradan çıkan ürünlerin endüstriye dönüşmesi için destek vermeye çalışıyoruz. Biz bunları şehirlerde, İstanbul'da da İTÜ çekirdekte yapıyoruz. TİM- 
'TEB girişimi ile bunu şehirlerde yapıyoruz. 

'TOSB'da da 75 tane firmamız var. Her konuda çalışan yan sanayimiz var. Bunların çoğunda Ar-Ge merkezleri var, Biz nasıl otomotivin geleceğine hazırlanıyorsak, onlar da otomotivin geleceğine hazırlanıyorlar. Burada iyi bir kombinasyon doğuyor. Yani biz eğer TOSB'un içinde de bir start-up evi oluşturursak, buradan yeşeren fikirler direkt olarak uygulama alanlarını bulabilecekler. Belli zamanları burada fabrikalarda geçirip onlarla ortak projeler üretip hatta bu sayede onlardan yatırım da alıp bu işi hızlandırabiliriz diye düşünüyoruz. Benim en büyük hayallerimden bir tanesi budur. Aynı mantıkla endüstri 4.0 ile ilgili bir ofis açıp buraya yurtdışından, yurtiçinden danışmanları getirip üyelerimizin direk olarak endüstri 4.0 uygulamalarına hızlı ulaşabilecekleri, oralarda danışmanlık alabilecekleri, elemanlarını ofise gönderip çeşitli çalışmalar yapabilecekleri bir ofis oluşturmak istiyoruz. Ayrıca Otomotiv Araştırma Merkezi vardı, çeşitli nedenlerden dolayı şimdi kapanıyor. Onun olduğu binada birtakım ekipmanlarımız var, Bunların değerlendirilmesi ve hem test hem de ileriye yönelik yapılacak olan Ar-Ge çalışmalarında destek olabilecek bir enstitünün de buraya yerleştirilip buranın tekrar daha doğru anlam- 


da faaliyete geçip üyelerimize hizmet vermesi için çalışmalar yapmak istiyoruz. TOSB'da altyapı çalışmalari oldukça iyi durumda artık biraz da üstyapı, dijitalleşme, otomotivin geleceğine yönelik olan alanlarda üyelerimize hizmet vermek, onlara farkındalık yaratma gibi konularda hizmet vermek istiyoruz. 

Yerli otomobil üretecek 5 firma belli oldu. Bu konuya dair görüşleriniz nelerdir? 

Daha önceden TUBİTAK tarafından Otomotiv Hareketlilik Grubu diye bir grup oluşturulmuştu. Biz bu grubun içerisindeydik. Yani nasıl bir araç olacağına dair çalışan grubun içerisinde yer alıyorduk. Her zaman da 


Türkiye'de böyle bir araç yapılacaksa onun bir parçasını üretmek o projenin içerisinde olmak bize gurur verir. Tabii ki ülkemize hizmet anlamında bize bu projede bir görev verilirse yapmak isteriz. Bu araç ile ilgili her konuda istenilen desteğin hem fikir anlamında hem üretim anlamında bizden talep edildiği takdirde tabii ki yapmak isteriz. Bu seçilen beş tane çok büyük şirketler, bunların biriktirdiği sermayelerle bu işlerin olabileceği düşünüldüğü için seçilen şirketlerdir. Ama otomotivde hem tecrübesi ile hem teknolojisi ile yine bu ekibe destek verecek bu ekibin belirlediği bir grup daha olacaktır diye düşünüyorum. O grubun içerisinde Farplas da olursa tabii ki memnun oluruz. Bu anlamda da zaten bizim bütün geleceğimiz elektrikli araçlar üzerine kurduğumuz için sanırım bu konuda da örtüşeceğini düşünüyorum. 
Beş farklı firmanın koordinasyonu tabii kolay değil. Dolayısıyla bu projenin başına herhalde otomotivde tecrübeli, bu işleri koordine edebilecek ağırlıkta ve görüşte birilerinin olacağını düşünüyoruz. Koordinasyon da iyi sağlanırsa kısa sürede Türkiye'nin özlediği o yerli araca kavuşulmuş olur. 

Yerli otomobil üretimi yan sanayiyi nasıl etkiledi? 

Yan sanayiyi biraz duygu olarak hareketlendirdi. Çünkü yan sanayi önünde hep bir beş yıllık plan içerisinde yeni projelerle uğraşan yeni yatırımlar yapan yeni çıkacak araca hazırlanan dinamikte bir sanayidir. O açıdan zaten burada ciddi bir dönüşüm var. Ama yanında da böyle bir şeyin oluyor olması tabii herkesi en azından milli duygular açısından heyecanlandırıyor. 

Son olarak eklemek istedikleriniz... 

Biz nelere önem veriyoruz biraz ondan bahsetmek isterim. Daha bir gün önce TÜYAP'ın düzenlediği yeni sanat fuarında hem kurucumuz hem de Türkiye'nin en büyük koleksiyonerlerinden olan Sn. Yunus Büyükkuşoğlu özel ödül aldı. En önemli koleksiyoner ödülünü aldı. Şirket olarak da kurumsal anlamda sanata verdiğimiz katkılar ve sanata gösterdiğimiz özen- den dolayı Farplas olarak çok önemli bir ödül aldık. 
Biz çok ödüller aldık. Kalite ödülleri, inovasyon ödülleri, tasarım ödülleri ama bu ödül bizim için çok kıymetliydi. Çünkü ben kendim de sanatçı ve sanayici olarak, yaptığımız işi bu sanatçı bakış açısıyla o titizlikle o mükemmeliyet anlayışıyla yaptığımızı hep ifade ediyoruz. Bunun işimize yansıması ile diğerlerinden farklı hale geliyoruz. Bunun görülüp, değerlendirilip ve bu ödülün bize verildiği için çok memnun olduk. 
Özellikle bunu ifade etmek istiyorum. Ayrıca biz çalışanımıza aşırı derecede kiymet veren, onların eğitimini gerçekten dert eden ve onların mutlu olmaları için uğraşan, bu konuda hakikaten çok ciddi anlamda emek sarf eden bir şirketiz. Bunun da karşılığını alıyoruz. 
Biz yeniliklere çok aç bir şirketiz. Her yeni yaptığımız şeyde tamam bundan sonra ne yapacağımıza bakiyotuz. O da bize ayrı bir dinamizm ayrı bir motivasyon getiriyor. İnsanların buradaki hayatlarını tek düze olmaktan çıkartıyor. Her gün yeni bir şey ile uğraşmanın getirdiği heyecan ile yürüyoruz. 
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Güneş Sigorta Genel Müdürü Serhat Süreyya Çetin: 


Sigortacılık alanında bölgeye liderlik yapabiliriz 


O yıllık bilgi birikimiyle sigorta sektörünün gelişi- 


mine katkı sağlayan Güneş Sigorta, inovatif bakış açısıyla iyi hizmet vermeyi hedefliyor. Tüketicilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeni poörün 
Serhat 
Süreyya Çetin, sektörün geldiği noktayı dergimize deöerlendirdi. 

Ülkemizde halkın bilinçlenmesiyle birlikte sigorta sektörünün büyüdüğü gözlenmektedir. Gelinen bu nokta ile ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz? 

Eğitim seviyesinin ve refahın artışıyla birlikte top- 


liçeler oluşturabildiklerinin altını çizen deneyimli ismi 


eş Sigorta Genel Müd 


lumun sigortaya olan talebi de gelişme gösterdi. Hem sigortalılık bilincinin artması hem de gelir seviyesindeki artışlar, toplumun zorunluluk arz eden poliçeler dışında risklerini güvence altına almak istemelerine neden oldu. 
Bu sektörümüz için çok önemli bir gelişmedir. Endüstriyel risklerin sigortalanma oranı oldukça yüksektir. Bireysel sigortalarda son yıllardaki olumlu gelişmelere rağmen gideceğimiz çok yol var. Bu alanda sektörün önü çok açıktır. Alacak ve kefalet sigortalarıyla mesleki 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sorumluluk sigortalarına olan talep daha da artacak. 
Önümüzdeki dönemde eğitim ve işsizlik sigortalarında gelişmeler olacak. 

Sigorta sektörünün daha fazla gelişmesi adına Hazine Müsteşarlığı'nın yaptığı çalışmaların sektöre yansımasını aktarır mısınız? 

Hayat değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor, bilinç ve refah artiyor. Ülkemizde buna ek olarak ayrica yoğun bir tekabet ortamı mevcut. Bu yoğun rekabet yeni ürünlerin çıkmasını biraz zorlaştırıyor. Fakat bunun yanında sigorta firmaları da yeni ürünler veya var olan ürünlerde farklılıklar yaparak ihtiyaçlara cevap verebiliyor. 

Sigorta sektörü son yıllarda kamu otoritesi tarafından yapılan düzenlemelerle sigortacılığın gelişmiş olduğu ülkelerle benzer mevzuat ortamına kavuştu. 
Kamu otoritesi genel olarak ülkede sigortacılığın gelişmesi için sektörle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. 
Burada önemli olan düzenlemelerde serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun hareket edilmesidir. Ayrıca sigorta mevzuatının ve yönetmeliklerin sadeleştirilmesi yönünde çalışmalar var. 

Güneş Sigorta olarak sektördeki yeriniz ve ge- 


lecek beklentileriniz nelerdir? 

Öncelikle şunu söyleyebilirim, Güneş Sigorta 60 
yıldır olduğu gibi gelecekte de inovatif bakış açısıyla sigortalılarına en iyi hizmeti vermeyi hedefliyor. Kurulduğumuz günden bu yana sektöre çok fazla katma değer sağladık ve öncü uygulamalara imza attık. Beklentilerimizden biri de bu çizgimizi önümüzdeki yıllara taşımak, hem iş ortaklarımızın hem de sigortalılarımızın hayatını kolaylaştırmaktır. Tüm bu hedeflerimiz doğrultusunda 60. Yılımızda mottomuzu da yeniledik; “Hayat Daha Kolay”! 

Yabancı bayraklı yatların Türk bayrağına geçiş sürecinin sektöre nasıl yansıdı? 

Türkiye'de yat turizminin gelişmesi ve uluslararası sularda Türk bayraklı yatların seyretmesiyle Türkiye'nin denizcilikte bilinirliğinin artırılması projesi doğrultusunda Ocak ayında yabancı bayraklı yatların Türk bayrağına geçişi kolaylaştırıldı. Bu yatlar için bir kereliğine gümrük ve damga vergilerinde ve harçlarda muafiyet sağlandı. Bunun ardından da sayısı 6000 civarı olan yabancı bayraklı Türk yatlarının yaklaşık 9625'i Türk bayrağına geçti. 

Ancak, bu geçişin beklenen faydası Türk sigorta sektörüne yansımadı. Sektörde yatlara teminat veren sigorta şirketlerinin hemen hepsi son birkaç yıldır zaten bir Türk menfaati olması koşulu ile yabancı bayraklı yatlara teminat verdiği ve Türk bayraklı olma koşulu aramadığı için bu geçiş sigortada hareket yaratmadı. 

Hazine müsteşarlığı sigorta sektöründe özel- 


likle yurt dışına yapılan harcamaların yüksek olduğuna vurgu yapıyor. Bunun içinde de en yüksek payı deniz sigortacılığı alıyor. Bu durum düzeltilebilir mi? 

Sigorta sektörü dünyanın en küresel sektörüdür. 
Sigortacılıkta her şey paylaşım esasına göre düzenlenmiştir, Havuz uygulamaları da bu yüzden oluşuyor. Sigorta sektöründe artık daha önemli gelişmelerin olması gerekiyor. Biz nasıl ki, yurt dışındaki havuzlara transferler yapıyorsak onların da bizim havuzlarımıza transferleri gelmelidir. Özellikle iş yaptığımız komşu ülkelerimiz ve Türki Cumhuriyetlere sigortacılık alanında liderlik yapabilecek bir potansiyelimizin olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin maddi ve beşeri sermayesi arttıkça ülke olarak zenginleştikçe bu ilişkileri kurabiliriz. Bunun için bugünden böyle bir vizyonu oluşturmanız gerekiyor. 

Ülkemizde halen trafik sigortaları tartışılan bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bu alandaki gelişmeleri aktarır mısınız? 

Trafik sigortası sektörünün gündemini en fazla meşgul eden ve sektör olarak en fazla imaj kaybına uğradığımız alan. “Trafik sigortası konuşmaktan hem kendi adıma hem de sektörümüz adına yoruldum. Sektör olarak artık trafik sigortası ile gündeme gelmeyelim, sektörün geleceğini konuşalım. Siber riskler, yapay zeka teknolojileri, iklim değişiklikleri ve inovatif alanlar gibi konulara odaklanmamız gerekiyor. 

Mevcut durumda trafik sigortalarında havuz sistemi en iyi çözüm değil, ama bir çözümdür. Havuz içerisinde kademeli bir şekilde doğru noktaya gelebiliriz. 
Havuzun düzeltilerek, geliştirilerek, sektör ve hazine- nin işbirliği içerisinde doğru rakamları uygulayarak devam etmesini tercih ediyorum. Havuz sistemi çözüm yolunda önemli bir adımdır. 

Trafik sigortaları konusunda Hazine Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç, sigorta şirketleri ile hazine bilançolarının birbirini tutmadığına değindiler. Bu sorun neden kaynaklanmaktadır? 

Bu sektörde yaşanan bir sorun ki dile getiriliyor. 
Güneş Sigorta açısından bakacak olursak biz halka açık bir firmayız. Vakıfbank gibi köklü ve güçlü bir kurumun iştirakiyiz ve kurumsal yapımıza da her zaman önem veriyoruz. Bütün kanun ve yönetmelikleri eksiksiz bir şekilde yerine getiriyoruz. Kendi başımıza karşılık ayıracağımız bir durum yoktur. Bize öngörülen karşılıkları sistem içerisinde yapmak zorundayız ve bu durum denetleniyor. Sigorta Denetleme Kurulu eğer bu karşılıklar az ise veya fazla ise bizlere uyarıda bulunuyor. Bütün bu çalışmalar belirlenmiş alanlardır. Sonuçta arada bir farklılık ortaya çıkıyor ise tarafların bir araya gelerek bunun neden kaynaklandığını ottaya çıkarması çok zor değildir. 

Yelken alanında yaptığınız sosyal sorumluluk Projenizi aktarır mısınız? 

Güneş Sigorta olarak 2007 yılında Yelken Takımı 


faaliyetlerimizi başlattık. Tüm şirket çalışanları ve birinci derece akrabalarını davet ettiğimiz yelken eğitiminde yaklaşık 120 kişiye denizcilik ve yelken eğitimi verdik. 2007 yılının sonunda ise Yelken Takımımızı kurarak, Istanbul Yelken Kulübü (IYK) Trofesi yarışlarına katıldık. 

İlk yılımızda Petek teknesi ile IRC3 sınıfında şampiyon olduk. Aynı trofeyi 2009 yılında da kazandık. / rıca 2009 yılında Türkiye Açık Deniz Yarış Kul (TAYK) tofesinde 3. olduk. 2009 yılın TAYK trofesine 


ait olan ve Türkiye'nin en zor Yat yarışı olan İstan- 


bul'dan başlayıp Bodrum'da biten Deniz Kuvvetleri Kupası'nda sınıfımızda 1. olduk. Sonrasında Petek ile 2010, diğer teknemiz Falcon ile 2011-2012-2013 yıllarında TAYK trofesinde IRC3 sınıfında şampiyon olduk. Başladığı günden bu yana takımımız sadece Güneş Sigorta Ailesinden oluşturuldu. 2016 yılında teknemizin zarar görmesiyle bu yıl Mary teknesi ile IRC2 sınıfında yarışmaya başladık ve şu anda sonbahar serisinde yapılan 3 yarışta da birinci olduk. 
Kurumsal bir şirket olarak yelken branşında gösterdiğimiz bu sürdürülebilirlik ve aldığımız başarılar gerçekten istisnai bir durum diyebilirim. Başta kaptanımız Deniz Yılmaz olmak üzere, ortada büyük bir takım işi ve emek var. Önümüzdeki senelerde de Yel- 


ken Takımızın bu başarılarının sürmesi için olabildi- 


ince destek olmaya devam edeceğiz. 
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Pol Holding Yön. Kur. Baş. Fethi Polat: 


Türkiye, Irak yönetimine “vatandaşımın Kuzey Irak'taki alacakları ne olacak” diye sormalıdır 


ol Holding olarak Kuzey Irak bölgesinde yaklaşık 
400 milyon dolarlık yatırımlarının olduğunu belirten 
Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Polat, “Bizim gibi Kuzey Irak'ta yatırım yapmış, ticaretin gelişmesine katkıda bulunmuş onlarca yatırımcı var. Son 3 yıldır ciddi sıkıntılar çekiyorduk. Bölgedeki referandum süreci de bütün sıkıntıların üzerine tuz-biber oldu. Ancak bizleri üzen en önemli unsur, yaşanan bu süreçte hükümet yetkililerinden kimsenin çıkıp “sizler ne durumdasınız, bir ihtiyacınız var mr” diye sormamış olmasıdır. Orada ticaret yapan, alacağı olan işadamları kazandıkları paraları Amerika ya götürmüyor. Yine Türkiye ye getirip, vergisini ödeyip Türkiye de yatırıma dönüştürüyoruz. 
Dolayısıyla bizlere sahip çıkılmalıdır” dedi. 
Irak'ın Türkiye üzerinden yaptığı bütün ticari işlerin Kuzey Irak bölgesinden geçtiği, bir dönem 12 milyar doları bulan işlem hacminin büyüklüğü, buna karşın İran'ın yaptığı ticaret hacminin 1,5 milyar dolar civarında olduğu düşünüldüğünde Kuzey Irak bölgesinin Türkiye için ne denli önemli olduğu daha iyi anlaşılır. 
Türkiye referandum sonrası çeşitli ambargo ve uygu- 


v 


lamaları devreye sokarken sadece bir hafta buna uyan İran sonrasında kapılarını açarak ticaretine devam etmeye başlaması üzerine bölgede ticaret yapan işadamlarımızın haklı sitemleri yükselmeye başladı. Bu sıkıntıları ve yaşanan gelişmeleri Kuzey Irak bölgesinin en büyük yaturımlarını gerçekleştiren gruplardan biri olan POL Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Polat'tan dinledik. 

Kuzey Irak'a uygulanan ambargo ile birlikte Barzani ve Kuzey Irak bölgesi ile ilişkileri dondurmanın, yıllık 12 milyar dolarlık pazarı İran'a altın tepside sunuyor olmanın Türkiye'ye ne kazandıracağını merak ettikleri- nin altını çizen Fethi Polat, “devlet büyüklerimizin mutlaka bildiği bir şey vardır. Ama bu tutum orada ticaret yapan bizler tarafından anlaşılır bir durum değildir. Bizim gibi Kuzey Irak'ta yatırım yapmış, ticaretin gelişmesine katkıda bulunmuş onlarca yatıtımcı var. Son 3 yıldır ciddi sıkıntılar çekiyorduk. Bölgedeki referandum süreci de bütün sıkıntıların üzerine tuz-biber oldu. Ancak bizleri üzen en önemli unsur, yaşanan bu süreçte hükümet yetkililerinden kimsenin çıkıp “sizler ne durumdasınız, bir ihtiyacınız var mı” diye sormamış olmasıdır. Orada ticaret yapan, alacağı olan işadamları kazandıkları paraları Amerika ya götürmüyor. Yine Türkiye ye getirip, vergisini ödeyip Türkiye de yatırıma dönüştürüyoruz. Dolayısıyla bizlere sahip çıkılmalıdır” dedi. 

Yaklaşık 15 yıldan beri ağırlıklı yatırım alanı olarak Kuzey Irak bölgesine odaklanan Pol Holding, Şanlıurfa'da 1200 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğinde besi hayvancılığının yanı sıra kendi arazilerinde tarımsal faaliyetleri olan bir topluluk. Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Polat, şöyle konuşuyor “Ağırlığı Kuzey Irak'a verdiimiz için yurt içinde büyük çaplı yatırımlar yapmadık. 
Bölgenin en büyük elektrik santrallerinden biri bizim bünyemizde. Yine bütün bölgenin en önemli sanayi tesislerinden biri olan demir çelik fabrikamızı Erbil'de kurduk. Her şey yolunda giderken, 2014 yılında IŞİD'in o bölgeye girmesiyle birlikte ciddi sıkıntılar yaşamaya başladık. Her şey yolunda giderken IŞİD'in ortaya çıkması, yönetimin tek gelir kaynağı olan petrolün 120 dolar 


dan 30 dolar seviyelerine düşmesi, bölgesel yönetimin IŞİD ile mücadele ederken yaptığı harcamalar ve Irak merkezi yönetimi lideri Maliki'nin yaptığı parasal kesintiler bölgeyi ekonomik olarak zayıflatmıştır. Başta enerji ve demir çelik alanında yaptığımız üretimlerin karşılığı olan ödemeleri bölgesel yönetimden alamıyoruz. Dolayısıy- 


a, gelirleri oldukça düşen Kuzey Irak yönetimin bizlere yapması gereken yaklaşık 35 milyon dolarlık ödemeler aksamış ve hatta durma noktasına gelmiştir. Yaşanan son gelişmeler neticesinde elimiz kolumuz bağlı bir şekilde bekliyoruz” dedi. 

Kuzey Irak da çeşitli ticaret yatırımlarının yanı sıra <endi kaynaklarıyla kurduğu elektrik santralinin dışında Fethi Şimşek ile ortak olarak kurdukları demir çelik fabrikasının olduğunu ifade eden Fethi Polat, “Öz sermayemizle yaptığımız bu projelere hiçbir destek ve kaynak kullanmadan yaklaşık 400 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. 2014 yılında devreye aldığımız demir çelik fabrikası IŞİD ki ve böl 


gesel yönetimden gerekli enerji desteğini yeterince ala- 


sonrası ekonomik sıkıntılar nedeni 


madığımız için zaman zaman durma noktasına geliyor. 
Büyük özveriyle kurduğumuz bu yatırımlar gerek bölge gerekse Türkiye açısından son derece önemli olmasına rağmen, bölge de ve Irak'ın genelinde yaşanan sıkıntılar rahatça ticaret yapmamızı engellemektedir. IŞİD ile başlayan kriz ortamının üzerine yapılan bağımsızlık referandumu yaşadığımız onca sıkıntının üzerine adeta tuz biber olmuştur” diyor. 

Barzani gibi tecrübeli bir yöneticinin nasıl olur da referanduma gitmek gibi bir tuzağa düştüğünü anlamakta zorlandığını ifade eden Fethi Polat, “Bölgeyi ve bölge insanını iyi tanıyan biri olarak, Amerika'nın “henüz erken şimdi referandum yapma? diye uyarmasına rağmen yaşanan bu sürecin bazı Avrupalı ülkelerin desteğiyle planlanmış bir oyun olduğunu düşünüyorum. Aslında 


Barzani, peşmerge ekolünden gelen, savaşmayı iyi bilen biri üzerine de uzun yıllar içinde elde ettiği politik tecrübeyi de ekleyince adeta özgüven patlaması yaşayarak referandum yaptı. Hatırlayın, 25 I yapılmadan önce Türkiye, 27 Eylül de yapılması gereken Milli Güvenlik Kurulu toplantısını erkene alarak 22 
Eylül de yapmış ve sonuç açıklamasında Barzani'yi uyarmış yapmayın” demişti. Fakat, bu “yapmayın? uyarısı çok geç kalınmış bir uyarı olmuştur. 6 ay hazırlık yapan Bar- 


I de referandum 


zani'ye bu uyarılar aylar öncesinden ciddi bir şekilde s 


bep-sonuçları açıklanarak yapılsaydı eminim Barzani rezeçerdi. Ayrıca bütün bu sü- 


ferandum yapmaktan va; 


recin altında yatan sebebi dünya petrol şirketlerinin pettol fiyatlarını yukarıya çekme düşüncesinin olabileceğini düşünmek mümkün” dedi. 

Son zamanlarda oldukça belirginleşen İran-Irak yakınlaşmasının başta Amerika olmak üzere bir çok kesimi rahatsız etiğini, Amerika'nın terör örgütleri listesinde yer alan Şii kesimin IŞİD'i olarak değerlendirilen Haşdi Şabi örgütünün Irak da istediği gibi at oynatıyor teren Polat, “Haşdi Şabi örgütünün Musul, Kerkük ve Kuzey Irak'ın bazı bölge- 


olmasını örnek olarak 


lerine rahatça müdahale ediyor olmasının altında yatan 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gerçek, Nuri el-Maliki'nin İran'nın adamı oluşudur. Hay- 


dar el-İbadi ise Amerika'nın adamıdır. Yapılacak çimlerde İbadi'nin Maliki? 
incem Irak 


enebilmesi için bir olay la- 


zımdı. Benim dü yasetinde seçimleri kazanmak adına Kürtler kurban edilmiştir. Böylelikle İba- 


Amerika 


di Arapların gözünde kahramana dönüşece İran'ın güdümündeki Maliki'den kurtulacaktır. Bugün, rak hükümeti Haşdi Şabi ile birlikte opera! 
rütüyor. Haşdi Şabi Ameril 


vonlar yü- 


va göre terör örgütüdür. Geecekte de bu sefer Irak için “terör örgütü ile birlikte siz 


Kürtleri vurdunuz” diyecekler. Bana göre, Amerika 


nan'a müdahale etmek için kendine delil topluyor” dedi. 


Ku; 


:y Iraktaki referandum sonrası izlenen politi- 


a ile Türkiye'nin bölgede ne im istediğini anlamakta ibilen biri 


zotlandığını belirten Fethi Polat, “ Bölgey i 


olarak, orada ki aktörleri değerle 


bölgesinde faaliyet gösteren güçler içersinde Türkiye'ye en yakın isim Mesud Barzani'dir. Bizler de yatırımcı ola- 


rak bu yakınlık neticesinde oluşan güven ortamında oraya gidip büyük yatırımlar yaptık. 


maya giderken devletimiz bizleri teşvik etti 


Ayrıca oraya yatırım yap- 
“dedi. 
Polat son dönemde yaşanan gelişmelerin Türkiye çok b gesini İran'a kaptırma ihtimaliyle y 


li olan Kuzey Irak b. 


ekonomik pota 


yüze getirdiğine e yaptığı bütün ticari iş- 


işaret ediyor: “Irak'ın Tür! 


lerin Kuzey Irak bölgesinden geçtiği, bir dönem bü- 


yüklüğü 12 milyar doları bulan işlem hacmi ve buna kar- 


şın İran'ın yaptığı ticaret hacminin sadece 1,5 milyar dolar civarında olduğu hatırlandığında Kuzey Irak bölgesinin Tür! 
laşılır. Türki: 
gulamaları devreye sokarken İran sadece bir hafta 


ve için ne denli önemli olduğu daha iyi an- e referandum sonrası çeşitli ambargo ve uy- 


buna uyup hemen ardından kapılarını açarak ticaretine devam etmeye başladı. Bö y Irak bölg kiye olarak 12 milyar dolarlık pazarı İran'a kaptırırsak 


le bir tablo da biz Barzani 


i ile ilişkileri dondurduğumuzda Tür- 


zanmış olacağız. Mutlaka devlet büyüklerimizin bildiği bir şey vardır ama orada ticaret yapan bizler 


tarafından anlaşılır bir durum değildir.” 


arının en önemli 


İçinde bulunduğumuz kış ay gündem maddelerinden biri olan doğalgaz konusuna Türkiye do- 


e konuşuyor : 


sözü getiren Fethi Polat şöy ğalgaz temini bakımından başta Rusya ve İran'a bağımlı durumdadır. Biliyorsunuz satıcılar zaman zaman “gazı keseriz” tehditleriyle Türkiye'yi krizle yüz yüze bırak- 


maktadır. Kuzey Irak bölgesinde Türkiye'nin 200 yıllık ihtiyacını karşılayacak kadar doğalgaz ve dünya stan- 


dartlarının üzerinde kaliteye sahip petrol kaynaklarına 


sahip. Üstelik hiçbir zaman * 
tehdidinde bulunamaz. Çünkü Kuzey Irak 


irkiye ye karşı “gazını ke- 


serim” 


bölgesi adeta göbeğinden Türkiye ye bağlıdır. Dolayı- 


sıyla ortada böyle bir gerçek varken Türkiye'nin Kuzey Irak yönetimine kızarak sırtını dönmesi kazançlı bir ta- 


vir olamaz” 


” Mekanlarınızda tuğlanın getirdiği sıcak görünümü yakalamak artık çok kolay. Ege Seramik Lisbon Serisi, 

İ 6x25cmölçüsüiletuğlanın yeni alternatifi. Üstelik seramiğin uzun ömürlü 

kullanım avantajı ile birlikte. 
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EENispor 


212 İstanbul Power Outlet Genel Müdürü Hasan Necip Akol: 
Fark yaratmak için yenilikçi projelere yöneldik 


VM/'lerin sosyal yaşamımızdaki önemi her geçen gün artıyor. Artan bu önem dahilinde kendine has farklılıklar ortaya koymaya çalışan 

AVM?ler, daha bilinçli bir döneme girdi. Bu yönde yapılan yatırımlar ve sektörün gelişimi ile ilgili görüşlerini aldığımız 212 İstanbul Power Outlet Genel Müdürü Hasan Necip Akol, yenilikçi projelerle müşterilerine hizmet vermeye devam edeceklerini belirtti. 

Hasan Bey, kısaca kendinizden bahseder misiniz? AVM sektörüne girişiniz nasıl oldu? 

1991 yılında Capitol AVM'de Genel Müdü 
nı olarak başladım. Burada yedi yıl çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Metro Grubuna AVM müdürü olarak geçiş yaptım. 19 yıl da orada görev aldım. 

1 Şubat 2017 yılında Edip Gayrimenkul ve şirketimize ait olan 212 İstanbul Power Outlet AVM'nin Genel Müdürü olarak göreve başladım. Şu anda tek alışveriş merkezimiz 212 İstanbul Power Outlet AVM'dir. 
Ama yatırımlarımız bununla sınırlı değil. Çeşitli yerlerde fabrika alanlarımız, geliştirilmeye müsait arazilerimiz ve gayrimenkullerimiz var. İşimiz sadece AVM yönetmek değil, aynı zamanda gayrimenkul geliştirmektir. 

Yakın zamanda yeni yatırım ve projeleriniz olacak mı? 

Henüz planlama aşamasındayız. Dolayısıyla spesifik bir yatırımdan bahsetmek çok doğru olmaz. Ama gelecekte hem kendi arazilerimizi geliştirmeyi hem de yeni AVM'ler ile ilgili yatırım yapmayı planlıyoruz. 

212 İstanbul Power Outlet AVM hakkında bilgi verir misiniz? 

Alışveriş merkezimiz 2009 yılında faaliyete geçti. Şu anda 130 mağaza ile faaliyetimizi sürdürüyoruz. “85 doluluk oranına sahibiz. Aylık ortalama 700 bin civarında ziyaretçi sayımız var. Sektörde Outlet AVMler arasında başarılı sayabileceğimiz bir konumdayız. Amacımiz bulunduğumuz konumu daha da geliştirmektir. 

Bulunduğunuz lokasyonun avantajlarından bahseder misiniz? 

Trafiği yoğun ve hareketli bir cadde olan Basın Ekspres Yolu üzerinde bulunuyoruz. Aynı zamanda hem Bağcılar hem de Küçükçekmece gibi iki çok kalabalık ilçenin de sınırında yer alıyoruz. Tabi bu da bize avantaj sağlıyor, 


r asista- 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ciddi anlamda müşteri potansiyeli oluşturuyor. Ayrıca bulunduğumuz bölgenin hem üretim tesislerinin olduğu hem de yerleşim alanlarının olduğu bir bölge olması bizim müşteri profilimizin çeşitlenmesine de imkân sağlıyor. Hem hafta içi çalışanların, hem de hafta sonları bölgede oturanların rağbet ettiği bir alışveriş merkezi konumuna geliyoruz. Dolayısıyla bu da bize farklı müşteri profillerini çekebilme avantajı sağlıyor. Ayrıca bölgenin kentsel dönüşüm konusunda hızlı bir gelişim içinde olması da bizim gelişmemizi ve geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor. 
Sadece bizim bulunduğumuz caddenin üzerinde 15 
tane residence inşaatı sürüyor. Bütün Basın Ekspres yo- 


lunu düşünürsek 35 civarında residence inşaatı var. Kisa bir süre sonra Maslak'ın alternatifi, belki de Maslak'tan daha da gelişmiş bir lokasyon haline gelecek. Bunun yanı sira, 2019 yılı Mart ayının sonunda da Bakır-İkitelli metro hattının bir durağı da hemen AVM'mizin önünde olacak. Bu da uzak noktalardan bize etişi- mi daha da kolaylaştıracak. O yüzden geleceğe daha umutla ve güvenle bakiyoruz. Bu anlamda da kendimizi 


de geleceğe hazıtlıyoruz. 

Etkinliklerinizden bahsedebilir misiniz? 

Biz de diğer AVM'ler gibi birçok etkinlik yapıyoruz. 
Bu etkinlikler arasında sıra dışı olanlarda olabiliyor. En yakın örnek olarak Ekim döneminde ziyaretçilerimizden on talihliyi 10 Kasım'da Atatürk'ün evinde anma törenine götürdük. Mesela bu sektörde ilk kez yapılmış olan bir AVM etkinliğiydi. Bizimde hoşumuza giden ve gurur duyarak gerçekleştirdiğimiz bir etkinlikti. Etkinlikler ile ilgili konuya yenilikçi bakıp biraz daha yaratıcı yeni projelerin hayata geçirmenin gerekli olduğunu, fark yaratmak için bunlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. 

Teknoloji ve dijital dünyanın gelişmesiyle birlikte, değişen tüketici ihtiyaç ve beklentilerine yönelik neler yapıyorsunuz? 

Şu anda AVM'mizde bütün müşterilerimizin kullanımına açık ücretsiz internet kullanımımız söz konusu. 
Ayrıca yönlendirmelerimizin ve duyutulatımızın önemli bir kısmını dijital boardlarla yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız, özellikle görme engellilere yönelik TurkcelPin uygulamış olduğu bir AVM içi navigasyon sistemi projesi var. Bunu Turkcell 


ile beraber AVM'mizde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Kı- 


saca gündemimizde buna benzer projelerimiz var. Bu- 


merkezi- 


nun dışında web sayfamız üzerinden alışver miz ile ilgili alışverişi daha da kolaylaştırabilecek birta- 


kım projelerimizin üzerinde de çalışıyoruz. 


Dövizde yaşanan yükselişle gündeme gelen “AVM”lerde kiralar TI'ye dönsün talebi sizde karşılık buldu mu? 

Bizde bu talep kısmen ve dönemsel olarak karşılık 


buluyor. Çünkü biz bu dalgalanan kuru sabitliyoruz. Sa- 


bitleyince bir dönem için bir anlamda z y nülmüş gibi oluyor. Ancak bunun sürekliliğini 


mamıza maalesef imkan yok. Çünkü yatırımınızın kre- 


disi döviz bazında ve bi 


im krediyi aldığımız bankalarla gelirin teminatı yönünde sözleşmemiz var. Döviz ba- 


zında gelirin sağlanmasına yönelik teminatımız ve sö; 


leşmemiz olduğu için maalesef bunu sürekli kılamıyo- 


ruz. Bu Türkiş 


"deki bütün AVM yatırımcılarının içinde bulunduğu acı bir gerçekte denebilir. 

AVM”lerde güvenlik önlemlerinin yetersizliği- ne yönelik şikayetlerin artması konusunda neler söyleyeceksiniz? 

Yeterli güvenlik kavramı aslında uzmanların bile be- 


lirl 


venlik tedbirlerinin alındığı tesisler diye düşündüğümüz 


bildiği bir ölçü değil. 


<n güvenli ya da en fazla gü- 


yerlere bile sabotajlar yapılabiliyor. Sosyal yaşamın için- 


de insanların huzurunu ve konforunu kaçırmadan eksiksiz denebilecek güvenlik tedbirlerinin alınmasının mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ülkemizin de yaşadığı birçok 


terör ola 


yı var, Bu terör olaylarının yaşandığı yerlere baktığımız zaman hepsinin güvenlik tedbirlerinin çok üst düzeyde olduğu görünüyor. Ama terör olayı gerçekl 


man bakıyoruz ki üst düzey önlemler bile yetersiz kalabiliyor. Tabi ki biz güvenlikle ilgili elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Devletin ve uzmanların bize önerdiği tedbir- 


leri alışveriş merkezimizde alıyoruz. Bunu hem güvenlik 


personelimizle hem de teknik altyapı yatırımlarımızla sağlıyoruz. X-Ray cihazlarımızla, kameralarımızla, plaka tanıma sistemlerimize kadar her türlü altyapı yatırımını alışveriş merkezimizde sağlıyoruz. 

AVM sektörünün çözülmesi gereken öncelikli konuları nelerdir sizce? 

Sektör Türkiye'de çok önemli bir gelişme kaydetti. 
Şu anda Türkiye'de 400 civarında AVM var. Bunun yaklaşık 150 tanesi İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'da 


AVM'lerin belli bir doyum noktasına ulaştığı görüşün- 


deyim. Ülke ekonomisi ne kadar istikrarlı ve güçlü olur- 


ac: 


sa bunun AVM'lere direkt yansıyacağını düşünüyorum. 


Çünkü biz ticaretin organize temsil edildiği önemli bir 


noktayız. Yani AVM'lerdeki durum ülkedeki durumu aslında bir ölçüde gösteriyor. Bu yüzdende ülkenin ekonomik durumu ne kadar gelişirse ne kadar ileriye giderse AVM'lerin sorunları da hizlica çözülecektir. 


AVM'lerin kendi iç dinamiklerine yönelik birtakım 


sorunların çözülmesi noktasında, giderlerin dağılımı ve 


iklikleri 


nusu oluyor. Biraz deneme-yanılma yoluyla hem sektör 


rekli söz ko- 


yansıtılması ile ilgili kanun d. 


olarak hem de devlet olarak doğruyu bulmaya çalışıyoruz. 


Ama hatalar düzeltildikçe doğrular bulunuyor. 
İleriye yönelik projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz? 


Öncelikle alışveriş merkezimiz ile ilgili projelerimiz olacak. Alışveriş merkezimizin giriş bölümünü daha çok meydan konsepti çerçe 


sinde geliştirmeyi hedefliyoruz. 
Daha fazla açık alanda yeme-içme ve oturma alanları yap- 


mayı hedefliyoruz. Bi 


gelen misafirlerimize sosyallı 


me anlamında daha fazla imkân yatatmaya çalışacağız. 
2018 yılı için şu anda açıklayamayacağımız çok ye- 


nilikçi projelerimiz var. Bu projeleri hayata geçirdiğimizde 


hem sizler hem de rakiplerimiz görmüş olacak. Daha önce sektörde yapılmamış ama ziyaretçilerimizin hoşuna 


gidecek etkinlikler olacak. 


EENispor 


Prof.Dr. A. Beril TUĞRUL 
İTÜ Enerji Enstitüsü 


KUZEY KORE MESELESİNE 
ENERJİ-POLİTİK BİR YAKLAŞIM 


ünümüzde ülke olarak belki de dünyanın en kapalı sistemine sahip olan Kuzey Kore, TL. 

Dünya savaşından sonra şekillenmiş bir ülkedir. Kore yarımadasının tarihine hızlıca bakılacak olursa, M.Ö 2300'lerde ilk Krallığın kurulduğu daha sonraları üçlü haneden yapısıyla Mançurya'da da etkin olduğu, M.S. 13. Yüzyılda Moğol istilası, 1592'de ise Japon işgali yaşadığı, ancak yine yarımadaya hâkim bir krallık yapısına geçtiği görülmektedir. Tarihinde, Çin ve Japon çekişmesi Kore yarımadasında çeşitli sıcak çatışmaların yaşanmasına neden olmuştur. 1892'de Çin Kore'nin bağımsızlığını kabul etmiş, 1910'da ise Japonya Kore'yi ilhak ettiğini duyurmuştur. 

Yirminci yüzyılın ilk yarısında Kore yarımadası Japonya'nın etkinliği altında olmuş, bununla beraber Japonya'ya karşı direniş hareketleri hayli hararetle yaşanmıştır, |1. Dünya savaşının Japonya'nın yenilenler arasında olarak sona ermesi ile Savaşın galibi durumundaki iki ülke Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Sovyetler Birliği, artık “Soğuk Savaş”ın karşı cephelerinin lider ülkeleri durumuna gelerek dünyada “Bipol (İki Kutuplu)” dönem başlamıştır. Bilindiği üzere, bu iki cepyanın stratejik bölgelerinde etkin olma yolunda biteviye bir rekabete girişmiştir. 

Bu stratejik bölgelerden biri de Kore yarımadasıydı ve Kore yarımadasında bipol bağlamında Kuzey Kore ve Güney Kore olmak üzere iki devlet vücut bulmuş- tur. Kuzey Kore, Sovyetlerle yakın ilişki kurarken, Güney Kore de batı ittifakına yakınlaşmış ve yarımadada bit bölünmüşlük oluşmuştur. 


he birbirini çevreleme ve 


Kuzey doğu Asya'nın Pasifiğe doğru uzanan ve doğal bir üs konumuna sahip Kore yarımadasında, “Soğuk Savaş” döneminin belki de ilk büyük sıcak çatışması 1950-1953 yılları arasında hayli kanlı şekilde yaşanmıştır. Türk askeri de, bu çatışmada (Güney Kore yanında) yer almış olup büyük kahramanlık göstermesiyle kazanılan Kunuri Savaşı unutulmazlar arasına girmiştir (ve takiben Türkiye NATO (Kuzey Atlantik) Paktına girmiştir). Ancak, Kore için nihai antlaşma yapılamamıştır. 
Bununla beraber 38. Paralel bölgesi Kuzey Kore ve Güney Kore arasında sınır olarak kabul edilmekte olup, her iki ülke de yarımadanın temsile esas ülkesi olduğunu iddia etmektedir. 

Kuzey Kore Enerji Kaynakları ve Ekonomisi 

Kuzey Kore ve Güney Kore aynı yarımadada yer alıyor olmalarına karşın, günümüzde hayli farklı karakterlere sahip ülkeler durumundadırlar. Bunda, 11. Dünya savaşından sonra iki kutuplu dünyanın farklı taraflarında yer almaları ve buna bağlı olarak ta farklı yönetim biçimleri ve farklı ekonomik sistemleri benimsemiş olmaları önemli rol oynamıştır. Kapalı bir ekonomik sisteme sahip olmakla beraber, Kuzey Kore'nin Çin ve Rusya ile ticaretinin olduğu bilinmektedir. 

Şunu belirtmek gerekir ki; Kuzey Kore yer altı zenginlikleri açısından aynı yarımadada yer alan Güney Kore'ye göre daha zengin ve de daha çeşitli maden ve minerallere sahip bulunmaktadır. Kuzey Kore'nin sahip olduğu maden ve mineraller arasında; manganez, çinko, tungsten, cıva, bakır, altın, gümüş, kükürt, kurşun, fosfat, barit, grafit, demir (limonit), talk ve de uranyum sayılabilir. 

Fosil yakıtlardan kömürü bulunmakta ve kaliteli kömür olan antrasit dikkat çekmektedir. Enerji santralları önemli ölçüde termik ve hidrolik santrallardır. Hidrolik kullanımının yanı sıra az da olsa diğer yenilenebilir enerjilerden de yararlanmaktadır. Küçük güçte olmakla beraber bir hafif su nükleer santralı da bulunmaktadır. 
Ancak bu reaktörü, enerji üretmekten çok stratejik amaçlı kullandığı düşünülmektedir. Petrol ihtiyacını daha çok Çin üzerinden İran'dan sağladığı söylenebilir. 

Kuzey Kore'nin “Gayri Safi Yurtiçi Hasılası”nın (GSYH) neredeyse dörtte birini savunmaya ayırdığı bi- 


linmektedir. Bu değer ile bu alanda dünyada önde gelen bir duruma sahiptir. Oysa Kuzey Kore'de (Güney Kore'ye göre) kişi başı milli gelir hayli düşüktür. Bir başka deyişle, savunma harcamaları öncelikli harcamalar durumundadır. Nükleer teknolojiyi stratejik amaçlı kullanmaya yönelmiştir ve bu alanda da hayli yol almış görünmektedir. Nitekim atom bombası denemeleri yapmış bulunmaktadır. Fazla olarak, tüm dünya için tehdit oluşturacak nitelikte durumları manüple etme eğilimi göstermekte olup, günümüzde bir Kuzey Kore meselesi olarak dünya gündeminde yerini almaktadır. 

Enerji Politik Değerlendirme 

Kuzey Kore meselesine, enerji politik açıdan bakılacak olutsa; tüm ülkeler için başat gereksinim olan petrole ve de doğal gaza ihtiyacı bulunmaktadır. Bu kaynaklara esas itibariyle sahip olmamakla beraber zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Rusya ile (kısa da olsa) sınır komşusudur. Ayrıca, 11. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği ile aynı tarafta yer almışlığı da bulunmaktadır. 

Öte yandan, Asya'da ve kuzey-doğu Asya'da enerji hatları şekillenmektedir. Yeni petrol ve doğal gaz hatları planlanmakta ve hayata geçirilme aşamalarına gelinmiş bulunmaktadır. Bunlar arasında önemli hatlardan biri; Rusya kaynaklı petrol ve doğal gazın Kore yarımadası ve Japonya'ya ulaştırılmasıdır. Burada güzergâhın nereden ve/ veya hangi ülkelerden geçecek şekilde belirleniyor olması belki de en önemli stratejik konudur. 

Hatlar karadan geçerse, Kore yarımadasında hem 


Kuzey Kore ve hem de Güney Kore hatlardan yararlanacaktır ve takiben hatlar deniz üzerinden Japonya'ya ulaştırılacaktır. Ancak, Kuzey Kore'nin bölge konjüktrü içindeki tutumu güven vermemekte ve bu da hatların Kuzey Kore'den geçirilmemesi seçeneğini kuvvetle tercih edilir hale getirmektedir. Hal böyle olunca, (lideri- nin de karakterine uygun olarak) sert ve tehditkâr söylemler ve de eylemler dünya gündemine oturmaktadır. 
Şekil Vde olası (Kuzey Kore'den geçen ve geçmeyen hallere ilişkin) seçenekler görülmektedir. 

Enerji hatlarının Kuzey Kore'den geçmeyen seçenekleri gündeme geldikçe, Kuzey Kore'den tehditler gelmekte ve giderek de tehditlerin dozu artmaktadır. Burada ABD, Asya-Pasifik'te kendi politikaları bağlamında desteklediği Güney Kore ve Japonya'ya enerji hatlarının ulaştırılmasını desteklemekte, ancak Kuzey Kore'ye sıcak bakmamaktadır. Hatların Çin'den geçmesi söz konusu olması ve Çin'in (kapalı ülke durumundaki) Kuzey Kore ile ticaretinin de olması nedeniyle ABD, Çin'den konunun çözümünde rol almasıni istemektedir. Ancak, Çin'in bu konudaki net etkinliği görülememektedir. Keza Rusya için de benzer ifadeler söylenebilir. 

Kuzey Kore meselesine enerji politik açıdan ve taraflar açısından bakacak olursak; Güney Kore, Kuzey Kore ve Japonya için enerji hatlarının olabildiğince hızla hayata geçirilmesi enerji güvenliği açısından önem arz etmektedir. Ancak, hatların Kuzey Kore'den geçmesi halinde Kuzey Kore'nin zaman içinde hatların inisiyatifini elinde bulundurarak Güney Kore ve Japonya için enerji-politik tehdit oluşturması söz konusu olabilecektir. 
Bir başka deyişle, bu iki ülke için enerji güvenliği açısından önemli risk oluşturacaktır. Bu bağlamda, Kuzey Kore'den geçmeyen hatların hayata geçirilmesi Güney Kore ve Japonya için ve de onları destekleyen ABD için tercih edilen seçeneği oluşturmaktadır ki; bu durum anlaşılabilirdir. 

Ancak, böyle bir hal, Kuzey Kore için kabul edilemez bir durum oluşturmaktadır. Zira petrol ve doğal gaz çok yakınına kadar gelmiş olmasına karşın Kuzey Kore nemalanamamış olacaktır. Bu durum Kuzey Kore'nin endüstriyel gelişimini ve refah seviyesini yükseltmesini engelleyecek ve de bölgede inisiyatif kullanma yetisini kaybetmiş olacaktır. Fazla olarak, enerji politik olarak dışlanmış olacaktır ki; bu durum gelecekte Kuzey Kore'nin varlığını sürdürebilmesini bile tehlikeye sokabilecek nitelikte sonuçlar doğurabilecektir. 

Konjüktürel olarak, siyasi çekişme içinde olduğu Güney Kore ile Japonya üzerinde etkin olabilme imkânını kaybedecektir. Bu bağlamda, Güney Kore ile Japonya'yı ve onları destekleyen ve de Asya Pasifik'e yönelmeyi hedefleyen ABD'yi açıkça tehdit etmekte ve hatta bölgeye yönelik çeşitli füze atışları ile de niyetinin ciddiyetini betimlemeye çalışmaktadır. 

Sonuç 

Yukarıda açıklanan enerji-politik hususlar ışığında 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konu ele alındığında Kuzey Kore meselesinin hiç de (bireysel agresiflikle izah edilebilecek kadar) basit olmadığı anlaşılmaktadır. Üstelik nükleer tehdit unsuru ile dünya gündeminde yerini almaktadır. Bir başka deyişle, mesele bölgesel olmaktan öte küresel bir sorun olarak kendini göstermektedir. 

Enerji-politik bir çözüm; Kuzey Kore'nin, Güney Kore ve Japonya'ya ulaşacak enerji hatlarının ana arterinin üzerinde olmayacak şekilde (örneğin; Çin'den ve/ veya Rusya'dan) dallanma hattı ile petrol ve doğal gazı alabilmesinin sağlanması olabilir. Böylelikle, (ekonomik olarak pahalılık içermesine karşın) üç ülke de petrol ve doğal gazı alabilecek, buna karşın Kuzey Kore; Güney Kore ve Japonya için enerji güvenliği riski oluşturmayacaktır. Ancak, bu çözüm için bile tarafların iyi niyetle masaya oturması gerekmektedir. Zira taraflar birbirlerinin gelişimine hizmet edecek çözümleri kendileri için tehdit olarak algılamaktadır. Burada, Çin ve Rusya'nın ve de ABD'nin konuya yaklaşımları ayrıca önem taşımaktadır. Fazla olarak, ABD'nin Asya Pasifik'te politika geliştirmesi de bölge ülkeleri tarafından hayli riskli bulunduğu, buna karşın Asya'da gelişen ekonomilerin ABD tarafından risk olarak algılandığı izlenimi edinilmektedir ki; bu da çözümü ve hayata geçirilmesini zorlaştırmaktadır. Tüm bu hususlar göz önüne alındığında; Kuzey Kore meselesine çözüm oluşturmanın hiç de kolay olmayacağı anlaşılmaktadır. Gİ 
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Uzay çalışmalarında insan kaynağının çok önemli olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Sinan Aliş 


İnsan kaynağımızı doğru yönlendirmeliyiz 


ürkiye Uzay Ajansı'nın kurulması ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Ajansın kurulmasının bu alandaki çalışmaları hızlandıracağına dikkat çeken uzmanlar, gelecekte, Türkiye'nin uzay alanındaki çalış 


malarındaki eksiklikleri gidereceği dü- 


şüncesinde. Yaşanan bu gelişmeleri değerlendirmek 


için görüşlerine başvurduğumuz Istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölü- 


mü'nden Yrd. Doç. Dr. Sinan Aliş sorularımızı yanıtladı. 

Türkiye'nin uzay alanındaki çalışmaları ile ilgili genel bir değerlendirme yapmanızı istesek 


neler söylemek istersiniz? 


Uzay çalışmalarını ikiye ayırmak sağlıklı olur. Bun- 


lardan ilki 


fiziği içeren temel bilim kısmı, diğeri ise uzay araçları, uydu tasarımı ve fırlatma teknolojileri gibi alanları içeren mühendislik kısmı. Bu iki konuda Türkiye'de farklı gelişimler oluyor. 1933 yı- 


lında İstanbul Üniversitesi'nin Astronomi Bölümünün 


kurulması ile Cumhuriyet döneminde bu alandaki ilk çalışmalar başlıyor. Bu bölüm daha sonra diğer üni- 


versitelerde de astronomi bölümlerinin kurulmasına 


imkan tanıyor. İlerleyen dönemlerde ise Türkiye'de her 


türlü imkansızlığa tağmen dünya ile rekabet edecek 


bilim adamları yetişmeye başlıyor ve kaliteli bilimsel 


sinde hem 


araştırmalar yapılıyor. Günümüz Türkiy astronomi/ astrofizik alanında hem de uzay mühendisliği alanında uluslararası arenada önemli çalışmalar yürütülüyor. 

Özetlediğiniz durumdan insanlarımızın haberi olmuyor ve bu alanda geri olduğumuz düşüncesi kamuoyuna hakim. 

Bunun temel sebebi güncel bilimsel çalışmaları halka anlatmanın zorluğu. Her konunun halka hitap etmemesi de doğal ancak bilimin bulgularının popüler bir dille halka ulaştırılması gerekiyor. 


Bu alanda astronomi çok 


avantajlı çünkü her kesimden insanın ilgisini çekiyor. Ülkemizde de halka 


açık etkinlikler ve amatör astronomi etkinlikleri yoğun 


bir şekilde yürütülüyor. Astronomi bölümlerimiz, öğ- 


renci kulüplerimiz ve TÜBITAK Ulusal Gözlemevi 


her yıl onlarca halk etkinlikleri düzenliyorlar. 
Ülkemiz ölçeğinde düşünüldüğünde bu alandaki gelişmelere ivme kazandıran önemli gelişmeler oldu mu? 
TÜBİTAK'a bağlı Ulusal Gözlemevi” 
1997 yılında faaliy 


çalışmalarını ivmelendiren önemli bir gelişme oldu. 


nin (TUG) 


rkiye'deki astronomi 


te geçmesi T 


Kurulduğundan beri geçen 20 yıl içerisinde TUG'daki 


teleskopların sayısı hem arttı hem de gel 


koplara sahip olduk. Bunun yanında, 2011 yılında başlayan daha büyük bir teleskop projemiz var. Doğu 


Anadolu Gözlemevi (DAG) adını verdiğimiz bu proje 


Erzurum'da hayata geçiriliyor. Atatürk Üniversitesi'nin 


koordinatörlüğünde yürütülen bu projeye İstanbul Üniversitesi, ODTÜ ve FMV Işık Üniversitesi başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş destek veriyor. 
Bu proje bugüne kadar i nında yürütülen en büyük proje olma özelliğini taşı- 


kemizde temel bilimler ala- 


maktadır. Bu çerçevede bu konuda Avrupa'yı yakalayacağımızı düşünüyoruz. 2020 yılında çalışmaya başlaması beklenen DAG Teleskobu kendi alanında bir ilk olacak. Dünyadaki diğer 4 metrelik teleskoplarda olmayan özelliklere sahip ve bu gelişkin optik özelliklerin bazıları ülkemizde üretilecek. Teleskobun kubbesi ve binası 


igili inşaat çalışmaları milimetrik hassasi- 


yetlerle yürütülüyor. Şu anda proje sorunsuz bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bu proje dışında TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin ayrıca bir 2.5 metrelik teleskop Projesi var ve bu proje önemli bazı resmi aşamalarını geride bırakarak ilerliyor. Umudumuz DAG teleskobu ile TUG'un yeni teleskobunun 2020'de devreye girmesi ve ülkemizdeki astronomi çalışmalarına çok önemli bir ivme kazandırması. 

Sanayicimizin bu alana bakışı nasıl? 

Bu konuda yapılacak yatırımlar sanayici için oldukça riskli yatırımlar olacağı için bu alana yatırım yapmaktan çekiniliyor. Aslında riskli değil ama ticari geri dönüşlerin orta vadede olabileceği ihtimali nedeniyle ülkemizde önemli yatırımlar yapılmıyor. Bu darboğazı aşmanın bir yolu devletin bazı riskleri üstlenmesi olabilir. Bu nedenlerle ülkemizde bir teleskop firmasın- dan bahsedemiyoruz. Bu alanda yatırım yapacak firmalarımızın uluslararası platformda iş yapabilir olması oldukça önemli, aksi takdirde iç piyasanın talepleri ile yapılacak yatırımın kendini amorti etmesi mümkün değil. Son yıllarda bu alandaki en önemli gelişme küçük gözlemevlerimizdeki teleskoplarını koru- 


yan kubbeleri yapmaya başlamamız. Bu alandaki gelişmelere paralel olarak ümidimiz, ileriki dönemlerde teleskopların optik ve mekanik parçalarının yerli olarak üretilebilmesidir. 

Ülkemizde astronomi/astrofizik alanındaki bilimsel araştırmalar dışında uydu teknolojileri konusunda da çalışmalar var. Bu konudaki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Bu alanda İTÜ ve ODTÜ'de çalışmalar yapılıyor. 
Özellikle İTÜ'de kilogram ve altı ağırlıklarda uyduların üretilmesi konusunda önemli tecrübeler edinildiğini görüyoruz. Bu alanda ülkemizde İiderlik edebilecek durumdalar. Bunun yanısıra TÜBİTAK-Uzay Enstitüsü'nde de Göktürk uydusu üretildi ve testleri yapıldı. Hem İTÜ'de hem de 'TÜBİTAK-Uzay'da fırlatma öncesi gerekli tüm testlerin yapılabileceği altyapı mevcut. Bu konuda dışa bağımlılığımız büyük oranda ortadan kalktı. Elektronik, uydu ve uzay mühendislerimiz ile birlikte kendi uydularımızı tasarlayıp, üretebilir ve test edebilir hale geldik. Ancak fırlatma 


teknolojileri konusundaki tecrübe farklı bir durum ola- 


rak karşımızda durmaktad sahip ülkeler oldukça zor! 


dan sonra sonuç almaya 


lir. Bu alanda bilgi birikimine u çalışmalardan ve uğraşlarbaşladılar. Doğruyu bulana 


kadar onlarca başarısız uygulamayı göze alıp, önemli maddi kayıplar yaşadılar. Fırlatma konusunda dışa bagımlılığımızın ortadan kalkması o kadar kolay ve çabuk ulaşılabilir değil. Ayrıca, Dünya'da bazı konumlar fırlatma açısından daha elverişlidir. Bu yerler ekvatora yakın yerlerdir. O nedenle Avrupa'nın neredeyse tüm uydu fırlatmaları Fransız Guyanası'ndan yapılmaktadır. 
Bu konumdan yapılan fırlatmalar daha ekonomik oluyor. Elbette ABD ve Rusya gibi büyük güçler stratejik olarak kendi ülke sınırları dahilinde bu çalışmaları yapmayı tercih ediyorlar. Ancak temel bir ilke olarak fır- 


latmanın ekvatora yakın bö mini göz ardı etmeyelim. 


gelerden yapılmasının öne- 


Uydu teknolojilerindeki çalışmalarda gücü doğru 


kullanmak gerekiyor. Alan büyük olduğu bir alan. Dol tiye gidebilmek ve ulusal o 


doğası gereği maddi yükün ayısıyla bu alanda daha ilearak büyük gelişmeler kay- 


dedebilmek için daha koordineli ve hedefli çalışmalar 


yürütülmesi gerekiyor. Ki 
Ajansı'nın bu konudaki ek ruz. Ayrıca bu alanlarda cid 


urulacak olan Türk Uzay sikliği gidereceğini umuyo- 


di insan gücü eksiğimiz var. 


Ülke olarak bu alana yönelik politikalarımızda insan kaynağını oluşturmak için gerekli düzenlemeleri yapmalıyız. Hem sayıca çok eksiğimiz var hem de yetişmiş ü tutamamak gibi bir sorunumuz var, Astronomi ve uzay alanında dünyada söz sahibi bir ülke konumuna gelmek istiyorsak, ki bu bizim 2023 Vizyonumuzla da doğrudan ilgili, bu alanda planlı ve hedefli 


insan 


bir şekilde insan gücümüzü arttırmamız gerekiyor. 
Ancak bu sayede bu alanda bilgi birikimi oluşturabilir ve yeni nesiller yetiştirebiliriz. Yaptığımız yatırımların ve harcadığımız kaynakların sürdürülebilirliği ve devamlılığı açısından en önemli sorunlarımızın başında insan kaynağı geliyor. 

Yapılan çalışmaların daha iyi yürütülebilmesi için Türk Uzay Ajansı (TUA) kurma çalışmaları başlatıldı. Bu konudaki düşüncenizi alabilir miyiz? 

Bu konuda yasa taslağı oluşturuldu ve bildiğimiz kadarıyla imza aşamasına geldi. Yasanın Meclisten geçmesini takiben gerekli yönetmelik çalışmalarına geçilecektir. Bu süreç ile birlikte uygulamaya yönelik kurallar ve adımlar belirlenmiş olacak. Bu aşamalardan sonra 'TUA'nın Türkiye'deki uzay çalışmalarını koordine etmesi beklenmektedir. TUA'nın kurulması uzay alanın- 


daki çalışmaların daha planlı ve hızlı yapılabilmesine imkan tanıyacaktır. 
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Aygaz 81 ilde kalplerde. 


Lovemark araştırmasında, kendi kategorimizde Türkiye'nin en sevilen markası seçildik. 
Bizi sevgisiyle ödüllendiren müşterilerimize, zirveye taşıyan bayilerimize, çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. 


ke AYGAZ 


Türkiye'nin Lovemark'ları 2017 araştırması MediaCat önderliğinde Ipsos tarafından, 15-55 yaş aralığında Türkiye temsili 3.014 kişinin 


(1.549 erkek-1465 kadın) katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Aygaz, tüpgaz kategorisinde birinci olarak kategorinin Lovemark'ı olmuştur. 


EİKort 


e) 


Monsanto Türkiye, Orta Doğu ve Orta Asya Ülke Müdürü Onur Çamili: 


İdealimiz tarım sektörünün Amazon'u olmak 


ünyanın en büyük tohum şirketlerinden biri olan 

Monsanto, 1997 yılından buyana Türkiye pazarında, Dünya çapında yapılan satın alma ve birleşmelerle büyümeye devam eden şirket son olarak Bayer tarafından satın alındı. Rekabet Kurullarından alınan izinler sonrası dünya çapında yeni bir kimliğe bürünecek şirketin bugünü ve geleceğini Monsanto Türkiye, Orta Doğu ve Orta Asya Ülke Müdürü Onur Çamili'ye sorduk. 

Monsanto Türkiye'den bize biraz bahseder misiniz? 

Dünyanın en büyük tohum şirketi olan Monsanto, 1997 
yılında Türkiye pazarına giriş yaptı. Dünyada ki geçmişi yüz yılın üzerinde olan bir firmadır. Tarım sektörünün en eski firmalarından birisidir. Türkiye'ye Cargill şirketinin tohum departmanını satın alarak girdi. Daha çok tarla bitkileri tohumları dediğimiz endüstriyel ürünler mısır, pamuk, kanola gibi tohumlar üzerinde faaliyetlerimizi sürdürdük. 2008 
yılında da şirketimiz dünyada kendi alanında lider olan Seze tohum şirketini satın aldı. Türkiye'deki Seminis syonu da bize dâhil oldu. 


organi 

Türkiye tohum pazarının ve tarım ilaçlarının büyüklüğü nedir? 

Türkiye'de son yıllarda özellikle devletinde regülasyonlarda ve kanunlarda yaptığı düzenlemeyle beraber, tohum sektörü yasallaşmaya ve sertifikalı tohum kullanımı artmaya başladı. Türkiye'de 2004 yılından bu yana tohum 


sektörü resmi anlamda 10 katın iy Daha doğrusu sertifikalı tohum kullanımı büyüdü. Bugün itibariyle 1,3 milyar dolar civarında tohum pazarının bir büyüklüğü var. 250 milyon dolar civarında da ilaç pazarının bir büyüklüğü var. 
Monsanto'nun Bayer tarafından satın alınması hangi dengeleri değiştirdi? 
Rekabet kurullarından dünya genelinden onay alımıyla ilgili resmi süreç devam ediyor. Bu süreç bir buçuk yılını doldurdu. 2018 yılı Mart ayı içerisinde resmi satın alma işleminin tamamlanması bekleniliyor. Bayer, hem halk sağlığı tarafında hem ilaç tarafında hem de tarımsal ilaç tarafında dünya devi bir şirket. Aynı şekilde Monsanto'da tohum ve tohum teknolojileri tarafında dünya devi bir şirket. Bu iki şirketin birleşmesi mutlaka zaman alacaktır. Tahmini olarak iki yıllık bir entegrasyon süresini öngörüyoruz. 
Alanında büyük iki firmanın birleşmesi doğal olarak 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dünyanın en büyük tarım şirketini doğuruyor. Bu birleşme sonrasında dünya pazarında Bayer-Monsanto'nun pazar payının 9635-40 civarında olması bekleniyor. 
Türkiye'de tarımsal ilaç pazarında Bayer lider durumda. 
Bizde tohum pazarında lideriz. Tabii ki bu birleşme liderliğin devam etmesi anlamına gelecektir. Bunun bizim sektörümüz; özellikle çiftçiler ve üreticiler ayağında çok önemli yansımaları olacaktır. Dünyanın her alanında teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerliyor. "Tarımda dijitalleşme diğer sektörlere göre biraz geride görünüyor. Monsanto'nun dünya genelinde tarım sektörünün Amazon'u olmak gibi bir ideali var. Bayer'in Monsanto'ya yatırım yapmasının temelin- de aslında birazda işin bu tarafı da var. Dünyada ki bütün ülkelerde tarımda teknoloji daha sık kullanılmaya başlayacak. 
Tarımda teknolojinin ne tür örneklerini görece- 


üzerinde iki yıldır çalıştığımız pilot bir projemiz var. Uydu bazlı çiftçi tarlasının fotoğraflamasını yapiyoruz ve sonrasında haftalık olarak çiftçiye veri gönderebiliyoruz. Buna baglı olarak 2019 yılı itibariyle ticarile: ürünümüz var. Bir aplikasyon düşünün. Bu aplikasyondan çiftçi, giriş yaptığında kendi tarlasının resmini çizip, işaretleyecek ve her hafta uydudan bu çiftçiye bir fotoğraf gelecek. Bu fotoğraf arazideki bitkinin sağlık durumunu renklerle açıklıyor olacak ve su durumu hakkında bilgi veriyor olacak. Tarla Bitkileri tohum markamız olan DEKALB'in SMART uygulaması kapsamında bu ve buna benzer daha bir çok çözümü Türk çiftçisinin hizmetine sunuyor olacağız. 

Ürün portföyünüzden bahseder misiniz? Yeni ürünleriniz ve uygulamalarınız neler olacak? 

Monsanto Türkiye olarak, tarla bitkileri tohum gtubunda mısır, pamuk ve kanola tohumlarının üretim ve satışını yapıyoruz. Tarla, Sera ve sanayi amaçlı olmak uzere neredeyse tum sebze tohumlarını üreticilerimize tedarik ediyoruz. Bunun dışında bitki koruma ürünleri grubunda tek ilacımız var, Monsanto ilaç anlamında, ilaç portföyü çok geniş bir firma değil, ama etkisi çok büyük bir firmadır. Dünyanın en çok tercih edilen yabancı ot ilacı Roundup'dır. Bu ilacı tüm dünyada satıyoruz. 

Bunların dışında Türkiye pazarında uygulamalarımız, hizmetlerimiz ve servislerimiz var. Örneğin bunlardan bir tanesi; Dekalb verim hattı (444 94 49) diye bir çağrı merkezi hattımız var. Türkiye'de tarım sektöründe ilk defa bir 


şirketin çağrı merkezi var. Çiftçilerimiz herhangi bir konuda sadece bizim sattığımız ürünlerde değil, tohum-gübreleme-ilaçlama-sulama gibi her konuda yedi gün boyunca bu hattı ücretsiz olarak atayıp anında hizmet alabiliyorlar. Türkiye'deki çiftçilerin arazi ortalamaları çok küçük, çok fazla da çiftçi var. Hepsine birebir ulaşma şansınız yok. Dolayısıyla onların bize ulaşmasını kolaylaştırmak hatta bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmak adına böyle bir hizmet sunduk. Burada gelen aramaları yanıtlayan dört tane ziraat mühendisi arkadaşımız var. Eğer telefondaki arkadaşımız konu ile ilgili sorunu çözemezse ve sorun çok teknik çok spesifik bir sorun ise konuyu sahadaki ekiplerimize yönlendiriyoruz. Sahadaki ekiplerimiz, çiftçiyi birebir yerinde ve arazisinde ziyaret ederek sorunu çözmeye çalışıyor. 

Bunun dışında teknoloji merkezlerimiz, istasyonlarımiz, Ar-Ge tesislerimiz, ıslah organizasyonlarımız var. Bu alanların hepsinde çiftçilerle ortak çalışıyoruz. Geliştirdigimiz ve pazara sunmaya düşündüğümüz yeni ürünleri öncelikle çiftçilerimize gösteriyoruz. Kabul ederlerse gidip onların arazilerinde ücretsiz olarak denemeler yapıyoruz. Çiftçi bu ürünü görüp beğenirse gelecek yıl o ürünü Türkiye pazarına sunmaya karar veriyoruz. 

Tohum pazarında hangi alanda lidersiniz? 

Tarla bitkileri tohum alanında “DEKALB” markamız Türkiye'de pazar lideridir. 2015 yılından bu yana Türkiye'nin en çok tercih edilen tohum markasıyız. Yaptığımız çalışmaların karşılığını alıyoruz. Türkiye pazarını yeniliklerle, sunduğumuz ürünlerle ve teknolojilerle birçok yönden degiştirdiğimizi dü mısır çok büyük önem arz eden bir üründür. Şöyleki Tür- 


üyoruz. Türkiye tarım ekonomisi için 


kiye'nin en çok ürettiği ürünlerin başında buğday gelir, devamında arpa ve mısır gelmektedir. Bizde burada mısır pazarında ciddi oranda faaliyet göstermekteyiz ve açık ara lideri konumundayız. Bunun dışında Türkiye'de kanola pazatı var, çok büyüyen bir pazar değildir. Genelde Trakya bölgesi ve bir miktar İç Anadolu bölgesinde tercih edilen bir üründür. Burada da “635 seviyesinde bir pazar payımız var. Pamuk konusunda da aynı şekilde ilerliyoruz. Pamuk son yıllarda düşüşe geçmişti. Bir tekstil ülkesi olmamıza rağmen daha çok ithal eden ülke konumuna dönmüştük. Hükümet bu konuda bir takım değişiklikler yaptı. Son iki yılda çiftçiye verdiği desteklemeleri arttırdı, pamuk tohum pazatında artışlar başladı. Bu pazarda Deltapine markamızla ilerliyoruz. Tarımsal ilaç pazarına bakacak olursak, Türkiye'de 250 milyon dolar civarında bir potansiyel var. Biz bunun sadece bir bölümünde varız, o bölümünde lidetiyiz. Yabancı ot öldürücü ilaçlar pazarında dünyanın en çok tercih edilen Roundup ilacı şirketimiz tarafindan Türkiye'de satılıyor, pazar lideri konumundadır. 

"Türkiye'nin tarımda yaşadığı sorunlar nelerdir? 

Eskiden bize öğretilen, “Türkiye tarımda kendi kendine yeten ülkelerden biridir? sözünü hatıtlıyorum. Maalesef şu anda o noktada değiliz. Aslında potansiyel olarak ve tarımsal kaynaklara baktığımızda bizde bu firsat var. İklim olarak baktığınızda Türkiye birçok ülkeye kıyasla tüm ürünlerin yetişebildiği bir ülke ve nüfus potansiyeli var. 

Türkiye'de tarımda ve gıda da başarılı olmak için tüm girdiler mevcut. Şu anda Türkiye'nin 16 milyar dolar civarında tarımsal ihracatı var. Son yıllarda etrafımızda yaşanan problemler nedeniyle bazı ürünlerin ihracatında sorunlar 


22 
Ozak 2185 e 


EENispor 


yaşadık bu, bütün pazarı, çiftçiyi, hepimizi etkiliyor. Ortadoğu ve Orta Asya, Türkiye için büyük potansiyel ülkelerdir. 
Ama oradaki politik yapılar, savaş ve terör durumları nedeniylede son yıllarda tarımsal pazarda biraz zorlanıyoruz. 
Bunun yanında birçok şeyinde yapılabileceğine inanıyorum. 
Özellikle tarım politikaları anlamında siyasetten uzak, daha uzun vadeli hem ülkenin üretimini arttıracak hem de sürdürülebilir olan politikalar belirlenirse, bu potansiyelin açığa çıkmasına destek olacaktır. 

Son yıllarda en azından hükümetler tarıma odaklanmaya başladılar, daha fazla fark etmeye başladılar. Gıda bugün dünyadaki en büyük güçlerden biri... Dünya nüfusu sürekli artıyor ama alanlar artmıyor. Hatta aksine alanlar azalıyor. Erozyonla, yapılaşmayla, sanayileşmeyle birlikte tarımsal alanlar sürekli daralıyor. Dolayısıyla geriye bir tek şey kalıyor, azalan bu tarım alanlarında verimi arttırmak. 
Bunun içinde öncelikle bilgi seviyesini, bilinç seviyesini arttırmamız lazım. Türkiye çiftçisi son yıllarda bir gelişim yaşiyor. Ama halen dünyaya ve Avrupa'ya entegre olmuş durumda değiliz. Halen atadan, dededen kalma yöntemlerle tarım yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda çiftçimizde bir bilgi eksi ta tecrübe eksikliğinin giderilmesi gerekiyor. Burada da hem özel sektöre hem de kamuya çok önemli görevler düşüyor. İlk olarak yapılması gereken, çiftçinin bilgi ve bilinç seviyesinin artırılması olarak görüyorum. 

Makineleşme anlamında ülke olarak çok kötü sevi değiliz. Avrupa'da kullanılan birçok tarımsal makine Türkiye'de de mevcut. Ama teknoloji kullanımında maalesef gerideyiz. Bugün duyuyoruz insansız hava araçları ve drone teknolojisini. Avrupa'da drone ile ilaçlamanın yolu açılmaya çalişiyor. Hassas ekim ve hasat makineleri gibi teknolojik ürünler kullanılıyor, sürücüsüz traktörler dönemi, Avrupa ve Amerika'da başlamış durumda. Biz malesef bu teknolojiler anlamında henüz gerideyiz. Eğer burada devletin politikalar anlamında bir takım destekleri olursa, hem makine hem de teknoloji kullanımını özendirecek destekler çiftçiye de verilirse daha iyi bir seviyeye geleceğimizi düşünüyorum. 

Monsanto Türkiye çiftçileri bilinçlendirmek için neler yapıyor? 

Saha ekiplerimiz çiftçilere yönelik birebir ziyaretler yapıyor. Köy kahvelerinde akşamları, köy toplantıları yapılıyor. Çünkü köylü, çiftçi dediğimiz kesim köyde yaşıyor ve genelde akşam vakitlerini de kahvede geçiriyorlar. Bizde dedik ki bu bilgiyi ulaştırabileceğimiz yollardan bir tanesi akşam çiftçinin olduğu ortama gidip, yerinde onlara sunum yapmaktır. Türkiye'nin genelinde, tarımın yoğun olduğu yerlerde çiftçilerle toplantılar yapıyoruz. Buradaki temel amaç bilgi ve bilinç seviyesini arttırmaktır. Bunun dışında büyük çaplı seminerler düzenliyoruz. Bu seminerlere de alanında uzman kişileri, üniversitelerde görevli pro- 


iği var. Öncelikli olarak bu bilgi eksikliğinin hatfesörleri davet ediyoruz. Çiftçilerin verimliliğini arttırmak için seminer çalışmaları yapıyoruz. Arazilerde bitkilerin gelişimini ve uygulamaları yerinde sunka adına bir çok aktivite ve tarla turları organize ediyoruz. Ürünlerimizin ekili olduğu arazilere gidiyoruz. Başarılı arazileri seçiyoruz. Bu arazilere çiftçileri götürüyoruz. 

Ayrıca Bursa Mustafakemalpaşa'da mısır tohumları üretim fabrikamız var. Çiftçileri fabrikamıza götürüyoruz. 
çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve bilinç düzeyinin gelişmesi ile ilgili pazarda öncü kuruluşlardan 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bir tanesidir. 

2017 yılı sizin için nasıl bir yıl oldu? 

2017 yılı tarım pazarındaki bütün oyuncular için zor 
bir yıl oldu. Bizde bu zorluklara rağmen hedeflerimize ulaştık. Şu anda alanımızda son 3 yıldır pazar lideriyiz. Pazar payı olarak “o lik bir büyüme daha gerçekleştirdik. Monsanto Türkiye olarak çok başarılı bir yılı geride bıraktık. Hem satış hem de karlılık anlamında Avrupa ile kıyaslarsak da Monsanto Türkiye, Avrupa Monsanto şirketleri içerisinde en iyi olanlardan bir tanesidir. 

2018 yılı büyüme hedefiniz nedir? 

Son 3 yılda olduğu gibi 2018 yılını bitirdiğimizde çalıştığımız alanlarda liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz. 
Büyüme olarak da “42'lik bir pazar payı artışı hedefliyoruz. Öncelikle içinde bulunduğumuz Türkiye pazarı bizim için büyük bir potansiyeldir. Türkiye'de ki liderliğimiz ile beraber bu potansiyeli arttırmak istiyoruz. Monsanto Türkiye olarak, Ortadoğu ve Orta Asya satışından da sorumlu bir ülkeyiz. Dolayısıyla komşu ülkelerde Azerbaycan, Gürcistan ve Türki Cumhuriyetleri, İran, Irak gibi potansiyel ülkeler bizimde radarımızda olan ve şu an hali hazırda da iş yaptığımız ülkelerdir. Buralarda da büyümeyi hedefliyoruz. 

Önemli bir görevin başında yer alıyorsunuz? Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

Aslında çocukluğumdan beri bende tarımın içerisindeyim. 
Ailem ve babam da zamanında tarım alanında faaliyet gösteren bir esnaftı Dolayısıyla çiftçiyle, toprakla hayatım boyunca hep haşır-neşir oldum. Sonrasında da Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesini okudum. Bir dönem İngiltere'de kendimi hem teknik hem de kültürel anlamda geliştirmek adına tarımsal çiftliklerde çalıştım. Devamında Türkiye'de farklı şirketlerde çalıştıktan sonra 9 yıl önce Monsanto'ya katıldım. Monsanto'da farklı bölgelerde Türkiye'nin farklı yerlerinde farklı pozisyonlarda görev aldım. Uzun yıllar boyunca çiftçiye birebir temas ettim. Sonrasında da iş geliştirme müdürlüğü, satış müdürlüğü gibi pozisyonların devamında yaklaşık 3 yıldır da ülke müdürlüğü görevini devam ettirmekteyim. Türkiye, Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerinin faaliyetlerinden ve satışından sorumluyum. Alanında çok basarılı bir ekiple, böyle dünya devi bir firmada çalışmaktan ve Türk tarımına hizmet etmekten gurur duymaktayım. 
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Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Orta Doğu Avrupa Satış ve Ülke Yönetimi Başkan Yardımcısı Töre Birol: Türkiye Henkel'in göz bebeği ülkelerinden biri 


Ikemizin köklü kuruluşlarından Henkel'de Çamaşır ve Ev Bakım Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Töre Birol, başarılı görev sürecinin ardından Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Orta 
Doğu Avrupa Satış ve Ülke Yönetimi Başkan Yardımcısı olarak atandı. Süreç ile ilgili bilgi almak için bir araya geldiğimiz Töre Birol, sorularımızı yanıtladı. 

Öncelikle tebrik ederiz. Geçtiğimiz günlerde Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Orta Doğu Avrupa Saüş ve Ülke Yönetimi Başkan Yardımcısı olarak atandınız. Bu önemli görevinizin kapsamını kısaca anlatır mısınız? 

Biz Henkel olarak, çamaşır ve ev bakımda Orta Doğu, Avrupa bölgesinde 31 ülkenin yer aldığı bir coğrafyayı yönetiyoruz. Bu coğrafya, kendi işimizin global anlamda beşte birini gerçekleştirir. İki ana sorumlulukla ben de bu ekibin içerisinde olacağım. Birinci sorumluluğum, 31 ülkenin satış organizasyonu ve satış performansından sorumlu olmak. İkincisi ise bu ülkeleri iki farklı bölüm olarak düşünürsek, bunların yarısından sorumlu durumda bulunmak. 
Yani genel müdürlerin de bana raporlama yaptığı bir sotumluluğum daha var. Kısacası ilk olarak tüm bölgenin satş sorumluluğunu üstleniyorum. Bir de ülkelerin yarısının genel müdürlerinin bana raporlama yaptığı bir P&I, (kar ve zarar) sorumluluğum bulunuyor. 

Türkiye'nin de içinde bulunduğu Orta Doğu, Avrupa bölgesinin Henkel Global içindeki rolü çok değerli. Bildiginiz gibi bizlerin de içinde olduğu pazarın büyüme hızı çok daha fazla. Dolayısıyla global anlamda çamaşır ve ev bakımın büyüme katalizörü olmasını istiyoruz. Benim de bu sorumluluk çerçevesinde, ağırlıklı olarak işin büyütülmesi, karlılığın geliştirilmesi ve hepsinden önemlisi ekiplerin daha profesyonelleştirilmesi gibi görevlerim olacak. 

Yeni görevinizde kendinize koyduğunuz hedefler ve öncelikler neler olacak? 

Henkel olarak bölgede ortaya koyduğumuz performans zaten oldukça başarılı... Dolayısıyla öncelikle bu takımın iyi bir parçası olmayı ve bu çarkı aynı sistemle devam ettirebilir olmayı birinci öncelik olarak görüyorum. Öte yandan pek çok gelişmekte olan pazarda deneyim edindim. Benim kariyerim bu şekilde gelişti. Uzun süre Türkiye'de çalıştım. Daha sonra Baltık bölgesinde görev yaptım. Estonya, Letonya ve Litvanya'nın da olduğu bölgede görev aldım. 
Mesela burası modern pazarın biraz daha gelişmiş olduğu bir pazardı. Burada yaklaşık bir buçuk sene görev aldım. 
Devamında bu kez Henkel Ukrayna'da genel müdürlük yaptum, Sonra yürütme kurulu başkanlığını yaptım. Ukrayna pazarı da aynen Türkiye gibi gelişmekte olan, daha hızlı büyüyen ve dinamikleri batılı ülkelerden biraz daha farklı olan bir pazar. Dolayısıyla burada ciddi anlamda geliştirdiğim bir deneyim var. Orta Doğu, Avrupa bölgesinde Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Avusturya gibi daha fazla sayıda gelişmiş ülke var. Yeni görevimde, edindiğim deneyimleri bu bölgeye aktarmak da benim ikinci önceliğim olacak. Üçüncü önceliğim ise yetenek gelişimi... Şirketin içindeki yetenekerin keşfedilmesi, geliştirilmesi ve kariyerlerinin uygun yerere gelmesi için çaba göstereceğim. Türkiye Henkel Çamaşır ve Ev Bakım ekibi olarak, son üç sene içerisinde on kişiyi terfi ile yurt dışındaki görevlere gönderdik. Bununia çok gurur duyuyoruz. Bu yetenek tespiti ve gelişimini, burada da gerçekleştirmek benim üçüncü önceliğim olacak. 

Türk Henkel'den bize biraz bahseder misiniz? 

Nielsen'in yayınladığı raporlara göre, çamaşır ve ev bakım pazarı Türkiye'de 4 milyar'TL civarında büyüklüğe sahip bir pazar. Henkel olarak biz, markalarımız ile bu pazarın v75'inde varız. İçerisinde bulunduğumuz pazar, çok ciddi şekilde bu sene */015-16 seviyesinde büyümeye devam ediyor. Biz de çamaşır ve ev bakım özelinde pazar ikincisiyiz. Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi olarak, yaklaşık 300'ün üzerinde çalışanımızla Türkiye'de bu performansı sağlıyoruz. İçinde bulunduğumuz pazarlarda, Çamaşır ve Ev Bakım iş alanında Türkiye en büyük ciroyu getiren ilk 
10 ülke içerisinde. Gerek Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimimizle gerek Beauty & Care İş Birimimizle, içerisinde bulunduğumuz pazarın her zaman ilk üçü içerisinde yer alı- 


rız. 

Ürün portföyünüzden bahseder misiniz? Kaç markayla faaliyet gösteriyorsunuz? 

Şu anda 10 farklı marka ile pazarda yer alıyoruz. Bu pazarın en büyük oyuncusu halen çamaşır deterjanlarıdır. Çamaşır ve ev bakım pazarının yaklaşık *640'lık bölümünü deterjanlar oluşturuyor. Deterjanlar içerisindeki markalarımız ise Persil, Tursil ve sıvı deterjan olarak da Perwoll... Bu pazarın en büyük ikinci bölümü de bulaşık deterjanları... Burada da adı bu kategori ile de özdeşleşmiş durumda olan Pril markamızla faaliyet gösteriyoruz. Bir diğer kategori de çamaşır yumuşatıcılar... Bu kategoride de Vernel marka- 


mizla devam ediyoruz. Ev bakım tarafına bakacak olursak Pril markamız haricinde hem otomatik yıkama hem de elde yıkama bulaşık deterjanımız var. Bunların dışında bizim önem verdiğimiz bir diğer kategoride faaliyet gösteren Bref ise tuvalet blokları, temizlik ve hijyen alanındaki markamız olarak öne çıkıyor. Dixi, yer temizleyicisi ve yüzey temizleyicisi; Clin ise cam temizleyici markamız... Bir de yeni çocuğumuz diye tabir ettiğimiz ve lansmanını yakın zamanda yaptığımız, renk koruyucu ürünümüz K2r var. Aynı zamanda Henkel global anlamda çok ciddi satın almalar yapan bir firma... Bu marka, 3-4 sene önce satın alımını gerçekleştirdiğimiz bir firmadan bize geçti. Kr, renklilerle beyaz çamaşırların aynı anda yıkanabilmesini sağlayan bir çamaşır mendili olarak dikkat çekiyor. 

Türkiye'de hangi ürünlerle pazar liderisiniz? 

Çamaşır kategorisinde en büyüyen segment, likit deterjanlar segmenti diyebilirim. Likit deterjanlar segmenti- ne tüm sıvı deterjanlarımız Persil, Tursil ve Perwoll açısından bakarsak bu grubun lideriyiz. Ayrıca açık ara lider durumda olduğumuz bir markamız var: Perwol... Perwoll ile en yakın rakibimizin dört-beş kat önündeyiz. Kategorisinde lider olduğumuz diğer bir markamız ise Bref... Bref, en yakın rakibinin iki-üç kat önünde. Dixi de yüzey temizleyicisi kategorisinde lider konumda bulunan başka bir Henkel matkası... Burada da çok açık ara lideriz. Sonuç olarak var olan 10 markamızdan #ünde lider pozisyonda bulunurken diğerlerinde de her zaman ilk 3'ün içindeyiz. 

Türkiye'de çamaşır ve ev bakım ürünleri pazarının günümüzde ulaştığı büyüklük nedir? 

Türkiye pazarı, halen çok büyük ve büyümeye devam eden bir pazar. Çamaşır ve ev bakım alanında global büyümeler 2-3 civarında. Türkiye'de ise bunun beş katı bir 


büyüme var. 
Bu seneki gelişime baktığımız zaman, açıkçası iki kav- 


ram önümüze çıkıyor. Birincisi, ülkedeki döviz dalgalanması ile birlikte kurun yukarı doğru çıkmasıyla maliyetlerin yarattığı yükün bir kısmının en azından fiyatlarla paylaşılması gerekliliği... Dolayısıyla böyle bir hareket var, Aslında bu pazarı büyüten çoğu zaman fiyat hareketleri oluyor. Yani ciro anlamında bir büyüme söz konusu. İkinci- 


si ise Batı Avrupa'daki bize göre çok daha önde olan bazı segmentlerin Türkiye'de de giderek önem kazanmaya başlaması... Bu önem kazanan segmentler, yükte hafif pahada ağır segmentler. Böyle olunca da pazarın karma dinamiği tekrar fiyat tarafına doğru gidiyor. Dolayısıyla hem fiyat hareketleri yukarıya doğru seyrediyor hem de ürün karmasının değişmesiyle beraber pazarın büyüme trendi “o15 seviyesine geliyor. 

Çamaşır ve ev bakım ürünleri pazarında yakın gelecekte hangi ürünlere daha çok talep olacak? 

Likit deterjanlar, dünya genelinde Türkiye'deki ortalamaların iki katı fazla öneme sahip durumda. Bu da bizim likit deterjanlarda daha gidecek çok yolumuz olduğu anlamına geliyor. İnsanlar, ellerinde artık daha az ürün taşımak istiyorlar. Eskiden bizim 15 kiloluk toz deterjanımız vardı. Şimdi aynı performansı veren 2 ya da 2,5 litrelik sıvı şişeler var. Dolayısıyla bu trendin artarak devam etmesini öngörüyoruz. Ayrıca sürdürülebilirlik trendi var. Geliştirilen her ürünün, yeni çıkan her inovasyonun sürdürülebilir tarafının öne çıktığını görüyoruz. Biz bu anlamda Henkel Global olarak da çok öncü bir firmayız. Örneğin bulaşık deterjanınıza öyle bir enzim koyuyorsunuz ki artık daha düşük bir ısıda aynı performansı veriyor, bu da enerji tasarrufu sağlıyor. Biraz önce bahsettiğim renk koruyucu çamaşır mendili de önemli bir tasarruf gerçekleştirmenizi sağlıyor. Renkli ve beyaz çamaşırlarınızı bir arada makinenize yerleştirip bu mendili de koyarsanız, makineniz iki kere çalışmak yerine bir kerede temizlik sağlıyor. Öncü olduumuz ürünlerden bir tanesi de Persil markamız. Persil, Avrupa'nın ilk fosfatsız deterjanı, Artık herkes fosfatsız ürün geliştiriyor, ancak bunun öncülüğünü yapan biziz. Bir di-Şer trend ise biraz daha kolay taşınabilen ürünlere geçiş diyebilirim. Daha kolay saklanabilen, çok fazla yer kaplamayan ürünlerden bahsediyorum. Örneğin bizim 30 yıkamalık kapsüllerimiz var. Bu kapsüller, 5-6 kiloluk deterjanın işini yapıyor. Dolayısıyla böyle ürünleri daha sık görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum. 

Satış kanalları ile ilgili trend ise sürecin giderek dijitalleşmesi. Mesela Amerika'da Amazon'da şöyle bir şey deniyoruz: Çamaşır makinenizin üzerinde bir buton var. Deterjan bittiğinde butona basmanız, deterjanınızın kapıya gelmesini sağlıyor. Ölçüsü belli, fiyatı belli, kredi kartı bilgileriniz belli, hatta bir sonraki aşamada makine deterjanın bittiğini algılayıp o siparişi otomatik olarak verebilir hale geliyor. Dolayısıyla bu dijital teknolojinin artarak gelişeceğini tahmin ediyorum. Bu, e-ticaretin çok ciddi anlamda gelişeceği ve oyunun kurallarının ciddi anlamda değişeceği anlamına gelir. 

Dijitalleşme demişken, sizin bu anlamda planlarınız arasında neler var? 

Henkel olarak bizim 2020 ve sonrası stratejimizin 4 ayagından birini, dijitalleşmeyi hızlandırma oluşturuyor. Dijitalleşmede ise iki alt hareket alanından bahsedebiliriz. Birincisi yaptığımız işi daha dijital yapmak. Buşfarklı ülkelete ve bölgelere dağılan Henkel'yapılanması içindeki iletişimin seyahatlerle zaman kaybetmek yerine video konfetanslarla vb. dijital çözümlerle sağlanması anlamina geliyor. 
İkincisi az önce bahsettiğimiz. e-ticaret konusunda öncü olmak... E-ticaret, ciroları 3-4 katına kadar artırabiliyor. Bu noktada öncü olmaktan kast ettiğimiz ise e-ticaret için gerekli dağıtım ağını oluşturmak ve ürün bulunurluklarını sağlamak. Aynı zamanda ürünlerimizin yapısının e-ticaret kavramına uygun hale getirilmesi de buna dahil. Bu noktada ekiplerimizi büyütüyoruz. Satış kurgumuzu, e-ticaret ekiplerimiz üzerinden yeniden yapılandırıyoruz. Bu süreç içinde ciddi e-ticaret partnerlikleri de geliştiriyoruz. Öte yandan konunun bir de medya ayağı var. Biz, Türkiye'nin en önemli reklamverenlerinden biriyiz. Reklamda kullandığımiz konvansiyonel kanalların yanı sıra artık çok ciddi bir biçimde dijital kanallara da ağırlık veriyoruz. Bu trendi de en etkili şekilde değerlendiriyor ve takip ediyoruz. 

Henkel, Almanya'da kurulmuş çok uluslu bir şirket. Birçok ülkede de fabrikaları var. Türkiye bu aile içinde nasıl bir yerde? 

Henkel, Türkiye'ye yıllar önce, çok doğru bir zamanlamada yatırımlar yapmış bir şirket. Çok ciddi miktarda çalışanımız var. Türkiye'de üç tane fabrikamız var. Dolayısıyla müthiş bir yatırım sürekliliği ve devamlılığı var. Bu da Henkel'in Türkiye'ye nasıl baktığıyla ilgili bir resim çıkarıyor ortaya. Türkiye gelişmesiyle, gençliğiyle, dinamizmiyle ve büyüme hızıyla birlikte Henkel'in göz bebeği ülkelerinden bir tanesidir. Özellikle çamaşır ve ev bakım kategorisinden bahsetmemiz gerekirse, bizim Ankara'da çamaşır ve ev bakım fabrikamız var. Kapasitesi itibarıyla dünyanın ilk üçü içerisinde yer alıyor. En yüksek kapasite ile etkin ürün ürettüğimiz fabrikalarımızdan bir tanesi. Henkel, 120 ülkede faaliyet gösteriyor. Çamaşır ve ev bakım pazarında Türkiye ilk 10'da yer alıyor. 

2017 yılına hangi büyüme hedefleriyle girmiştiniz? 
Sizin için nasıl bir yıl oldu? 

Ben, tek haneli bir büyüme planlamıştım. Ama bek- 


lentimin çok ötesinde, yılı çift haneli bir büyüme ile kapatacağız. Biraz önce bahsetmiş olduğum pazar dinamiklerini yakalayarak bu yılı kapatacağız. Performans anlamında tahminimizden oldukça iyi bir yıl oldu. Tabii ki kendi içerisinde zorlukları da var: Örneğin kurlardaki dalgalanmalar... Kurdaki hareketler, bizim için het zaman üstesinden gelinmesi gereken bir zorluk. Maliyetlerimizin yapısında büyük etkileri'olan bir unsur. Türkiye'deki bu yıl Euro devalüasyon oranı 4023... Bunlara rağmen hem karlılık seviyesinde hem de büyüme oranında son derece başarılı bir yıldı. Başarılı olduğumuzun göstergelerinden bir tanesi de yine bu yıl pek çok yeteneğimizi yurt dışına yönetici olarak göndermemizdi. : 

2018 sizin için ve sektör için nasıl bir yıl olacak? 
2018 büyüme planınızdan bahseder misiniz? 

2017 yılında görmüş olduğumuz büyüme trendinin benzer tempoda devam edeceğini düşünüyorum. Sektör genelinde çift haneli pazar büyümelerini görmek mümkün... 
Özellikle e-ticaretin daha da önem kazandığı bir yıl olacağını öngörüyoruz. E-ticarette yeni oyuncuların beklendiği bir yıl olacak. Global anlamda bilinen markaların 2018 yılında buraya gelmesi küvvetli bir ihtimal, Dolayısıyla oyunun 
kuralının hızla değişeceği bir yıl olmasını bekliyorum. 2018 
ne kadar zor olursa olsun, eminim ekibimiz üstesinden ge- 


lecek performansı sağlayacaktır. Ben de bu yeni görevimde, Henkel'in başarısının bir parçası olmaya devam edeceğim. 

Son olarak Henkehin Türkiye'ye yatırımları sürecek mi? 

Henkeb'in ilk yatırım yaptığı dönemlerden bu yana ülkemize bakış açısı hiç kısa dönemli olmamıştır. Henkel'in Türkiye stratejisi çok uzun dönemler üzerine kurulu. Ülkemizin çeşitli sıkıntılarla uğraştığı dönemde Henkel'in Gebze'de yeni yapıştırıcı teknolojileri fabrikasının temelini atması da bunun en güzel örneklerinden biri... Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi açısından bakarsak da dünyada sadece 4 yerde var olan bir teknolojiyi 2 yıl önce Ankara'daki fabrikamızda yatırım olarak kullanmaya başladık. Bunlar da açıkça gösteriyor ki Henkel'in Türkiye'ye bakış açısı çok uzun dönemli ve güven üzerine kurulu bir anlayışla şekilleniyor. 
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Dijital dönüşüm ile ilgili önemli adımlar 


atiyotfuz 


üketiciler tarafından en çok tetcih edilen LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) markası olan 


rinde eve servis 


Aygaz, her gün 60 binin üz 

yapıyor ve 1 milyondan fazla araç Aygaz Otogaz kullanıyor. LPG sektörünün geleceği ile ilgili görüşlerini aldığımız Aygaz Pazarlama Direktörü Ercüment, sorularımızı yanıtladı. 

Koç Topluluğu'nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi Aygaz hakkında bilgi verir misiniz? 

1961 yılında kurulan Aygaz, LPG'nin temini, stoklanması, satışı ve LPG cihazları üretimi ile satışını kapirketi- 


sayan süreçleri gerçekleştiren entegre bir LPG ş dir. Aygaz, Türki halka açık ilk ve tek şirkettir. Ana işi olan LPG'nin yanı sıra, iştirakleri olan Aygaz Doğalgaz ile doğal gaz dağıtımı ve Entek ile elektrik üretimi alanlarında faaliyet göstermektedi 


LPG sektöründe faaliyet gösteren 


Kurulduğu günden bu yana pazar lideri ve sektörünün öncüsü olan Aygaz, 81 ilde 4 bine varan tüpgaz bayi ve otogaz istasyonuyla hizmet vermekte, her gün 60 binin üzerinde eve servis yapmaktadır, 1 milyondan fazla araçta da Aygaz Otogaz kullanılmaktadır. Aygaz, iç piyasada kullandığı tüp, valf, kü- 


çük dökme tankı ve dedantör gibi ürünleri Gebze Işletmesi'nde üretmekte ayrıca Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'y: 


jenerik - bir marka olmasının da etkisiyle sadece LPG 


ihraç etmektedir. Aygaz, ürüne ismini veren — 


sektöründe değil tüm sektörler içinde bilinirliği en yüksek markalardan biri. 

LPG işini birkaç başlıkta değerlendirebiliriz; başlıca kullanım yeri mutfaklar olan tüpgaz, otomobillerde 


kullanılan otogaz ve konutlarda ısınma, sanayide üretimde kullanılan dökmegaz. Doğal gaz altyapısının, özellikle 


kentlerde yayılmasıyla birlikte Türkiye tüpgaz ve dökmegaz pazarları daraldı ancak hala Avrupa'nın Sinci büyük pazarı. “90'lı yılların sonunda ortaya çıkarak büyük bir hızla gelişen Türkiye otogaz pazarı ise dünyanın 2'nci büyük pazarı ve Türkiye yaklaşık 4,5 milyon otomobil ile dünyadaki en bü; 
mobillerin 639unda kullanılan otogaz, 2011'den beri 


k otogazlı araç parkına sahip. Oto- 


Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil yakıtı. 
Pazar için gelecek öngörüleriniz nelerdir? 


Tüpgaz segmentini etkileyen en önemli faktör do-Şal gaz altyapısının yayılımı. Türkiye enerji politikalarında doğal gazın çok önemli bir yeri var ve doğal gaz altyapısını genişletme çalışmaları devam ediyor. Ancak bu noktada belli bir seviyeye gelindi ve doygunluğa ulaşıldı, bu nedenle tüpgaz pazarına olumsuz etkinin giderek azalacağını öngörüyoruz. Tüpgaz, dünyadaki diğer ülkelerde de görüldüğü üzere, azalsa da yok olmayan bir segment, Hem doğal gazın ulaşmadığı veya ulaşmasının çok maliyetli olduğu bölgelerde, hem de doğal gaz ulaşmış olsa dahi mutfak alışkanları nedeniyle tüpgaz kulanılmaya devam ediyor. 

Otogazda, tüpgazın aksine çok farklı parametreler var. Yıllar önce muhtemelen kimse otogazın bu kadar büyüyeceğini tahmin edemezdi. Otogaz, şu anda Türkiye'de 100 otomobilden 39'unda kullanılıyor. Yani otomobiller arasında benzin, dizel ve otogaz diye baktığınızda otogazın payı 9639 ve en çok tercih edilen yakıt türü. Otogaz fiyatının alternatiflerine göre avantaji, artan çevre duyarlılığı ve otomobil piyasasındaki geişmeler, otogaz pazarının gelişimini doğrudan etkilemektedir. Fiyat konusunda otogazın benzine karşı avantajı devam ediyor. 

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çevre duyarlıığı her geçen gün artiyor. İklim değişikliğine neden olan gazların başında gelen CO? salımının */015'i karayolu ulaşımından kaynaklanıyor. Bu anlamda otogaz birçok ülkede çevreci bir yakıt olarak destekleniyor. Türkiye'de de otogazlı araçlar sayesinde her yıl 1 milyon ton daha az CO? salımı gerçekleşiyor. Otogaz'ın desteklenmesi çevrenin korunması için çok önemli. Otomobil sektörü ise köklü bir değişim içinde, hem dizel araçlarda yaşanan emisyon skandalları hem de gelişen elektrikli motor ve batarya teknolojileri bu değişimim tetikleyicileri oldu. Elektrikli araçların ne zaman yaygınlaşacağı ile ilgili kimse net bir öngörüde bulunamasa da son dönemde, özellikle Avrupa ülkelerinde, dizel /benzinli araç satışarının sınırlandırılmasına yönelik atılan adımlar yakın- dan takip edilmeli. Her durumda, yakın gelecekte fosil yakıtların karayolu taşımacılığındaki rolü devam edecektir. 
Biz de stratejimizi oluştururken tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. 

LPG'nin diğer yakıt türlerine göre özellikleri ve avantajları nelerdir? 

LPG'nin alternatifleri ile kıyaslandığında kesinlikle daha çevreci bir yakıt türü olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de daha sınırlı olsa da, dünyada, özellikle kırsal yereşimlerde katı ve geleneksel yakıtların kullanımı devam ediyor. Bu yakıtların evlerde kullanımı nedeniyle ortaya çıkan hastalıklar sonucu her yıl 4 milyon insan hayatını kaybediyor. Tüpgaz, bu anlamda hem sağlık hem 


de yaşam kalitesini arttırıyor. 

LPG'nin çevre alanında öne çıktığı diğer alan ise karayolu taşımacılığı. Otogaz, benzine göre “10-12 oranında daha az CO2 salımına neden oluyor, son derece zararlı bir gaz olan NOX salımında ise dizele göre “696, benzine göre ise 9668 daha iyi konumda. İklim değişikliğine sebep olan gazların başında gelen siyah karbon salımı ise LPG'de sıfir. İklim değişikliği ile çevre ve hava ki bir alternatif. Ancak burada elektriğin hangi kaynaklarla üretildiği çok büyük önem taşıyor. Eğer elektrik üre- 


i anlamında elektrikli araçlar da önemli 


tim kompozisyonunda başta kömür olmak üzere fosil yakıtlar daha ağırlıklı ise istenen etkiyi sağlamak mümkün olmayacaktır. Bu nedenlerle biz LPG'nin çevreci yönünün ön plana çıkartılarak yaygınlaştırılması konusunun önemine dikkat çekiyoruz. Türkiye'nin yanı sıra Dünya LPG Birliği organizasyonunda çok aktifiz ve yurtdışındaki platformlarda da kendi içimizde LPG'nin çevreci yönü nasıl ön plana çıkarılabilir bunu değerlendiriyoruz. 

Türkiye LPG sektörünün değişimini ve gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Öncelikle miktar olarak baktığınızda Türkiye oldukça büyük bir Pazar, yılda 4 milyon tondan fazla LPG tüketiliyor. Bu tüketim, petro-kimya hariç bakıldığında Türkiye'yi, Rusya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ikinci pazarı konumuna getiriyor. Özellikle otogaz tarafına baktığınızda bir başarı hikayesi var. Otogazda satış hacmi olarak Güney Kore'den sonra dünyada ikinci ve Avrupa'da birinci durumdayız. Otogazlı otomobil sayısı açısından baktığınızda ise dünyada birinciyiz. 
Türkiye'de LPG ile çalışan 4,5 milyon otomobil var, bu dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bit rakam. Otogazlı araçların dönüşümünün standartlara uygun şekilde yapılması ürün algısı için çok önemli. Bilinçsiz kişiler tarafından yapılan dönüşümler sonucu birtakım kazalar yaşandı. Ama gerek şirketler, gerekse tüketiciler gereken önlemleri aldıktan sonra LPG'nin asla tehlikeli olmadığını hep söylüyoruz. Bu yönde de birçok iletişim kampanyası yaptık. Aygaz, sektörün lider ve öncüsü olmasının da getirdiği sorumlulukla özellikle güvenli tüpgaz kullanımı için bilinçlendirme çalışmalarına ve standartlara uygun çalışan otogaz dönüşüm atölyelerini 


desteklemeye devam ediyor. 

Avm'lerin kapalı otoparklarına güvenlik nedeniyle LPG'li araç alınmıyor. Bu yönde bir gelişme var mı? 

Bu yasak Avrupa'nın hemen hemen tamamında kaldırıldı. Türkiye'de de bir takım kararlar alındı ancak takıldığımız nokta şu; AVM'lerin ya da kapalı otoparkların havalandırma sistemlerinin LPG'ye uygun hale getrilmesi gerekiyor. Bu konu da çözülünce, LPGli araç sahiplerinin kapalı otoparkları kullanması yönünde bir engel kalmayacak. En çok tercih edilen yakıt türü olması itibarıyla, LPG araç sahiplerinin de bu otoparkları kullanabilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 

LPG kullanımının hangi alanda büyümesi bekleniliyor? 

En başta, tüpgaz tüketimi bitmeyecek. Doğalgazın olduğu evlerde bile hem ev tüpünün hem de küçük tüpün kullanıldığını biliyoruz. Hem kullanım alışkanlığı, hem de iki ürünün birbirlerini ikame edebiliyorlar olmaları büyük etken. Ayrıca Türkiye'de giderek yaygınlaşan LPGli cihazlar bulunuyor. Bunların başında, açık hava ısıtıcıları olan “palmiyeler-ısı şemsiyeleri? ve LPG'li barbeküler geliyor. Otogaz, çevreci ve ekonomik özellikleri ile kendini ispat etmiş bir alternatif yakıt. Ayrıca farklı kullanım alanları üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Örneğin, dünyada üzerinde çalışılan dizel-LPG projesi var. Ağır vasıtalı araçların LPG ile çalışabilmesi yönünde çalışmalar var, Ar-Ge departmanları bu konuda çalışmaya devam ediyor. Yani son dönemde yavaşlasa da Otogaz pazarı da büyüme trendini sürdürecektir. Bugüne kadar genel olarak otogaz dönüşüm atölyelerinde dönüştürülen araçlar ile büyüyen pazar, önde gelen otomotiv sektörü oyuncula- 


rının da il büyümeye devam edecektir. Son dönemde, 


özellikle FLAT'ın Egea ve Fiorino modellerinin LPGli versiyonları üretilmeye başlandı. Aygaz ve FIAT ortak kampanyası ile hem araç garantileri bozulmadan, hem de Aygaz Yakıt Güvence Sistemi ile tüketicilere yakıt maliyeti uygun ve güvenli araçlar sunulması için çalışıyoruz. 
Bunun yanında, Honda markasının da fabrika çıkışlı LPG'li araçları yoğun ilgi görüyor. Otogazın güncel durumda sağladığı *030-35 bandındaki yakıt maliyet avantajının devamı, otomotiv şirketlerinin artan ilgisi ve kapalı otopark yasağının da kalkması durumunda otogazın en çok tercih edilen yakıt olmayı sürdüreceğini düşünüyoruz. 

Aygaz açısından 2017 yılının değerlendirmesini yapar mısınız? 


2017'de LPG sektörünü etkileyen belki de en büyük değişiklik uluslararası temin fiyatlarındaki ve döviz kurundaki yükseliş ile gerçekleşen fiyat artışı oldu. Bu artuş da doğal olarak son kullanıcı fiyatlarına yansıdı. Fiyat artışı otogaz pazarını negatif etkilese de Aygaz'ın hedefleri paralelinde ilerlediğini söyleyebiliri 

Son dönemde, teknolojik ilerleme, dijital dönüşüm ve inovasyon kültürünün gelişmesi birçok sektörde farklı yaklaşımları beraberinde getirdi. 2017'de de bu süreçlerin gelişimini görüyoruz. Her konuda olduğu gibi bu konuda 


da sektörümüze öncülük etmek amacıyla, dijitalleşme ve daha da önemlisi inovasyon kültürünü şirketimiz içinde yaygınlaştırarak, sektörümüzde gelişim ve değişime açık noktaları ortaya çıkarmak için çalışıyoruz. Bu konu özelinde çalışan inovasyon departmanımız, iş geliştirme, pazarlama ve satış birimlerimiz, tüm çalışanlarımızın katkılarını da alarak yoğun mesai harcıyorlar. 

Bu gelişmeler sadece iş süreçleri anlamında değil pazarlama ve iletişim alanlarında da etkili oluyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de medya tüketim alışkanlıkları değişmeye devam ediyor. Bu dinamik yapıda internet ve mobil teknolojilerin, yani dijitalleşmenin çok büyük etkisi var. Bu çerçevede, başta sosyal medya olmak üzere tüm dijital mecraların kullanımı artıyor, bizler de medya planlarımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz. 
eticilere sunduğu ana ürünler olan tüplügaz ve otogazın yanı sira, LPG'li cihazlar ve Pürsu marka- 


Aygaz, tül 


sı ile de dijital mecralarda yoğun olarak yet alıyor. 
Özetle 2017, Aygaz'ın her zamanki etkinliğini devam ettirdiği bir yıl oldu. Sürdürülebilir ve verimli stratejilerimiz doğrultusunda işimizi sürdürürken, Türkiye'nin en geniş bayi ağlarından birini oluşturan 4.000 bayimi- 


zin de yoğun çabası ile müşterilerimize en kaliteli ürünü ve en iyi servisi sunmaya devam ettik. Pazarlama iletişimi alanında da yenilikçi ve fark yaratan projeler ile başta dijital olmak üzere tüm mecralarda müşterilerimiz ile buluşmayı sürdürdük. 
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Elba Bant Yönetim Kurulu Başkanı Mois Kohen: 


Fiba Bant istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyot 


urulduğu 1959 yılından itibaren istikrarlı bü- 


yümeyi sürdüren Elba Bant kendini geleceğe 


hazırlıyor. 1991 yılında firmanın Yönetim Kutulu Başkanı olan Mois Kohen, bir orkestra şefi şeklinde firmayı yönettiğine değinirken, sanayici tecrübesini bizimle paylaştı. 

Elba Bant olarak 2002 yılında fabrikanızı Avcılar'dan Çorlu'ya taşıdınız ve büyüme kararı aldınız. O günden bugüne Elba Bant olarak hedeflerinizi gerçekleştirebildiniz mi? 

Elba Bant olarak 2002 yılında Avcılar'daki tesisimizden çıkarak Çorlu'ya taşındık. Çorlu'da 14. Yılımızı geride bıraktık. Bu süreçte ülke ekonomimizin büyümesi ne kadar ise bizde tarkiben o derece büyüdük. 
Elba Bant'ın yapısı itibariyle büyüme hızı yavaştır fakat küçülme hızı da yavaştır. Ben şahıs olarak da çok iyi bir durumdayız dediğimde en fazla 965 daha iyi konumdayızdır. Aynı şekilde işlerimiz bu sene iyi değil de- 


diğimde de en fazla 965 daha kötü bir durumdayızdır. 
Hiçbir zaman bizde “660 büyüme veya “440 gibi bir küçülme olmadı. İstikrarlı bir çalışma mantığıyla bugünlere geldik. Bu nedenle de Çorlu'ya fabrikamızı ta- 


0 


şıdığımız yıldan itibaren her yıl 905-7 arasında büyüme ile bugünlere geldik. 

Ambalaj sektörünü genel olarak değerlendirdiğimizde 2017 yılı nasıl bir yıl oldu? 

Ambalaj sektörü her sektörün içinde kullanılan bir 


ürün olması nedeniyle yelpaz: 


si oldukça geniştir. 
Bugün gelişmiş ülkeler üründen daha fazla ambalaja değer verirler. Aynı bilinç Türkiye'de de oluşmaya başladı. Ambalaj sektörü iç pazarda da gelişiyor. Fakat sektörün talebi, yeni kurulan ambalaj fabrikaları ve rekabet 


sektörün sürekli dengede kalmasını sağlıyor. Bu ne- 


denle ambalaj sektörü sürekli büyüyor fakat yeni oyuncuların sektöre girmesiyle birlikte herkesin aynı 


dengede kaldığı bir süreç yaşanıyor. 


Ambalaj sektöründe bir dönem merdiven altı üretim sürekli gündemdeydi, bugün çözüldü mü? 

Merdiven altı üretim halen vardır. Fakat ben şikâyet etmeyi sevmediğim için bu konuya fazla girmek istemiyorum. Bu durumu düzeltmek devletin işidir. 
Merdiven altı üretim de rekabetin içine girmeye çalışır fakat çok küçük oldukları için sektörün içinde büyük bir pay edinemezler. Sanayicilerde bunlara alıştığı için artık konuşulmuyor. 

Elba Bant olarak hedeflerden biride ihracattı. Bu alanda yaptığınız çalışmaları aktarır mısınız? 

Elba Bant eskiden yıllık cirosunun “63'ü civarında ihracat yapıyordu. Şu anda bu rakam “48 seviyelerine ulaşmış durumdadır. Irak, İran, Almanya, Yunanistan, Bulgaristan gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. 

Sizin kullandığınız ham maddeler ağırlıklı olarak yurt dışından dolar üzerinden geliyor. 
Bugün döviz oldukça yüksek ve bu durum sizi nasıl etkiliyor? 

Döviz satışı çok ağır bir faturadır. Bu durum sanayicilerin adeta bitirilmesi demektir. Döviz borcu olan firmalarımızın borcu aniden 9613 yükselmiş oldu. 
Bugün 905-6 karla çalışan firmalar açısından oldukça zorlu bit durumdur. Çok tehlikeli bir durumdur. 

Siz döviz farkını piyasaya yansıtabiliyor musunuz? 

Eğer yansıtamazsanız ölürsünüz. Fakat var olan döviz borcu sanayici için önemli bir kayıptır. Telafisi adeta imkansızdır. Buna rağmen fiyat farkını piyasaya zamanla yapmak zorunda kalıyoruz. 3-4 ay sonra piyasa oluşmuş oluyor. Fakat 4 ay sonra döviz tekrar çıkışı sürdürürse o zaman bütün sektör sıkıntı yaşıyor. 

2017 yılında “05lik bir büyüme öngörülüyor. 
Bu durum nasıl yansıyor? 

Türkiye'de resmi makamlar “5 seviyelerinde büyüyeceğimizi belirtiyorlar. Elba Bant olarak bizde yıllık ©65 seviyelerinde büyümemizi sürdürüyoruz. 
Dolayısıyla bu yıl da aynı oranda büyüme bekliyoruz. 

Gelecek ile ilgili beklentileriniz nelerdir? 

Gelecek ile ilgili makro seviyeden baktığınızda bir ülkenin zenginliği 4 tane temele dayanır. Bir tanesi yüksek teknolojidir, ikincisi toprak altı zenginliğidir madenlerdir, üçüncüsü sanayidir ve son olarak da turizm sektörüdür. Şüphesiz ki sanayiye destek vermemek devlet için bir kayıptır. Bir ülke zenginliğinin 4 tanesinden 2 tanesi Türkiye'de zaten bulunmuyor. Bunlar ileri teknoloji ve toprak altı zenginliği yoktur. Demek ki geriye sanayi kalıyor. Bugün 140 milyar dolar ihracat 


var ise bunu sanayici sağlıyor. Devlet sanayiye destek 


vererek buranın büyümesini sağlamalıdır. Çünkü sanayici kazanç elde ettikçe devamlı olarak makine alacak, yatırım yapacak, döviz sağlayacak, ihracat yapacak ve istihdam sağlayacaktır. Bu şirket ayakta kaldığı sürece firmanın gerçek sahibi devlettir yani kamudur. Hiçbir sanayi firmasının sahibi makinesini omuza atıp evine götüremez. Bu bakımdan devletin sanayiciye destek olması gerekiyor. Eğer devlet bu fikirde ise sürekli olarak büyüyeceğiz. Şu anda sürekli olarak sanayiciye destek olunacağı belirtiliyor, fakat Elba Bant olarak bize yansıyan hiçbir ek destek bulunmuyor. Ne arsada, ne fiyatlarda, ne dövizde, ne vergide ne de başka bir alanda hiçbir destek fark etmedim. Ancak ben farkında değilsem benim hatamdır. 

Devlet bu yıl sanayicilere özellikle sıfır faizli krediler dağıttı, siz faydalanmadınız mı? 

Devlet faizsiz kredi dediler, bizde faydalanmak istedik. Fakat istedikleri teminat ve çalışmalara bakınca normal bankadan kredi çeksek ufak bir fark oynuyor. 

Elba Bant açısından bakacaksak gelecekle ilgili beklentiler nelerdir? 

Benim yaşım itibariyle belki bir yıl sonra emekliye ayrılabilirim. Elba Bant devamlı gelişmeye devam edecektir. Ben bu firmanın yönetim kurulu başkanı olarak her sabah uyandığımda firmaya başka hangi değerleri katabiliriz, neler yapmamız gerekiyor diye uyanan biriyim. O bakımdan ne olursa olsun yatırımın her gün daha iyiye gitmesi için çaba harcarım ve yaptığım her hamlenin doğru olmayabilir düşüncesindeyim. Her zaman yaptığım işlerde eksiklikler vardır ve bu eksiklikleri nasıl giderebilirim, diye çaba harcarım. Bu şekilde bugüne kadar gelebildik. 

Sizden sonra gelecek nesilde aynı şekilde işleri devam ettirebilecek mi? 


İnşallah benden daha medeni bir şekilde devam ettireceklerdir. Daha bilgili yöneteceklerini ümit ediyorum. Hepsi işlerinin başında bulunuyor. Ben bir orkestraya benzetiyorum. Herkes bir alet çalıyor. Piyano çalıyor, keman çalıyor ve hepsi kendi alanında görevlerini çok iyi bir yapıyor. Ancak seslerin akardolu çıkmasını sağlayan orkestra şefi var. Eğer şef orkestra iyi değilse başarılı olunamaz. O şefin eline kemanı verin çalar mısın, diye sorun çalamaz. Ama ekibi iyi yönetir. Şuanda da yeni nesil kemanı iyi çalıyor. Elba Bant içinde de çok iyi satış yapan ancak satılan ürünü zatarına mı kara mı satıyor bunlar önemlidir. İmalatın maliyetini iyi bilmen gerekiyor. Bunun adı da finanstır. Bir sanayi de finansı bilmiyorsanız o fabrika iletiye gidemez. Ülkeler bile finansını iyi yapamazlarsa ileriye gidemezler. 
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Sema Gençay Çapanoğlu 
IKV Kıdemli Uzmanı 


AB'de Büyüme Devam Ediyor 


vrupa Komisyonunun 9 Kasım 2017 tarihinde yayımladığı Sonbahar Dönemi Ekonomik Tahmin Raporu'nda, AB'nin ve Avro 

Alanı'nın ekonomik büyümesinin İlkbahar Dönemi Ekonomik Tahmin Raporu'na kıyasla daha fazla ivme kazanacağı öngörülüyor. Raporda, AB'nin yeni bir döneme girdiği ve ekonomik toparlanmanın somut etkisinin ekonomik verilere ve AB vatandaşlarına yansıdığı belirtiliyor. 

Büyüme Beklentileri Aştı 

2017 yılında AB ekonomisi, beklentilerin üzerinde 
bir performans sergiledi. Özel tüketimin yüksek seyretmesi, küresel ekonominin büyümesi, azalan işsizlik oranları ekonomik performansı deste surlar olarak kendini gösteriyor. Uygun finansman koşulları ve azalan belirsizlik sayesinde iyileşen ekonomik güven ortamında, yatırımlar artmaya başladı. Bütün Üye Devletler ekonomik büyüme kaydediyor ve işgücü piyasaları gelişiyor. 

Beş yıldır süregelen mütevazı büyümeden sonra AB büyümesi ivme kazanmaya başladı. İstihdam artışı ve kamu finansmanının güçlenmesi de büyümeyi destekliyor. Bu gelişmeler doğrultusunda, Avro Alanı büyümesinin 2017'de yüzde 2,2 ile son 10 yıldaki en yüksek oranına ulaşacağı tahmin ediliyor. Avrupa Komisyonunun bu son büyüme tahmini, Bahar Dönemi Ekonomik Tahmin Raporu'nda öngörülen yüzde 
1,7”ye göre oldukça yüksek. AB ekonomisinin de 2017 
yılında tahminlerin üzerinde, yüzde 2,3 oranında büyümesi bekleniyor. 2018 ve 2019 yıllarında büyümenin hem Avro Alanı'nda hem de AB'de sırasıyla yüzde 2,1 ve yüzde 1,9 olması öngörülüyor. 

İşsizlikte Azalma Eğilimi Sürüyor 

İstihdam artışı sürekliliğini korurken, işgücü piya- 


en ana un- 


saları iç talep tarafından yönlendirilen genişlemeden, ılımlı ücret artışlarından ve bazı üye ülkelerde gerçekleştirilen yapısal reformlardan olumlu etkileniyor. Avro Alanı işsizlik oranının bu yıl yüzde 9,1 ile 2009'dan beri kaydedilen en düşük seviyesine inmesi, 2018'de yüzde 8,5 ve 2019'da yüzde 7,9a düşmesi bekleniyor. AB'de işsizlik oranlarının 2017'de yüzde 7,8, 2018'de ve 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2019'da sırasıyla yüzde 7,3 ve yüzde 7 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bazı üye ülkelerde mali teşviklerin azalması ve bazılarında işgücü beceri düzeylerinin yeterli olmaması gibi sebeplerden dolayı istihdam yaratma olanaklarının sınırlı düzeyde kalması bekleniyor. 

Enflasyon Düşük Seyrediyor 

Enerji fiyatlarının baz etkisi nedeniyle 2017 yılının ilk dokuz ayında, tüketici fiyatları dalgalanma gösterdi. 
Enerji ve işlenmemiş gida fiyatlarını içeren çekirdek enflasyondaki artış oranı; uzun süredir devam eden düşük enflasyon, zayıf ücret artışları ve işgücü piyasalarının hareketliğinin az olması sebebiyle sınırlı sevi- 


yede gerçekleşiyor. Enflasyonun Avro Alanı'nda bu yıl yüzde 1,5, 2018'de yüzde 1,4 ve 2019'da yüzde 1,6 oranında gerçekleşmesi öngörülüyor. 

Dönemsel Koşulların Kamu Finansmanına Etkisinde Beklentiler Olumlu 

Ekonomik büyümede sağlanan artış ile Avro Alanı'nda kamu finansmanının bahar dönemi tahminleri- 


nin üzerinde bir me göstermesi bekle: dengesinin bütün üye ülkelerde iyileşmesi öngörülüyor. Avro Alanı kamu açığının GSYH'ye oranının 2017'de yüzde 1,1'den 2018'de yüzde 0,9'a ve 2019'da yüzde 0,8'e gerilemesi bekleniyor. Kamu borcunun GSYH/ye oranının ise 2017'de yüzde 89,3ten 2018'de yüzde 87,2'ye ve 2019'da yüzde 85,2'ye düşmesi öngörülüyor. 

Büyümenin Önündeki Riskler Dengeli 

AB'de ekonomik görünümün önündeki riskler dengeli görünüyor. Görünümü olumsuz yönde etkileyebilecek risklerin daha çok dış faktörlerden kaynaklanması öngörülüyor. Başlıca dış riskler olarak; Kuzey Kore gibi siyasi gerilimlerden kaynaklanan daha sıkı mali koşullar, yükselen jeopolitik gerilimler, Çin'de yaşanan ekonomik gelişmeler ve korumacı eğilimlerin artması göz önünde bulunduruluyor. AB kaynaklı risklerin başında, Brexit görüşmeleri sonucunda avronun güçlü bir şekilde değer kazanması ve uzun vadeli faiz oranlarının yükselmesi geliyor. Ekonomik görünümü olumlu etkileyebilecek gelişmeler ise Avrupa'da azalan 


belirsizlik sayesinde güven endeksindeki artışın büyüme oranını artırma ihtimali ve küresel büyümedeki artış beklentileri. 
Büyümenin Kalıcı Hale Gelmesi Şart Anlaşılacağı üzere AB ekonomisi, iyi bir performans sergiliyor. Yakın dönemde bunun artarak devam etmesi bekleniyor. Ekonomik büyüme ve istihdam 


güçlü, yatırımlar artıyor, kamu açığı ve kamu borcunun 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GSYH/ye oranları kademeli olarak 


liyor. Ancak üye ülkeler arasında ekonomik verilere ilişkin önemli fark- 


<sek 


llıklar bulunuyor. Öte yandan, kamu borçlarının yü 


oranlarda olması ve ücret artışlarının düşük seviyelerde 


seyretmesi gibi birtakım sorunlar devam ediyor. Bu sorunların çözümüne yönelik olarak ekonomi politikalarının, büyümenin kalıcı ve kapsayıcı hale gelmesine 


odaklanması önem taşıyor. Ekonomik toparlanma 18 


çeyrektir kesintisi devam ediyor; ancak, bunun kalıcı ve sağlam bir şekilde sürdürülebilmesi için bazı politikalarla desteklenmesine ihtiyaç olduğu görülüyor. İşgücü piyasaları bunun bir göstergesi. Ücretlerdeki artış düzeyinin 


düşük olması ve işgücü piyasasının durgun seyretmesi 


konusu toparlanmanın tam anlamıyla gerçekleşme- 


ni ortaya koyuyor. 
Türkiye Ekonomisi için Beklenti: Artan ve Birçok Sektöre Yayılan Büyüme 

Raporun Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerine yer verilen bölümünde, son dönemde Türkiye ekonomisinin dış talebin artırılması çabalarına ek olarak kredi garanti desteği, genişlemeci mali politikalar ve 


makto ihtiyati tedbirlere ilişkin düzenlemelerde esneklik 


sağlanması gibi hükümetin uyguladığı çeşitli politikaların desteğiyle güçlü bir büyüme sergilediği belirtiliyor. Özel tüketim ile makine ve ekipman yatırımlarının büyümeyi daha da artırması bekleniyor. 

2017'nin ilk yarısında Türkiye ekonomisi güçlü bir bü- 


yüme sergiledi ve GSYH artış oranı yüzde 5,3'e ulaştı. Ge- 


çen yılın aynı döneminde yüzde 3,2 oranında kaydedilen 


büyüme ile kıyaslandığında bu yıl kazanılan ivmede; ge- 


çen yıla göre büyük oranda değer kaybeden Türk Lira: 


nın etkisiyle artan ihracatın, ekonomide güvenin yeniden 


te: 


edilmesi amacıyla kamunun sağladığı finansman desteğinin ve diğer teşvik politikalarının etkili olduğuna dikkat çekiliyor. Büyümenin 2018'de yüzde 4 ve 2019'da yüzde 4,l oranında gerçekleşeceği öngörülüyor. 
Türkiye'de bir yandan kapasite kullanım oranları tarihi seviyelere ulaşırken diğer yandan enflasyon beklentileri yükseldi. Bu yılın sonlarına doğru hükümetin tüketim mallarında uyguladığı KDV indirimleri de enflasyon artışını tetikledi. Dü- 


şük faiz oranları iç talebi artırıyor. Son dönemde Türk Li- 


rasının değer kaybetmesinin enflasyonist baskı yaratması 


bekleniyor. Enflasyon oranının yüzde 7'nin üzerinde sey retmesi bekleniyor ve bunun artma ihtimali de var, Sanayi üretimi bu yılın başından itibaren artış gösterdi; genişleme, dış talebe bağlı olarak gelişen sektörlerden ziyade iç talep tarafından yönlendirilen sektörlere doğru gerçekleşiyor. 
Söz konusu genişlemenin makine ve ekipman yenileme yatırımlarına doğru yayılması bekleniyor. Özel tüketimin yıl sonuna doğru artacağı ve bu artışını 2018'de ve 2019'da sürdüreceği tahmin ediliyor. 

2018 yılı taslak bütçesinde artan vergi gelirlerine dayalı bir mali sıkılaştırma öngörülüyor. Kamu açığının 2018'de azalması bekleniyor. 2019 yılında yapılması plan- 


lanan genel seçimler dolayısıyla, politika yapıcıların bü- 


yümeyi artırıcı yöndeki uygulamalarını yoğunlaştırmaları 


bekleniyor. Kredi garantisi ve makro ihtiyati koşullarda 


gevşeme gibi çeşitli politikaların uygulanması sonucunda kamu açığının 2019'da tekrar artacağı tahmin ediliyor. 

Türkiye'nin Ekonomik Görünümünü Olumsuz Etkileyebilecek Riskler 


Genel ekonomik görünümü olumsuz yönde etkile- 


yebilecek riskler arasında hane halkı tüketiminin tahmin 


edilen düzeyde artmaması, mevcut tüketici güveninin görece düşük düzeyde olması ve kamunun sağladığı teşviklerin etkisinin sınırlı düzeyde kalması yer alıyor. İş ortamının geçen yıl ilan edilen olağanüstü halden etkilenon ile 


mesi, bazı şirketlere el koyulması ve inov 


verimlilik artışının yeterli düzeyde olmaması diğer risk faktörleri. Özel sektörün borçluluk oranının artması ve döviz cinsinden borçlanmaların ekonomiyi dış finansal 


piyasalardaki risklere açık hale getirmesi de diğer risk un- 


sutları olarak ifade ediliyor. İnşaat sektöründeki yoğun kredi borçlatındaki yüksek artışın emlak piyasasında bir kriz yaşanması tiskini barındırdığına dikkat çekiliyor. Banka borçlanmalarının dış piyasalardan uzun vadeli finansmanla karşılanir diğer risk faktörü olarak değerlendiriliyor. Dış 


yatırımlara ve bu sektöre yönelik 


ması 


etkilere açık olma riski, cari işlemler açığı yönünden önem 


iki yılda cari açığın, özel tüketim ar- 


taşıyor. Önümüzde! 
taşı dolayısıyla iç talepteki ve makine ekipman yatıtımla- 


rındaki artış ile ithalatın artmasına bağlı olarak yükselmesi ihtimali de bir başka risk faktı rak gösteriliyor. Gİ 


ola- 


Elba'da işinizi kolaylaştırmanın binbir yolu var 
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